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NLdoet bij de Bosduivel
De elf vrijwilligers die zich hadden aangemeld om op 14 maart mee te 
doen met HLSdoet trokken zich niets aan van het natte weer. Gehuld 
in regenjassen en rubber laarzen stonden ze om klokslag 10 uur bij de 
Bosduivel op de stoep met spades en schroevendraaiers. 

Eerst koffie, dan taken verdelen en in groepjes aan de slag. 

Resultaten: een nieuwe robuuste picknickbank van douglashout, nieu-
we aanplant aan de kant van de Carmelweg, een nieuw moestuinbed 
voor pompoenen en courgettes. De moestuin kreeg een vers laagje 
compost en de bessenstruiken werden gesnoeid. De net geopende 
zadenbieb werd aangevuld met nieuwe en verrassende zakjes zaad. 
Na een heerlijke lunch konden we terugkijken op een gezellige en 
geslaagde ochtend. Volgend jaar weer!

foto: Marcel Krijgsman
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Van welke berichten op de dorps-app wordt u nou 
het vrolijkst? Ik weet het wel: de prachtige foto’s van 
vossen of dassen, een vliegend hert of een sperwer. 
Alhoewel onze kippen wel te lijden hebben onder een 
paar van deze types, vind ik het maar wát speciaal. En 
u óók, zo blijkt, want deze berichten worden het meest 
‘geliked’ van alle berichtjes op de dorps-app.

De beste manier om nóg vrolijker te worden is dan ook: 
méér dieren naar Heilig Landstichting lokken. Doet u 
mee? 

Hang (nog) een vogelhuisje op, of een vleermuizen- of 
een vlinderkast. Lok de eekhoorntjes en maak water 
voor de egeltjes toegankelijk. En als er weer wat 
planten bij mogen in de tuin: dan van die fijne inheemse 
soorten waar de bijen zo van houden!

Een beetje lente-vrolijkheid kan iedereen wel 
gebruiken.
Wat ook goed helpt voor een beetje extra vrolijkheid: 
complimenten! 

Op 1 maart was het Nationale Complimentendag. Dus 
daarom voor iedereen een dik compliment: DANK JE 
WEL voor je bijdrage aan ons dorp. Klein of groot, het 
maakt niet uit. Iedereen doet wel wat. Voor je buren, 
voor elkaar, voor het dorp. Fijn hoor!
Een beetje korte column deze keer, want ik ga lekker 
naar buiten!

Hartelijke groet,

Elo de Mul,
namens het bestuur van de dorpsvereniging

Lente!Lente!

Het rommelt in de wereld. Op meer plaatsen dan ons lief is 
heerst er oorlog, lijden mensen honger en is er ellende. Maar 
wat doe je/doen wij eraan of kunnen we eraan doen? Aan de 
hele grote ‘wereldse’ dingen wellicht niet zo heel veel, maar op 
plaatselijk niveau en onderling natuurlijk zeker wel. 

Bijvoorbeeld door je buurvrouw te helpen die even wat moeilijker 
ter been is. Dit is een van de voorbeelden waarvoor in ons dorp 
voorzorgcirkels worden opgezet. Er zijn er inmiddels al zes.  In 
deze Oorschelp lees je daar meer over. 

En natuurlijk door te gaan stemmen bij de gemeentelijke verkie-
zingen. Want iedere stem geldt en doet ertoe. Bij het verschij-
nen van deze Oorschelp zijn de verkiezingen al geweest, maar 
we hebben wel verslag kunnen doen van het verkiezingsdebat 
in de Bosduivel. Twee dagen voor dit debat was in dezelfde Bos-
duivel de algemene ledenvergadering van de Dorpsvereniging. 
Andermaal blijkt dat wij in een levendig dorp wonen waar veel 
mensen op elkaar betrokken zijn.

In deze Oorschelp natuurlijk ook ruimte voor de vaste rubrieken: 
de column van Dick Verstegen, nieuwe bewoners, het seizoens-
soepje, de agenda en nog veel meer.

Intussen hebben we alweer kunnen genieten van de eerste 
lenteachtige dagen. De donkere en grijze dagen worden door de 
zon langzaam verdreven. De redactie hoopt dat er voor u, en de 
rest van de wereld, nog veel zonnige dagen zullen volgen. 

Letterlijk en figuurlijk. Wij wensen u veel leesplezier.

van de redactiecolofon
De OORSCHELP is een uitgave van Dorpsvereniging 
Heilig Landstichting en wordt bezorgd op alle 
adressen in Heilig Landstichting. 

De OORSCHELP verschijnt vier keer per jaar en bevat 
nieuws voor en over het dorp, berichten van belang 
voor de dorpsbewoners en de agenda.
Niet-inwoners van Heilig Landstichting kunnen een 
abonnement op de Oorschelp nemen tegen kostprijs. 
Opgave bij de redactie.

REDACTIE:
Wim de Vries, Marleen Moggré, Jan de Koning, Marian 
Habets, Vera Mattijssen (vanuit de Dorpsvereniging), 
Jan Lücker (vormgeving).

De redactie behoudt zich het recht voor om 
aangeleverde teksten in te korten of redactioneel te 
wijzigen. Altijd in overleg met de schrijver(s).

CONTACT:
Andreaslaan 29,
6564 AT Heilig Landstichting
E: oorschelphls@gmail.com

AANLEVEREN FOTO’S BIJ ARTIKELEN:
*	 Zo groot mogelijk, maar minimaal 150dpi op 

gewenste grootte van afdruk.
*	 Stuur foto’s als losse bestanden (dus niet in een 

Word document).
*	 Afbeeldingen in kleur als JPG-, PNG-, of als PDF-

bestand.

ADVERTEREN:
De Oorschelp wordt (mede) mogelijk gemaakt door 
de volgende adverteerders: 

Marcel Krijgsman, In De Blauwe Druif, Klopper & 
Kramer, KEK dnl, Bistro van Loon, Kliniek Heyendael, 
Bazuin Zonwering, Coby, Pulles Makelaardij, Zen 
Centrum Nijmegen, Freek, Gezondheidscentrum 
Brakkenstein, Otoo Wijnen. 
 
Wilt u ook adverteren in De Oorschelp? 
Dat kan. Neemt u hiervoor contact op met
oorschelphls@gmail.com

MEER INFORMATIE: 
www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl

van devoorzitter(a.i.)

De Oorschelp in kleur:De Oorschelp in kleur:
Op de website van de dorpsvereniging kunt u een versie 
van de Oorschelp  in kleur vinden. Deze versie is bovendien 
interactief.  De verwijzingen en links naar websites, 
e-mailadressen e.d. zijn actief.

De volgende Oorschelp verschijnt juni 2026. 
Kopij aanleveren vóór 1 juni 2026 en sturen naar: 
oorschelphls@gmail.comoorschelphls@gmail.com.

Foto omslag: NLdoet 2026Foto omslag: NLdoet 2026
Fotografie: 	 Marcel Krijgsman	Fotografie: 	 Marcel Krijgsman	
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“Zoals Mozes de berg opliep” dat schiet er door mijn hoofd als ik vanaf de speeltuin omhoog loop naar 
mijn afspraak met de familie Heuver! Het valt eenvoudig te raden naar welke laan in ons dorp ik onderweg 
ben. De weg loopt flink op en dan weer een stukje omlaag en dan ben ik er. 
Einde van de middag bel ik aan, de deur zwaait open en Melanie nodigt me, met een gulle lach, binnen. In 
de ruime licht zitkamer zit dochter Mila op de hoekbank. 

Oud nieuwe bewoners  TEKST: Wim de Vries, FOTO’S: fam. Heuver

Melanie, Herman, Anne, Tim en Mila Heuver | Mozes en Aäronlaan

- - - - -

Met uitgestoken hand verontschuldigt ze zich voor het niet 
opstaan. Een geblesseerde knie is de schuldige. “Ik ben 
vandaag met naalden behandeld door de fysio en dat is nog 
een beetje pijnlijk vandaar. ” Mila is de jongste dochter en 
studeert nu American Studies hier in Nijmegen. 

Als ik vraag naar de verhuizing naar Heilig Landstichting nu 
bijna acht jaar geleden steekt ze direct van wal. “Nou dat 
was een overval, vanuit vrijwel het niets mochten we gaan 
kijken naar ons nieuwe huis. We zagen door het raam binnen 
een enorme puinhoop. Allemaal bruine schrootjes. Het 
leek me niks. Tja, mijn moeder zat wel af en toe op Funda 
te koekeloeren maar geen idee hoe serieus dat was. En we 
woonden prima aan de van Peltlaan! En dan uit het niets 
kregen we de boodschap ‘we hebben een bod gedaan op 
een ander huis’. Dat was schrikken. Maar uiteindelijk werd ik 
beloond: ik kreeg een mooie ruime slaapkamer in het nieuwe 
huis. Ik woon hier nu prima al ben ik wel van plan om na mijn 
afstuderen over twee jaar naar Leiden te verkassen om daar 
Korea-Studies te gaan volgen.”

Lachend luistert Anne naar het verhaal van haar jongere zus. 
Ze onderstreept de ontzetting over de verhuizing destijds: 
“Hoe kunnen we gaan verhuizen als een van ons dat niet 
wil!” Ik was toen heel verdrietig. Ik zat in mijn examenjaar en 
was bezig met de toelating voor geneeskunde en de aan-
staande verhuizing overviel me heel erg. Toen het huis na de 
verbouwing klaar was en ik een mooie ruime kamer kreeg 
was ik er wel overheen. 
Nu woon ik niet meer thuis en ben ik bijna afgestudeerd”.

Inmiddels hangt ook Tim op de hoekbank. Net thuis ge-
komen zegt ook hij: “Tja, ik hoorde opeens dat er een bod 
was gedaan. Ik was verrast, was helemaal niet bezig met 
verhuizen en dan opeens naar Heilig Landstichting. De tuin 
vond ik geweldig, veel ruimte vergeleken met de van Peltlaan 
en fijn om hier te wandelen. En ik zat toen op de Montessori 
dus een stuk dichter bij school. Ik studeer nu aan de HAN en 

zit in mijn derde jaar en koos bedrijfskunde omdat het me 
de minst saaie studie leek. Inmiddels heb ik mijn draai wel 
gevonden en ga ik binnenkort mijn minor in Zweden doen”.

Melanie, de grote aanstichter van de verhuizing naar ons 
dorp, hoort de verhalen van Anne, Tim en Mila lachend aan 
en vertelt: “Inderdaad, ik keek heel af en toe op Funda naar 
een ander huis. Niet dat het moest maar gewoon interes-
se en ja, toen zag ik dit huis in Heilig Landstichting. Ik ging 
samen met Herman even kijken en toen de makelaar zei dat 
er al een bod was gedaan moesten we snel beslissen. Zo 
gezegd zo gedaan! En ik snap dat het voor de kinderen uit de 
lucht kwam vallen. Dat was in september 2018”.

Herman, die al even geleden de kamer in kwam, vertelt: “En 
dan komt het hè, plannen maken voor de verbouwing, leuk 
om daar mee bezig te zijn! En we vonden een zzp-er die het 
wilde uitvoeren. Een nokverhoging, nieuw elektra, nieuwe 
kozijnen, nieuwe deuren binnen met glas in lood ramen. De 
parketvloer in de kamer bleef, na een flinke opknapbeurt, in-
tact. In februari 2019 was alles gereed en betrokken we ons 
nieuwe huis. Lekker veel ruimte in huis maar ook er omheen. 
En als boerenzoon voelde dat vertrouwd”.

Anne, Tim en Mila beamen allen dat de aankondiging van de 
aanstaande verhuizing een grote schok was maar dat het, 
achteraf gezien, hen allen veel goeds heeft gebracht, zoals 
mooie ruime kamers, veel ruimte om het huis en wandel-
ruimte in de omliggende bossen! En in Coronatijd was het 
hier geweldig, heerlijk veel wandelen in de bossen. Echt een 
geweldige plek. Slechts een minpuntje, altijd maar weer die 
berg op met de fiets. En dan ook nog de weigering van pa en 
ma om een elektrische fiets voor ons aan te schaffen!
De mooie dynamiek van de verhuizing en verbouwing laten 
we achter ons. En van jullie drie kinderen weten we dat 
en wat ze studeren. Wat doen jullie in het dagelijks leven 
en waar liggen jullie wortels? Melanie steekt van wal: “Ik 

werk als senior-beleidsadviseur in Renkum in de functie 
van regisseur omgevingsdienst. Wij verlenen vergunningen 
voor bijvoorbeeld de papierfabriek in Renkum. Bewoners 
ervaren overlast van deze fabriek en dan is het zaak om 
deze bewoners te horen en om de tafel te krijgen en zorg te 
dragen voor goede voorwaarden en het beperken van die 
overlast. Ook is het mijn taak om mensen met energiear-
moede te helpen. Zij komen in de financiële problemen door 
de stijgende energielasten. De energiebank helpt deze groep 
om uit de problemen te komen. Eerder werkte ik voor de 
gemeente West Maas en Waal, Groesbeek en Druten.
Ik ben geboren in Hatert en op 16-jarige leeftijd naar 
Enschede verhuisd. Keerde al snel weer naar Nijmegen om 
daar te gaan studeren. Ik heb rechten en biologie aan de 
Radboud gestudeerd.

En Herman, waar liggen je wortels? Ik kom uit de buurt van 
de Sallandse heuvelrug, om precies te zijn uit Giethmen, 
dat ligt ten zuiden van Ommen. Daar had mijn vader een 
boerderij. Op mijn achtiende ging ik in Nijmegen beleidswe-
tenschappen studeren. Na mijn studie ging ik aan de slag bij 
ZLTO, de Land- en Tuinbouw Organisatie voor het Zuidelijk 
deel van Nederland. Mijn functie was eerst het verzorgen 
van relatie beheer. Nu ben ik manager regionale belangen-
behartiging in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. 
Ik werk daar nu al 27 jaar, wat een tijd! Het is mijn taak 
om, bijvoorbeeld rondom het thema stikstof, de betrokken 
partijen met elkaar in gesprek te laten komen. Al is een 
goed gesprek waardevol, doel is uiteindelijk om resultaten te 
behalen”.

Zeker, en je maakt me nieuwsgierig. Wat zijn de resultaten? 
Herman zucht licht en zegt: “Verlaging van de stikstof 
depositie is al een flink eind op weg maar hoever wil of moet 
je gaan in ons dichtbevolkt Nederland? En wat moet of wil 
ik daarvoor laten! Daarover zijn de verschillen groot maar 
zeker overbrugbaar”.

Wat houdt jullie bezig naast werk en studie?
Herman steekt gelijk van wal: “Ik voetbal zelf ‘zeven tegen 
zeven’ dat is voetbal voor 45plus op half veld bij voetbalclub 
Kolping-Dynamo en ben ook voorzitter van deze vereniging. 
We tellen 13 senioren elftallen. Ik steek daar met veel plezier 
mijn vrije tijd in”.
 
Melanie vult aan: “Ik loop hard bij de Vrije lopers! Op 
zaterdagochtend en dinsdagavond. Via de dorpsapp HLS ben 
ik bij die club terecht gekomen Dat doe ik met veel plezier.

Anne begint te stralen en zegt: “Ik hockey bij Union en speel 
in Dames 1”.

En Tim wat doe jij?: “Ik doe aan zwemmen, hardlopen en 
train voor triatlon. Daar hoort natuurlijk ook nog fietsen bij 
maar dat komt vanzelf wel. Veder lees ik graag biografieën 

van bv. Elton John of van sporters. Ook maak ik graag mu-
ziek, speel piano, gitaar en componeer graag zelf muziek.” 

En jij Mila? “Ik doe aan hardlopen, lees graag, ga naar de 
sportschool, houd van bakken en breien. Bovendien loop ik 
met mijn moeder het Pieterpad. We hebben twee etappes in 
de Achterhoek gelopen. De rest komt nog.”

En, zegt Melanie: ”We houden ervan om in wisselende 
samenstelling in tweetallen stedentrips met de kinderen 
te maken. Dat bevalt ons heel goed. Er ontstaat dan een 
andere dynamiek dan dat je met z’n vijven op vakantie gaat. 
En die andere dynamiek bevalt ons allen zeer goed!”. Ik kijk 
de kring rond en zie van alle kanten instemmend geknik.

Als afsluiting de vraag, op welke wijze doen jullie mee aan 
dorpsactiviteiten?
Uit één mond wordt de Pubquiz genoemd en het running 
diner. Mila en Tim nemen deel aan het stembureau in de 
Bosduivel. 
En lid van de dorpsvereniging? Zeker weten van wel en met 
veel plezier!

Dank jullie wel voor jullie openhartigheid.
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“Toen we hier kwamen wonen in 1974 hadden we nog het Sparretje in de Rechterslaan. En dat was het 
zo’n beetje, qua levendigheid. Naast ons woonde mijnheer Theunissen, het hoofd van de lagere school en 
daarnaast buurde zijn broer die eigenaar van Sionshof was. Voor de rest had ik weinig contacten in het 
dorp. Het meeste speelde zich af aan de overkant van de Nijmeegsebaan. 
Als ik helemaal eerlijk ben vond ik het maar een bekakt stelletje waar ik niet zoveel mee had. Dat is nu wel 
anders. Ik dank de mensen die ons dorp tot een levendige gemeenschap hebben gemaakt, en waar ik nu 
maar wat graag aan deelneem.” 

Marijke Gelauff kijkt met mij terug op haar leven.   TEKST EN FOTO: Jan de Koning

Forever Young 
Ontmoeting met Marijke Gelauff

Leven voor de zorg

Marijke is enkele jaren getrouwd geweest, maar het huwelijk 
was geen succes. “Als we maar een huis hebben waar flink 
wat te klussen valt, dan komt het misschien wel goed met 
ons, dacht ik, maar dat bleek niet zo te zijn. Hij was geen 
doorzetter, en ik was juist strijdbaar en had de neiging om 
alles snel even op te lossen. Nou, dat werkte op den duur 
natuurlijk niet en in ‘78 gingen we uit elkaar. Sinds die tijd 
woon ik hier alleen.”

“Ik kom uit een groot en streng katholiek gezin. We waren 
met elf kinderen: vijf jongens, zes meisjes, waarvan er drie 
het klooster in gingen en het later ook weer verlieten. Elke 
ochtend om zeven uur naar de kerk en ter communie, elke 
week biechten en elke zondag de hoogmis en het lof. Dat al-
les diende onder meer om de hoge idealen die onze moeder 
met ons had, waar te kunnen maken. 
Toen ik veertien was overleed mijn oudste broer, raakte mijn 
vader in een depressie en moest mijn moeder noodgedwon-
gen gaan werken. Ik heb toen het huishouden met zeven 
kinderen overeind gehouden. Daardoor ging ik pas op mijn 
vijftiende naar het gym op Jerusalem, de kostschool van de 
zusters Ursulinen in Venray. Daar leerde ik o.a. over Darwin 
en de evolutietheorie. ‘Zie je wel’, dacht ik, en daarmee kon ik 
het strenge katholieke geloof dat op me drukte, achterlaten.” 

“En nu ga ik het op míjn manier doen!”

Op haar 21ste kon Marijke aan de slag in het Radboudzie-
kenhuis als leerling-verpleegkundige. “Ik had heel graag me-
dicijnen willen studeren, maar ik wilde ook zo snel mogelijk 
uit huis en mijn eigen geld verdienen. 
In het Radboud heb ik wel zo’n beetje alle verpleegkundige 

specialismen gehad. De leukste en meest uitdagende was 
de kunstnierafdeling, maar meestal was ik vrij snel uitge-
keken op een discipline. Ik vond het moeilijk om te zien hoe 
artsen en verpleegkundigen met elkaar en met patiënten 
omgingen. In de ogen van artsen stelden verpleegkundigen 
niet zoveel voor; het ontbrak, tot mijn schrik, bij professio-
nals vaak aan empathisch gedrag. En dat vind ik nu juist zo 
ontzettend essentieel in de zorg.” 
Toen Marijke na een paar jaar op de eerste hulp (“daar 
gebeurde van alles”), terecht kwam op de oncologieafdeling 
van KNO kreeg zij als hoofdverpleegkundige de kans om 
haar eigen visie op het vak te ontwikkelen en in praktijk te 
brengen. “En nu ga ik het op míjn manier doen!”

“Dankzij mijn opleiding op de hogeschool kon ik een nieuwe 
manier van verplegen invoeren. De eerst patiëntverant-
woordelijk verpleegkundige (EVV) kreeg een centrale rol in 
de zorg. In plaats van de hoofdverpleegkundigen liepen zij, 
die de hele dag met de patiënten bezig waren, met de artsen 
visite op de afdeling en werkten die uit. Zij wisten immers 
veel beter hoe het met ‘hun’ patiënten gesteld was.” Maar 
als coördinerend hoofdverpleegkundige raakte Marijke zelf 
steeds verder weg van de directe patiëntenzorg. “Op den 
duur bood het zorgmanagement mij niet de zin of betekenis 
in mijn leven waar ik naar op zoek was. Ik verloor mijn hart 
en dat wilde ik niet.”

“Om mijn zoektocht naar de zin van het leven voort te 
zetten, stapte ik over naar theologie”

“Omdat ik daarnaast alle spanningen in ons gezin en de 
beklemmende relatie met mijn ouders met me mee droeg, 
begon ik aan de Gestaltopleiding. Door de confrontatie met 
mezelf werd ik me bewust van mijn zoektocht in het leven 

en de noodzaak om daar een nieuwe richting en betekenis 
aan te geven. Na deze opleiding ging ik naar de Universiteit 
voor Humanistiek. Maar daar ervaarde ik een soort van dog-
matiek, ik voelde me niet vrij. Om mijn zoektocht naar de zin 
van het leven voort te zetten, stapte ik over naar theologie, 
waar ik alle ruimte vond om de godsdienst te bevragen en 
mijn eigen spirituele weg te vinden.”

 “Na twee jaar theologie was ik toe aan een nieuwe weg in 
werk dat bij mij paste. Op mijn 56ste ging ik eerst nog even 
mijn brevet diepzeeduiken halen bij het Great Barrier Reef 
in Australië en daarna kon ik aan de slag bij Artsen zonder 
Grenzen. Met al mijn opleidingen en ervaring met groeps-
werk wilden ze me graag hebben.” 

“Zorgen voor… dat ben ik.” 

Ik ben bijna 8 jaar bij AZG gebleven, in verschillende projec-
ten. In diverse landen in Afrika en Zuid-Amerika mocht ik po-
liklinieken en ziekenhuisjes opzetten, soms in een gebouw, 
maar meestal in een oude school, onder een boom of in 
een stal. Het was uiterst bevredigend werk. Ik had nog veel 
langer door willen gaan, maar de internationale verzekering 
vond dat niet goed. Op mijn 66ste moest ik met pensioen.   

Ook na haar pensionering kan Marijke de zorg niet loslaten. 
In de afgelopen 17 jaar nam zij veel mantelzorg op zich, “...
omdat ik het niet laten kan en omdat ik niet weet wat ik 
anders zou willen doen. Zorgen voor… dat ben ik.” 

“Ik blijf op zoek naar verbinding tussen mensen, naar het 
echte contact, niet in strengheid maar in liefde”

Marijke houdt van lange wandelingen, fietsen, lezen en 
muziek, maar zij is zich ervan bewust dat zij haar leven 
daarmee onmogelijk zinvol kan invullen. “Die zin kan ik wel 
vinden in een goed gesprek. Ik blijf op zoek naar verbinding 
tussen mensen, naar het echte contact, niet in strengheid 
maar in liefde. Door goed te luisteren en met een vriendelijk 
troostrijk woord, hoop ik de wereld een stukje aangenamer 
te maken. Ik zou niet weten hoe ik anders een stem moet 
geven aan wat er op dit moment allemaal in de wereld 
gebeurt. Mijn broer Peter heeft zijn emoties vormgegeven in 
gedichten die de samenleving kritisch op de korrel nemen.” 
Wonderlijk toch hoe werelden van mensen in elkaar kunnen 
grijpen.

“Nu ik 83 ben nemen mijn fysieke mogelijkheden af, maar 
dat ervaar ik opnieuw als een kans tot ontwikkeling en ac-
ceptatie van wat is en geniet ik van diep menselijk contact.”

IK KOCHT EEN HOED

een held nee

dat ben ik niet

aan het hoofd van

cohorten om

de hemel te bestormen

zoals: vooruit gij volkeren

naar de verlossing

en iets van rode scharen

nee daar sta ik niet

Integendeel

ik kocht een hoed niet

tegen bommenregens van

de tijd maar

om te verhullen 

dat ik die held niet ben

Peter Gelauff
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Nieuwjaarsreceptie Dorpsvereniging
TEKST: Jan de Koning

 

Juist rond het thema ‘thuis’ bracht Otto Wijnen namens het 
bestuur van de Dorpsvereniging de toost uit op het nieuwe 
jaar: 

“Wanneer voelt u zich in ons dorp écht thuis? Is dat 
bij de eerste aanblik van de vertrouwde bomen als 
u de straat inrijdt, bij een activiteit waar je andere 
dorpsbewoners ontmoet? Of is het juist tijdens een 
praatje met een dorpsgenoot bij de brievenbus?”

Vandaag staan we hier niet alleen om het glas te 
heffen, maar om die onzichtbare draden te vieren die 
ons Heilig Landstichting maken tot wat het is: een 
gemeenschap waar we elkaar, ondanks alles, nog 
écht zien. Het is ons thuis.”

Dan nodigt Otto ons van harte uit om het begrip ‘thuis’ 
groter te maken en niet te beperken tot achter de eigen 
voordeur, maar het te laten gelden voor het hele dorp. 

“Een groter gevoel van veiligheid ontstaat niet 
zozeer door hogere hekken of betere camera’s, maar 
door kortere lijnen, meer verbinding. Dit prachtige 
dorpshuis mag het ‘thuis’ zijn waar we versterken 
wat ons verbindt. Door samen activiteiten te onder-
nemen, maken we onze lanen, ons dorp van ons. Zo 
maken we van Heilig Landstichting één grote, veilige 
huiskamer waar iedereen zich thuis mag voelen.” 

Ondanks platgereden sneeuw, spekgladde lanen en berijpte bomen langs de Joanneslaan stroomde op 11 
januari de Bosduivel rond half drie langzaam vol met dorpsbewoners voor de nieuwjaarsreceptie van de 
Dorpsvereniging. De helling naar het parkeerterrein was gelukkig sneeuwvrij en droog, zodat men ook met 
mobiliteitondersteunend materieel veilig naar boven kon komen. 

Za
de

nb
ieb

 in
 de

 
Bo

sdu
ive

l
TE

KS
T:

 M
ar

ia
n 

Ha
be

ts
 

 

ZADEN LENEN? DAT KLINKT EEN BEETJE 
VREEMD, HOE WERKT HET DAN?

In de zadenbibliotheek geldt geen uitleen-
termijn, er zijn geen boetes: de bibliotheek 
werkt vanuit 100% vertrouwen. Je kiest 
zaden die je nieuwsgierig maken of die je 
graag wilt hebben.
Als je zaden leent, zaai je ze in je tuin, of 
misschien wel in een pot. Van de planten 
die opkomen, laat je de mooiste plant 
bloeien én zaad maken. Let op: soms gaat 
een plant pas in het 2e jaar bloeien! 
De zaden zitten in de zaaddoos van de 
bloem of in de vrucht van bijvoorbeeld 
een pompoen. Dit zaad verzamel je en 
laat je drogen. Na het drogen breng je 
een deel van deze zaden terug naar de 
zadenbieb. Je zaden worden toegevoegd 
aan de collectie en weer ‘uitgeleend’ aan 
andere tuiniers.

Hoe lever je zaad in?
Liefst in een papieren zak, voorzien van 
plantnaam en het jaar van oogsten. Er is een 
speciale inleverbak voor zaden. De beheer-
ders van de zadenbieb zorgen voor het vullen 
en labelen van de zakjes. We vinden het 
belangrijk dat de zaden gifvrij zijn gekweekt.

Zaad meenemen?
Kies maximaal 5 zakjes zaad uit het rek. 
Daar vind je ook instructies voor het zaai-
en. Je kunt ook kijken op https://zaden-
bibliotheeknederland.nl voor informatie 
over het zaaien en opkweken van allerlei 
planten. Ook lees je waar je op moet 
letten bij het oogsten van zaad.

Plantjes
Voorlopig richten we ons op zaden, 
aangeleverd door inwoners van Heilig 
Landstichting. Als dit goed loopt en er 
voldoende interesse is, dan kunnen we er 
ook plantjes bij gaan ‘doen’.

Oproep
Heb je afgelopen jaar zaadjes van tuin- 
en moestuinplanten verzameld en niet 
allemaal zelf nodig, lever ze dan in voor in 
de zadenbieb. 

Vind je het leuk om mee te helpen in de 
zadenbieb, meld je dan aan via 
marian.habets@online.nlmarian.habets@online.nl. 

Het gaat dan om het uitzoeken en in 
zakjes doen van zaden, en het zadenrek 
overzichtelijk houden

Programma Wandelen Voorjaar 2026Programma Wandelen Voorjaar 2026
Komende maanden gaan we op vrijdagmiddag weer wandelen in Heilig Landstichting. 
We verzamelen om 14.00 uur voor de Bosduivel en drinken daar na afloop koffie/thee. 

-	 13 maart	 	 Bezoek Albertinum & Dominicuskerk o.l.v. Leo Ewals 
-	 27 maart 	 Architectuur  Carmelklooster o.l.v. Marian Habets &Dorothé Derks
-	 10 april 		  Beeldenroute Waalkade o.l.v. de Wandelgroep
-	 24 april		  Biodiversiteit Nieuwland  o.l.v. Wouter Helmer 
-	 8 mei		  Bezoek Villa Sprezzatura Sophiaweg 25 o.l.v. Geert Meijer & Karin den Boer
-	 29 mei		  Kennismaking met schilderen Open Atelier Bosduivel o.l.v. Coosje Brunnekreeft
-	 12 juni	  	 Bezoek Landgoed Grootstal 
-	 26 juni		  Eetbare planten o.l.v. Helen v.d. Ven

Aanmelden: anneliesvgunst@gmail.com. 
De kosten zijn €10 voor 5 wandelingen of €3 per keer. Voor de wandeling van 8 mei zijn de kosten €5.
Bij een aantal wandelingen wordt vervoer met auto’s geregeld.

Wandelgroep:  Annelies, Bob, Els, Helen, Josine en Paul
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Op 25 maart om 20:00 uur is iedereen weer van 
harte uitgenodigd in de Bosduivel om mee te 
denken over de op te zetten energiegemeenschap. 
In het bijzonder de mensen die al eerder hebben 
aangegeven dat zij graag betrokken willen blijven, 
zijn uitgenodigd. Ook degenen die op dit moment al 
een Earn-E dongel hebben geïnstalleerd (inmiddels 
ca. 50) en dus nu al bij kunnen dragen aan inzicht in 
de gezamenlijke energieproductie en -consumptie 
in ons dorp: van harte welkom. De avond zal worden 
geleid door Leonie, de klimaatburgemeester van 
Berg en Dal. Als expert energietransitie en inhouds
deskundige zal Musetta van Wetsingh van Robin 
Doet (Energie voor Iedereen) aanwezig zijn. De 
volgende onderwerpen staan op de agenda:

meedoen, ja of nee?
Een energiegemeenschap is allereerst een 
organisatie van, voor en door deelnemers of leden. 
In de op te richten gemeenschap moet aandacht 
zijn voor de technische aspecten, maar vooral is het 
noodzakelijk dat de deelnemers betrokken zijn en bereid tot 
samenwerking en zorg voor elkaar. Vanzelfsprekend zal er 
een aantal discussiepunten aan de orde komen, zoals het 
verschil tussen mensen die willen besparen en mensen die 
een ander verdienmodel zoeken voor hun energieoverschot. 
Het is belangrijk om deze verschillen zichtbaar te maken 
en te waarderen, zodat ze niet onder tafel verdwijnen. 
Ook zal aan de orde komen welke andere projecten we 
-naast het delen van elektrische energie- op willen 
nemen in de energiegemeenschap, zoals het warmtenet, 
of een buurtbatterij. Een belangrijke vraag, naast het 
lidmaatschap, betreft de keuzevrijheid voor levering via de 
energiegemeenschap of via een andere energieleverancier. 
Daar blijft natuurlijk de gedachte achter liggen wat het beste 
past bij de nieuwe energiegemeenschap. 

Wat we in elk geval ook duidelijk moeten krijgen is wat we 
gezamenlijk willen bereiken. Is dat een “gemeenschap” met 

zoveel mogelijk “groene doelen”, het financiële gewin, of het 
goede gevoel van zelf de regie in handen te nemen ongeacht 
de financiële consequenties? Daar willen we de 25ste graag 
uitkomen.

interactief ontwerp
 In een interactieve sessie zullen de deelnemers samen 
een wijkenergiesysteem ontwerpen. Het doel hiervan is 
inzicht te krijgen in hoe een energiegemeenschap technisch 
en organisatorisch werkt. Deelnemers leren hun eigen rol 
en die van hun buren kennen, en zien hoe het collectief 
functioneert binnen het energiesysteem. Technisch gezien 
worden de energieoverschotten via een kastje dat opwek 
en verbruik registreert en een ANBI-constructie gedoneerd 
aan de energiegemeenschap. In ruil daarvoor ontvangen 
deelnemers een belastingvoordeel. De energie wordt 
eerst lokaal gebruikt, daarna opgeslagen in een (virtuele) 
buurtbatterij, en pas als laatste aan het net geleverd. Deze 
interactieve ontwerpsessie is ontwikkeld en wordt geleid 
door Musetta.

23 oktober 2025. De Bosduivel zat vol geïnteresseerden in een warmtenet, in onze stroomvoorziening en 
vooral in de ‘Energiegemeenschap Heilig Landstichting’. Na afloop verklaarden zo’n 15 belangstellenden 
mee te willen denken in de verdere opzet en ontwikkeling van zo’n energiegemeenschap. Er werden 
P1 dongels uitgedeeld om alvast een begin te maken met het verzamelen van gegevens over de eigen 
energieopwekking, het energiegebruik, gasgebruik en teruglevering aan het net. We spraken af nog een en 
ander uit te zoeken en dan weer bij elkaar te komen om concrete volgende stappen te zetten: de oprichting 
van de Energiegemeenschap. Komende 25 maart is het zover.  

technische zaken
In de overwegingen van huizenbezitters om al of niet mee te 
doen met de energiegemeenschap spelen ook technische en 
financiële aspecten. Achtereenvolgens passeren op de 25ste 
maart de revue: 

dongels: De laatste maanden hebben de leden van de 
energiewerkgroep zo’n 50 Earn-E dongels geïnstalleerd. 
Op basis van de werkende dongels kan de werkgroep 
een inzicht geven in het totaal elektriciteitsverbruik 
en -teruglevering van ons dorp en per huis (anoniem). 
In de praktijk blijkt dat er nog wel enkele technische 
problemen op te lossen zijn. Deze zullen worden 
besproken met de beheerders van het datasysteem. In 
de loop van maart wordt meer informatie verwacht.

warmtenet: Hoewel op deze avond vooral de focus ligt bij de 
energiegemeenschap, waar overigens een warmtenet 
ook onderdeel van uit zou kunnen maken, zullen we toch 
de stand van zaken rond het warmtenet toelichten. 
Impuls, het adviesbureau dat een eerste verkenning naar 
de haalbaarheid uitvoert, is nog druk aan het rekenen en 
verwacht op korte termijn deze verkenning grotendeels 
af te ronden. Daarna kunnen we bepalen of het de 
moeite waard is om het warmtenet verder uit te werken, 
of dat het voor Heilig Landstichting geen realistische 
optie is.

buurtbatterij of toch niet?:  De deelwerkgroep Buurtbatterij 
heeft zich gebogen over opslag van elektriciteit in 
batterijen als onderdeel van het energiedelen-traject. De 
groep concludeert dat een buurtbatterij geen haalbare 
oplossing is en legt uit waarom zij tot deze conclusie 
is gekomen. Zij pleit wel voor een virtuele batterij: een 

netwerk van gekoppelde huisbatterijen, eventueel 
aangevuld met elektrische (deel)auto’s, die feitelijk 
rondrijdende batterijen zijn. 

elektrische deelauto’s: Samen met de gemeente en een non-
profit-organisatie heeft de werkgroep onderzocht of 
een aantal elektrische deel-auto’s in ons dorp haalbaar 
is. Naast bekende voordelen van elektrische deel-auto’s 
zouden deze auto’s als onderdeel van een virtuele 
buurtbatterij kunnen fungeren (“Vehicle-to-Grid”) en 
zo een mooie toevoeging voor de energiegemeenschap 
kunnen vormen en onze doelen op korte termijn 
tastbaar ondersteunen. 

fnanciering en Subsidies: Zowel de voorbereidingen als 
de oprichting van de energiegemeenschap en de 
uitwerking van een bedrijfsplan brengen kosten met 
zich mee. De werkgroep heeft uitgezocht hoe deze 
kosten gefinancierd kunnen worden en komt met een 
financieringsplan.

wordt vervolgd 
We hopen op de 25ste een mooie start te maken met 
Energiegemeenschap Heilig Landstichting. Als volgende stap 
zien we de vorming van een coöperatie, de inschrijving van 
betrokken leden en de vooruitgang van de technische en 
financiële invulling.

Aanmelden kan via 
woonwijzerhls@gmail.com of 
via de QR code.

Aan de slag met de energiegemeenschap
 TEKST: Jan de Koning en Energiewerkgroep

SCIENCE CAFÉ HEILIG LANDSTICHTING

Iconografie als ambacht, bron van inspiratie en reflectie 
TEKST: Marga van Schalkwijk en Renee Wensink

Op deze bijeenkomst van het Science café zal onze dorpsgenoot Carel Verdonschot 
samen met Joke Bannink, beiden iconenschilders, u meenemen in de wereld van de 
iconografie. Dit doen zij aan de hand van foto’s, voorbeelden en tekst en uitleg over 
de verschillende aspecten en achtergronden die meespelen bij de totstandkoming 
van een icoon.

WOENSDAG 8 APRIL OM 20.00 UUR. INLOOP VANAF 19.30 UUR.

In De Bosduivel is een tentoonstelling ingericht waar u kunt kennismaken met hun werk.
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de groentekok  rode linzensoep  TEKST: Jan de Koning

23 januari. Tijd voor de winterversie van de 23 januari. Tijd voor de winterversie van de 
seizoenssoep. Voor deze editie heeft het team Tony, seizoenssoep. Voor deze editie heeft het team Tony, 
Christianne en Dyonne gekozen voor linzen. Christianne en Dyonne gekozen voor linzen. 
En daar valt nog wel het een en ander over te En daar valt nog wel het een en ander over te 
zeggen. Want hoe zat dat met die linzensoep? Wat zeggen. Want hoe zat dat met die linzensoep? Wat 
was de waarde ervan? Niets meer of minder dan was de waarde ervan? Niets meer of minder dan 
een eerstgeboorterecht! Toch?een eerstgeboorterecht! Toch?

Rebekka, de vrouw van Isaak, raakt na twintig jaar huwe-
lijk eindelijk in verwachting. Maar het blijkt een moeilijke 
zwangerschap en als zij God om hulp bidt, krijgt ze te horen 
dat zij een tweeling zal baren: Esau en Jakob. Esau, de oud-
ste, is een jager en wordt vaak gezien als de ongemanierde 
botterik die recht op zijn doel afgaat: “Eten, nu!” Jakob, 
de jongste, helpt zijn moeder in het huishouden en kookt 
blijkbaar best goed en dat terwijl in die tijd koken vooral een 
vrouwentaak was. 
Als Esau moe en hongerig thuiskomt van de jacht ruikt hij de 
rode linzensoep die Jacob aan het koken is. Zoals gebruikelijk 
gromt hij: “Eten, nu!” en de sluwe Jakob biedt hem een bord 
soep aan in ruil voor het eerstgeboorterecht van zijn broer, 
die daarmee de erfenis van vader Isaak verspeelt. Ook in het 
Oude Testament gold al de stelling ‘van ruilen komt huilen’. 
Dus deze ruil eindigde in ruzie en uiteindelijk in een scheiding 
tussen de broers die later allebei stamvader van een eigen 
volk zouden worden. 
Jakobs linzensoep is een lekkere, volle soep, die voedzaam en 
gezond is, maar vooral de honger stilt. Geen soepje vooraf, 
maar een hoofdmaaltijd. Niet dat het recept te vinden is in 
het Oude Testament maar enige vrije reconstructie is wel op 
zijn plaats. 

Verhit in een ruime pan een scheut olijfolie en fruit een 
gesnipperde ui, een geschilde, gesnipperde winterwortel en 

een fijngesneden stengel bleekselderie. Laat kort een thee-
lepel garam masala, een theelepel kurkuma, een theelepel 
korianderzaad, een theelepel komijnzaad en twee theelepels 
gemberpoeder (of 1-2 cm verse gember) meebakken en voeg 
dan 2 geperste tenen knoflook toe. Als de heerlijke kruiden-
geur vrijkomt is het tijd om een blikje tomatenblokjes (400 
gr), 250 gr linzen en een liter groentebouillon toe te voegen. 
Laat dit alles een kwartiertje zachtjes doorkoken en pureer 
de soep dan met een staafmixer. Voeg op het laatst wat 
fijngesneden en in olie gefruite boerenkool toe als garnering. 
Een heerlijke volle soep, maar onderhandel niet met de 
maker of maakster, want dat is niet zonder risico’s… Eet 
smakelijk! En vergeet vooral de volgende accessoires niet: 

Naanbrood: kneed hiervoor 250 gr zelfrijzend bakmeel en 
250 ml Griekse yoghurt tot een soepel deeg. Wrijf de deeg-
roller en het aanrecht in met een beetje olie, verdeel het 
deeg in 8 gelijke stukken en rol die uit tot ongeveer 1/2 cm 
dikte. Doe een beetje olie in een koekenpan en bak ze 2-3 
minuten per kant. Je kunt allerlei variaties maken, bijvoor-
beeld met sesamzaad, knoflook of koriander. 
Raita: is een Indiase yoghurtsaus, erg lekker op naanbrood of 
als een kloddertje in de linzensoep. Het is een mengsel van 
Griekse yoghurt of hangop met een paar teentjes in schijfjes 
gesneden, licht gebakken knoflook, een scheut raapzaadolie 
en wat zout en chilivlokken. Alles naar eigen smaak.

Als toetje werden we verwend met love cake met shrikhand. 
Omdat Esau geen zoetekauw geweest zal zijn, was de love 
cake aan hem niet besteed en dus ook niet bij de ruil inbe-
grepen. Maar voor velen is het - hoewel ‘veel te zoet’- toch 
een lievelingsgebak.

De cake is zwaar gevuld met cashewnoten (100 gram gema-
len, maar amandelmeel mag ook), honing (5 eetlepels, maar 
2,5 is meer dan genoeg), 2 theelepels kaneelpoeder, 1/2 
theelepel nootmuskaat en 1 theelepel kardemompoeder.
Voor het deeg klop je eerst 125 gr boter (op kamertempera-
tuur) en 300 gram fijne kristalsuiker en door dit boter-sui-

Voorzorgcirkels: Natuurlijk!  
 TEKST: Vera Mattijssen en Marian Habets

Zes voorzorgcirkels zijn er tot nu toe 
geformeerd in ons dorp en in februari/
maart kwamen de deelnemers voor 
het eerst met hun eigen groep bijeen. 
Over de naam was één van de cirkels 
het snel eens: ‘Natuurlijk!’

Zorgzame gemeenschappen staan in de belang-
stelling, bij burgers maar ook bij zorgprofessionals 
en maatschappelijke organisaties. Zorgverze-
keraar Zilveren Kruis wijdde er op 26 januari een 
inspiratiedag aan. Een van de sprekers pleitte voor 
‘lichte gemeenschappen’: elkaar helpen als het 
nodig is, maar niet heel close, niet verplichtend, en 
passend in onze vaak al drukke levens.

Vragen van buurtbewoners in onze voorzorgcirkels 
sluiten daarbij aan: welke afspraken maken we sa-
men zonder dat het te veel voorgeschreven wordt? 
En hoe kunnen we bij langer lopende vragen over-
belasting voorkomen? In deze fase is het goed om 
daar samen over na te denken. Zo opperde iemand 
om bij een langdurige hulpvraag na 2-3 maanden 
te evalueren of dit nog wel binnen de cirkel past. 

In het begin is het voor de deelnemers belangrijk 
elkaar beter te leren kennen en een vertrouwens-
band op te bouwen. Je hoopt immers vele jaren 
samen op te kunnen gaan. Het gaat bij de voor-
zorgcirkels om zorg en welzijn: je geborgen voelen, 
maar tegelijk ook nuttig en actief zijn. Het is nu 
ook zinvol om samen gevoel te krijgen voor welke 
vragen goed binnen de cirkel passen. Concrete 
voorbeelden die we hoorden: “Fijn dat ik zelf niet 
op een trapje hoefde te klimmen en dat een buur-
man die kapotte lamp kwam vervangen.” En: “Ik 
ben zelf handig met de naaimachine, maar ik heb 
eigenlijk iemand nodig die even naar mijn printer 
wil kijken.” Misschien gaan de verbinders van de 
verschillende voorzorgcirkels binnenkort wel een 
netwerk opzetten van dorpsbewoners met heel 
specifieke vaardigheden waarmee zij zo nu en dan 
anderen willen helpen. 

Heb jij zelf zo’n specifieke vaardigheid? En/of wil 
je zelf ook lid worden van een voorzorgcirkel? Laat 
het ons weten en stuur een e-mail via de dorps-
vereniging: dorpsvereniging@gmail.com dorpsvereniging@gmail.com 

kermengsel, meng je rustig 6 gladgeklopte eieren. Vervol-
gens worden 200 gram semolina (bloem van harde tarwe), 
de zware noten-kruidenvulling, 2 eetlepels rozenwater, een 
theelepel vanille-essence en de geraspte schil van een ci-
troen en een sinaasappel door elkaar gespateld. En daarmee 
is het basisbeslag klaar.
Het beslag kan nu 45 minuten worden gebakken op 150o C 
in een rechthoekig bakblik van ca. 20 x 30 cm dat bekleed is 
met bakpapier. Als de bovenkant goudbruin is en stevig aan-
voelt laat dan het gebak afkoelen en snijdt het vervolgens in 
stukken van de gewenste grootte of het gewenste aantal.

Voor de finishing touch, ofwel de shrikhand, meng je 250 gr 
Griekse yoghurt met 2,5 eetlepel poedersuiker, 1/2 thee-
lepel kardemom en de pitten van een halve granaatappel. 
Die pitten kun je heel eenvoudig uit een halve granaatappel 
‘oogsten’ door hem met de snijkant op je hand te leggen en 
er vervolgens met een pollepel op te kloppen. De pitten wel 
even opvangen in een kommetje, zodat het geen knoeiboel 
wordt.

Serveer de love cake met een flinke klodder kardemomyog-
hurt en bestrooi die met wat extra granaatappelpitten. 
Lekker, maar wel erg zoet!

De volgende seizoensoep, lente, is op 10 april.  
U bent van harte welkom.
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Toen de voordeur openging bleek dat ik Jan, Roxanna en hun dochter Charlie al eerder had ontmoet: aan 
tafel bij het Running Dinner op de burendag van afgelopen jaar. Dat zegt gelijk al iets over hun succesvolle 
inburgering in het dorp. Ze beamen dat ze zich in Heilig Landstichting al heel snel thuis voelden. ‘Iedereen 
is hier heel benaderbaar,’ aldus Jan. En Ted, hun enthousiaste jachthond met uitstekende contactuele 
eigenschappen (voor de kenners: een griffon korthals), draagt ook elke dag zijn steentje daaraan bij.     
TEKST: Marian Habets

Nieuwe bewoners**
Jan (42), Roxanna (38), Wessel (13), Mathijs (11) en Charlie (5) | Philippuslaan

- - - - -

Ze wonen inmiddels een jaar in het huis van de fami-
lie Bootsma die tientallen jaren hier heeft gewoond. Jan 
en Roxanna vonden het leuk dat de zoon van mevrouw 
Bootsma nog een keer is komen kijken nadat het huis was 
verbouwd. Ze hebben er veel aan gedaan, het dak moest er 
zelfs af. De benedenverdieping is een mooie open U-vormige 
ruimte geworden met veel ramen naar de tuin. De voortuin 
is weliswaar voorzien van een schapenhek (voor Ted), maar 
maakt toch een open en uitnodigende indruk.
Jan heeft delen van de verbouwing zelf gedaan, vooral de 
afwerking en het schilderwerk.
De sfeervolle inrichting komt uit de koker van Roxanna. Zij 
heeft de kleuren en materialen zorgvuldig bij elkaar gezocht, 
Jan voerde haar ideeën zo goed mogelijk uit. Ook vindt 
Roxanna het leuk om voor in huis iets creatiefs te doen met 
spullen uit de kringloopwinkel. 

RUSTPUNT
Roxanna en Jan vertellen dat ze het belangrijk vinden dat 
hun huis hier in het groen steeds meer een rustpunt wordt, 
zowel voor hun familie en vrienden als voor henzelf. Juist 
voor henzelf als samengesteld gezin: Wessel en Mathijs wo-
nen deels bij hun moeder in Nijmegen en deels bij hun vader 
Jan en Roxanne. Het huis is een thuis voor hun allemaal, 
Charlie en haar grote broers zijn dol op elkaar. Mathijs en 
Wessel komen nu op de leeftijd dat ze uit zichzelf tussen-
door ook even aan komen waaien. Voor familie van verder 
weg, Roxanna komt uit Huizen in Noord-Holland, is er een 
fijne logeerkamer. Haar moeder komt regelmatig een week-
endje langs.
Wat verder voor rust zorgt is om de klusjes in en om het 
huis stukje bij beetje te doen, het hoeft niet in een keer af te 
zijn. Roxanna heeft op haar vrije dagen ook graag tijd voor 
zichzelf, of ze spreekt af met vriendinnen. Vergeleken bij Jan 
is ze meer een binnenmens.
Jan is op zijn plek in de natuur: vogels kijken, in de tuin wer-
ken, gewoon buiten zijn.  

Wat die vogels betreft zegt Jan geen vogelaar te zijn, maar 
wel de verrekijker altijd paraat te hebben. Op het geboorte-
kaartje van Charlie staat een kraanvogel, in Japan een sym-
bool van bescherming in de familie en de drager van geluk. 
In afwachting van de geboorte van Charlie hadden ze een 
jongens- en een meisjeskaartje klaarliggen bij de drukker, 
met op de meisjeskaart een kraanvogel. Toen er in die perio-
de een vlucht kraanvogels luid trompetterend overvloog was 
het duidelijk: er kwam een meisje aan. 

IN BEWEGING
De bedoeling van een rustpunt is dat 
je er kunt opladen om actief te kunnen 
zijn en mee te doen in de buurt: de 
straatborrel, Halloween, Sinterklaas in 
de Bosduivel, Burendag, klaarstaan om 
anderen een handje te helpen. 

En niet te vergeten de sport. 
Jan heeft een NEC-seizoenskaart en 
voetbalt zelf bij Orion. Een keer in 
de week trainen en in het weekend 
wedstrijd. Hij maakt van de gelegen-
heid gebruik om in deze Oorschelp een 
oproep te doen voor versterking van 
zijn voetbalelftal (35+).

Roxanna tennist recreatief (zij zoekt 
bij deze ook nog mede-tennissers) en 
doet Pilates, Charlie zit op zwemles en 
is gek op dansen. Iets minder actief, 
maar toch: ze hebben met z’n allen met 
veel interesse de olympische winter-
spelen gevolgd.

Tussen de bedrijven door wordt er ook 
nog buitenshuis gewerkt en geleerd. 
Roxanna op de HAN, op de marke-

tingafdeling van zo’n 130 mensen. 
Dat behelst geen verkoopactiviteiten 
maar wel strategisch anticiperen op 
maatschappelijke ontwikkelingen om 
te zorgen voor een passende instroom 
van nieuwe studenten. Jan werkt in de 
ICT op het Radboudumc, hij is Manager 
Services en Projecten. Charlie gaat 
naar de basisschool in Brakkenstein, 
Mathijs zit op De Lanteerne in Nij-
megen en Wessel op het Montessori 
College.

Jan heeft met de jongens de tuin 
flink onder handen genomen. De -tig 
coniferen gingen eruit, de tuinkas 
mocht blijven, evenals de magnolia 
die mevrouw Bootsma lang geleden 
als klein stekje van haar zoon kreeg. 
Behalve dat het een mooi boompje is, 
wilden Roxanna en Jan het ook graag 
behouden vanwege de symboliek.

“De familie Bootsma heeft hier kunnen 
wortelen en groeien, nu is het aan 
ons.”

Na vele jaren een bloeiende en 
groeiende Vereniging te zijn geweest 
met aanvankelijk 5 en later met drie 
bestuursleden, volgen nu weer vele 
jaren met een groter bestuur en nog 
meer leden. 

Tijdens de algemene ledenvergadering 
op 19 maart neemt het oude bestuur, 
secretaris Marja van Rossum-van 
Oppenraaij en penningmeester 
Hans Bartels, na een periode van 
zeven jaar, afscheid. Ook interim-
voorzitter Peter Tak zal zijn stokje 
overgeven. In deze vergadering 
worden vier kandidaat-bestuursleden 
voorgesteld en door de leden 
gekozen. Zij gaan met enthousiasme 
aan hun bestuursperiode beginnen 
en zitten vol nieuwe plannen om het 

programma voor het komende jaar 
vorm te geven. 

Het oude bestuur heeft het volle 
vertrouwen dat de sfeer in de 
Vereniging empathisch blijft en 
gericht zal zijn om de verbinding 
tussen de leden verder te versterken. 
Ook de vrijwilligers in onze Vereniging 
die het bestuur in de uitvoering 
van het programma ondersteunen 
en voor deze sfeer en verbinding 
onontbeerlijk zijn, blijven op hun post 
en zijn een garantie voor het welzijn 
van de Vereniging. 

Wij zullen de warme contacten met 
de leden missen, maar we blijven lid 
om te genieten van alle activiteiten 
die de Vereniging organiseert. De 

Vereniging is op weg naar haar 65 
jarig bestaan in 2027 en is ook na het 
behalen van die leeftijd nog lang niet 
aan haar pensioen toe. 

Wij wensen het nieuwe bestuur een 
mooie en succesvolle bestuursperiode 
toe!

Peter Tak, Hans Bartels en 
Marja van Rossum-van Oppenraaij.

Er is goed nieuws van de Vereniging 50Plus 
Heilig Landstichting!



Hans Rothuizen

Liesbeth Ulein
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Het is natuurlijk de slager die zijn eigen vlees keurt als ik een 
verslag schrijf over een dichtersavond die ik zelf heb georgani-
seerd, maar soms lopen de dingen zo.

Het was dus een uiterst geslaagde avond, al liet gewoontege-
trouw de microfoon het afweten. De dichters lieten dat apparaat 
dus maar gewoon ongebruikt, wat volgens mij de avond flink ten 
goede kwam. 

Er hadden zich aanvankelijk niet zoveel mensen opgegeven en 
het was in verband met de weersomstandigheden toch al span-
nend of men wel zou komen opdagen. Maar tot mijn blijdschap 
zat er uiteindelijk toch een mooi aantal liefhebbers in de kleine 
zaal.

En het was leuk en divers.

Hans Rothuizen opende met enkele strak gecomponeerde 
sonnetten. Maar ook vrije gedichten stonden op zijn repertoire. 
Gelukkig droeg hij ook zijn gedicht ‘De pont bij Middelaar’ voor. En 
poëtisch prees hij de wijsheid van labradoodle Joep.

Liesbeth Ulein gaf de avond een heel ander karakter. Met haar 
zachte maar duidelijke stem creëerde zij een intieme atmosfeer.  
Hoewel ze zich als dichter door vele invalshoeken van het leven 
laat inspireren, bezong zij deze avond toch vooral de natuur: 
landschappen, koeien, bloemen, bramen.

Na een korte pauze werd de avond verluchtigd door een kort 
optreden van het HLS-koor. Van deskundigen begreep ik dat het 
koor steeds beter wordt.

Victor Vroomkoning tot slot. 
Deze gelauwerde dichter is niet alleen vanwege zijn gedichten 
fijn om naar te luisteren, maar hij is ook een bekwaam enter-
tainer. Dus werd de avond met zijn verhalen en gedichten vrolijk 
afgesloten. Een die dag opgekomen ernstig oogletsel verhinder-
de hem overigens niet om te komen. Daarvoor hulde en dank.

P.S. In de ’dagkalender van de poëzie’ van 2001, die ik ooit op een 
rommelmarkt vond, werden al meerdere gedichten van Hans en 
Victor gepubliceerd.

Dichtersavond II 
12 januari 2026 in de Bosduivel.
TEKST: Frans Wijnakker / Biebcommissie

Museumpark Orientalis op koers 
TEKST: Petra van Soest, Jan de Koning, FOTO’S: Maarten Nouwens 

In een tijd, waarin verandering de enige constante is en onzekerheid de enige zekerheid, staat 
museumpark Orientalis voor een uitdagende opgave: ‘Hoe gaan we verder, na het toekomstplan van enkele 
jaren terug?’. Verhalen razen door onze wereld, aangezet door nieuwe leiders, versterkt door massamedia 
en tot in de diepste vezels van de samenleving verspreid via sociale platforms. Met de opkomst van 
artificial intelligence (A.I.) wordt het steeds moeilijker om te onderscheiden wat waarachtig is, wat zinvol 
en wat te vertrouwen. In deze context kiest Orientalis voor een koers die vooral toekomstbehendig is, 
flexibel inspelend op de maatschappelijke ontwikkelingen en gericht op duurzame groei en inhoudelijke 
verdieping zonder de eigen kernwaarden te verliezen .

Samen gemaakt, samen gedragen
De nieuwe koers is uitgezet samen 
met medewerkers, vrijwilligers, 
adviseurs, omwonenden, de Stichting 
Toerisme en Recreatie Berg en Dal. 
De samenwerking met de gemeen-
te Berg en Dal was van belang met 
het oog op de benodigde meerjarige 
steun. Daarmee is de nieuwe koers 
geworteld in het landschap, de 
geschiedenis én de gemeenschap. 
De mededenkers zijn het erover eens 
dat de kern van het museumpark, 
een levendige bezoekerservaring in 
een prachtig landschap, ruimte moet 
blijven bieden voor verwondering, dia-
loog en persoonlijke betekenis. Maar 

de vraag blijft: “Hoe maak je deze 
ervaring concreet en succesvol?” Hier 
komt de toekomstbehendigheid van 
Orientalis om de hoek kijken. Deze 
moet het museumpark de komende 
jaren wendbaarder en daarmee rele-
vanter maken. 

Het erfgoed
Met 29 rijksmonumenten, waaronder 
het Romeins aquaduct, historische 
dorpen, sculpturen, en een bijzonder 
heuvellandschap met een grote biodi-
versiteit in diverse tuinen, vormt het 
park een levend erfgoedensemble; 
een plek waar verhalen kunnen groei-
en en nieuwe betekenissen krijgen, 

voor jong en oud, voor omwonenden 
uit de regio én bezoekers van ver. 
Die verhalen moeten zichtbaarder 
worden door vernieuwing en uitbrei-
ding van routes, tentoonstellingen en 
exposities in het park. Door onder-
steunende digitalisering moet het 
park een totale bezoekerservaring 
worden.

De organisatie
Flexibel inspelen op maatschap-
pelijke ontwikkelingen vraagt om 
een flexibele organisatie. Naast 
professionalisering van het kern-
team en uitbreiding van het aantal 
abeidsplaatsen gaat Orientalis ook 
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Aziatische hoornaar
Afgelopen zomer werd aan de Rechterslaan een nest Aziatische hoornaars 
verwijderd. In de omgeving van Nijmegen zijn sindsdien 120 nesten opgespoord 
en verwijderd. Deze hoornaars zijn schadelijk voor honingbijen, hommelsoorten 
en andere bestuivende insecten. Daarom wil de imkervereniging ze graag 
terugdringen. Dat kan het beste door in het voorjaar koninginnen te vangen, die 
vliegen uit tot mei.

Je kunt helpen door speciale valletjes te bestellen voor € 6,00 bij onze dorpsgenoot 
Floor (06-52037781). Door die valletjes in je tuin te plaatsen help je mee de 
biodiversiteit te beschermen. Na mei kunnen de vallen ook nog tot en met oktober 
gebruikt worden voor het vangen van werksters. 

Via onderstaande link vind je meer informatie.
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/plant/aziatische-hoornaarhttps://www.nvwa.nl/onderwerpen/plant/aziatische-hoornaar
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het aantal leer-en werkplekken voor 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt uitbreiden. Verder zijn 
voortdurend investeringen nodig in 
verbreding van professionaliteit en 
omvang van het vrijwilligersbestand. 
Een grote gemeenschap van betrok-
ken vrijwilligers vormt al decennia-
lang het kloppend hart van Orientalis. 
Volgens het koersplan wordt hun 
rol verder versterkt: als gastheer of 
-vrouw, als hoeder van monumenten, 
als verteller, onderhouder, bouwer 
en verbinder. De komende jaren mikt 
het museumpark op een groei van 80 
naar 100 vrijwilligers.

Doelgroepen en museale 
programma’s
Juist in deze tijd ziet Orientalis een 
duidelijke en onmisbare rol voor zich-
zelf weggelegd: richting bieden aan 
een betekenisvol leven. Om die rol 
waar te kunnen maken moet het pro-
gramma-aanbod voortdurend worden 
afgestemd op de doelgroepen die het 
museumpark wil bereiken. Allereerst 
werkt Orientalis aan uitbreiding van 
het publieksbereik (richting Duitsland 
en bovenregionaal) en verbreding 
van programma’s (regionale econo-
mie, verblijfsrecreatie, voedselbos). 
Bovendien zullen de educatieve en 
maatschappelijke programma’s, 

van kleuter- tot universitair niveau 
worden versterkt; de ambitie is om 
met deze programma’s tot 20.000 
leerlingen per jaar te bereiken. En 
verder staan op de prioriteitenlijst 
programma-doelgroep-combinaties, 
variërend van het recreatieve dagje 
uit tot natuur- en ecologiebeleving, 
reflecties en inspiraties rond cultuur-
historische achtergronden, bezinnings 
en verdiepingsprogramma’s, en het 
speciale jaarlijkse evenementenaan-
bod in samenwerking met regionale 
partners.

Kenniscentrum
Om al deze aanpassingen en ambities 
te kunnen realiseren gaat de infor-
matie-, kennis- en onderzoeksfunctie 
van het Museumpark Orientalis een 
expliciete plek krijgen. Het koersplan 
spreekt van een kenniswerkplaats 
die functioneert als lerend cluster dat 
zich zal ontwikkelen tot een kennis-
centrum en ontmoetingsplaats voor 
erfgoed, dialoog en samenleving. Dit 
kenniscentrum zal de organisatie 
gaan voeden met duiding, onderzoek 
en reflectie. Het centrum zal de prak-
tijkervaringen uit het park verbinden 
met inzichten uit wetenschap, onder-
wijs en maatschappij.

Betekenis voor Heilig 
Landstichting
De nieuwe koers zet in op een open, 
gastvrij en samenwerkend park dat 
bijdraagt aan rust, welzijn en natuur-
beleving, maar ook ruimte biedt voor 
ontmoeting en zingeving. Het park wil 
een sterke partner zijn voor het dorp, 
maar ook voor scholen, verenigingen 
en maatschappelijke organisaties in 
de regio.

 Volgens directeur Sietse Jager is het 
nieuwe koersplan meer een kompas 
dan een strategisch document:

“Met dit plan kiest Museumpark 
Orientalis bewust voor samen-
werking, openheid en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Het plan is voor 
alles een uitdrukking van vertrouwen. 
Vertrouwen in de kracht van onze 
organisatie, in de betrokkenheid van 
onze partners en in de blijvende bete-
kenis voor bezoekers en samenleving. 
We zijn dankbaar voor iedereen die 
met ons deze weg mogelijk maakt, en 
in het bijzonder voor de ondersteu-
ning voor dit plan vanuit gemeente 
Berg en Dal.”

Meer informatie: https://www.muse-https://www.muse-
umparkorientalis.nl/kompas/umparkorientalis.nl/kompas/
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s       De Heemkundewerkgroep heeft veel onderwerpen over Heilig Landstichting 
geschreven en gepresenteerd! Echter, het oude spoorlijntje, dat langs ons dorp 
loopt, ontbrak nog! Reden voor Frans Geertsen om in de archieven te duiken, 
zijn geheugen op te poetsen en te gaan schrijven! Dat heeft geresulteerd in 
het boekje: Het ontstaan van de Klever Bahn en latere spoorverbindingen met 
Nijmegen.  Met het maken van de powerpointpresentatie was alles compleet en 
kon de ‘laatste Heemkunde presentatie’ plaatsvinden. 

Vrijdagavond 12 december 2025 was het 
zover! De zaal in de Bosduivel stroomde vol 
met belangstellende bewoners van Heilig 
Landstichting. Alle stoelen waren nagenoeg 
bezet. Frans mag dan wel, met zijn 93 jaar, 
een van de oudste bewoners zijn van ons dorp 
maar hij heeft nog de energie van een jonge 
vent. Hij begon zijn verhaal aan de hand van 
foto’s van de spoelzandwaaier. De heuvels 
van Heilig Landstichting en het glooiende 
terrein westelijk van de Nijmeegsebaan 
zijn ontstaan in de ijstijd. De toppen van de 
heuvels erodeerden en dat zand spoelde af in 
westelijke richting. Op initiatief van een aantal 
Nijmeegse notabelen werd de spoorlijn Kleve-
Nijmegen in 1863 dwars door het landgoed 
de Driehuizen aangelegd.  Voor de aanleg 
moest het glooiende landschap afgegraven 
worden en dalen met het vrijgekomen zand 
volgestort worden. Dat alles vond plaats 
in 9 maanden tijd zonder bulldozers en 
draglines, maar met schop en kruiwagen. 
In Groesbeek werd een eenvoudig station 
gebouwd. Totale lengte van de spoorlijn was 
26,5 km waarvan 13 km in Nederland. De 
eerste spoorwegverbinding liep van Nijmegen 
naar het Duitse spoorwegnet via Kleef en 
Emmerich naar Arnhem en vandaar naar 
grotere steden in Holland. De vestingstad 
Nijmegen, die in die tijd om veiligheidsredenen 
niet op het Nederlandse spoorwegnet kon, 
kon nu worden aangesloten. 

In die tijd reisden veel bedevaartgangers naar 
Kevelaar. De welgestelden reisden vanuit 
Nijmegen per trein naar opera-uitvoeringen 
in Bad Kleve.  De spoorlijn werd in 1894 
uitgebreid vanuit Nijmegen naar Den Bosch, 
Arnhem en Venlo!  In 1911 begonnen ze met 
de planning van het bedevaartspark Heilig 
Landstichting en in 1916 kwamen de eerste 
pelgrims.  Het aantal bezoekers viel tegen. 
Daarom kregen wij in 1917 een eigen ‘Station 

Heilig Land’. Dat was speciaal aangelegd voor 
de pelgrims die naar ons bedevaartspark 
reisden. Het was te ver om te lopen vanuit het 
station in Nijmegen!

Zoals we Frans kennen houdt hij niet op 
met praten als hij eenmaal begint. Zonder 
microfoon en alles uit het hoofd!  Het is een 
waterval van prachtige verhalen en anekdotes 
die hij in de 91 jaren als inwoner heeft 
vergaard. Je kunt wel zeggen dat Frans onze 
lopende encyclopedie van Heilig Landstichting 
is! Zijn stoel niet aangeraakt en zijn glas 
water onaangeroerd. Na afloop van zijn 
presentatie was er een daverend applaus en 
stond er een welverdiend glas witte wijn voor 
hem klaar. Dat glas bleef niet onaangeroerd 
staan. 

Na de pauze zijn er unieke filmbeelden van 
ons dorp en Orientalis vertoond. Beelden die 
de Heemkunde werkgroep ontvangen heeft 
van particulieren en beelden die gemaakt zijn 
door diverse TV-omroepen.  Vervolgens is er 
een prachtige droneopname vertoond van 
Heilig Landstichting en omgeving, gemaakt 
door Chris van de Laak. Het was muisstil en 
iedereen genoot van de prachtige beelden 
zonder geluid!

Tot slot brengen we een toost uit en blikken 
we terug op het werk dat verricht is door 
de Heemkundewerkgroep (oud)-leden. Met 
dank aan Frans Geertsen en Klaas Bouwer 
die vanaf de oprichting in 1997 veel betekend 
hebben en met dank aan Teun de Groot en 
Huub Schoot die jaren actief zijn geweest. 
 
Als voorzitter ben ik ontzettend trots dat we 
gedurende 28 jaar de geschiedenis van ons 
dorp e.o. hebben onderzocht, beschreven en 
gepresenteerd. Ik dank de vele bewoners voor 
de getoonde belangstelling. Het Regionaal 
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Archief Nijmegen heeft de brochures 
in het archief opgenomen. In de 
bibliotheek van De Bosduivel en de 
Openbare Bibliotheek van Groesbeek 
zijn onze boeken en brochures in 
te zien. We hebben hiermee de 
geschiedenis van Heilig landstichting 
op het juiste spoor gezet en voor 
iedereen toegankelijk gemaakt!

Ps. Het boekje De Klever Bahn en 
latere spoorwegverbindingen met 
Nijmegen ( € 3,-) is nog te bestellen 
via de heemkundewerkgroep:

heemkundewerkgroephl@gmail.comheemkundewerkgroephl@gmail.com
Hij vertelt in vogelvlucht over zijn 
veelzijdige carrière. Als 14-jarige ging 
hij een timmeropleiding volgen en 
werkte hij een tijdlang in de woning- 
en carrosseriebouw. Volgens Jan 
was hij op die leeftijd misschien wat 
te impulsief en niet zo volgzaam: hij 
werd meerdere keren ontslagen. In 
de avonduren deed hij de Mulo en 
daarna de HBS.  Op zijn 23ste kwam 
Jan naar Nijmegen om Politicologie 
te gaan studeren. Toen hij op zijn 
29ste afstudeerde was daar weinig 
werk in te vinden. Hij begon een 
tweede studie, rechten, met een 
bijbaan bij de Knollentuin. Door 
persoonlijke omstandigheden bleef 
Jan bij de Knollentuin werken en is hij 
de bakkersopleiding gaan volgen. Hij 
bleef er 35 jaar werken en ontmoette 
er zijn vrouw Anna. Ze kregen samen 
twee zonen. Jan had al een dochter 
uit zijn eerste huwelijk. 

Verlies
Jan vertelt dat hij veel verlies heeft 
doorgemaakt. Hij komt uit het 
Westland, uit een gezin van 13 
kinderen. Toen hij geboren werd 
waren er al twee kinderen overleden. 
Het verlies van zijn 19-jarige broer 
kwam hard aan bij Jan, inmiddels 
volwassen. Tien jaar later overleed 
zijn vrouw aan een hersentumor. Ze 
was pas 27 jaar. Jan bleef ontredderd 
achter met hun dochtertje van een 
half jaar. Hij begon met beeldhouwen, 
het gaf hem naast zijn werk iets om 
handen dat hielp bij de verwerking. 

Wat ook hielp was hardlopen: diverse 
keren de Zevenheuvelenloop en drie 
keer een marathon.

Tien jaar geleden kreeg hij een 
zeldzame beenmergziekte 
(Waldenström) waarvoor hij nog 
steeds behandeld wordt. Het gaat 
redelijk met hem, hij leeft zo gezond 
mogelijk en houdt rekening met zijn 
fysieke kwetsbaarheid. Als ik vraag of 
hij een optimist is, antwoordt hij dat 
hij een nuchtere realist is. Hij probeert 
in zijn leven zijn kwetsbaarheden 
om te zetten in krachten. Voor zijn 
minder goede kortetermijngeheugen 
bedenkt hij oplossingen en leert hij 
te bouwen op de mensen die dicht 
bij hem staan. Hij houdt al jaren een 

dagboek bij, de laatste tijd dient het 
vaak ook als geheugensteun. 
Jan: ‘Ik leef vooruit’. Hij leest graag en 
veel over het menselijk bewustzijn, 
over het verwonderlijke van het 
bestaan. Enkele dagen voordat ik Jan 
spreek is zijn tien jaar oudere zus An 
overleden.

Zichtbaar maken wat er in jou is
Toen Jan ziek werd en een intensieve 
behandeling moest ondergaan, werd 
het beeldhouwen hem te zwaar en 
ging hij schilderen. Zijn vader was 
hobbyschilder en ook Jan was als kind 
al een verwoed tekenaar. Eenmaal 
overgestapt naar het platte vlak 

‘Dat wil ik wel boven de bank’
interview met Jan Kortekaas 

TEKST: Marian Habets

De schilderijen van Jan Kortekaas (77) zijn sinds december te zien in de 
Bosduivel. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst werd de expositie officieel 
geopend.  Hij was zelf aanwezig om geïnteresseerden te woord te staan 
en complimenten in ontvangst te nemen. Om te ontdekken wie de persoon 
achter de schilderijen is, spreek ik Jan – hij woont al sinds 1982 in Heilig 
Landstichting – een paar weken later bij hem thuis. 

Zo’n Milonga (dansfeest) is vooral een avond voor liefheb-
bers van de Argentijnse Tango. Het feest valt steeds op de 
3de zaterdagavond van de maand en trekt zo’n 50 tot 70 
enthousiaste dansers. In de Milonga Tierra Santa draaien 
bekende DJ’s uit binnen- en buitenland traditionele Argen-
tijnse tangomuziek met het accent op het Época de Oro: 
het gouden tijdperk van de tango, ongeveer tussen 1940 en 
1955. 
 
Regelmatig worden voor en tijdens de Milonga Tierra Santa 
gastoptredens verzorgd. Zo traden tijdens de Milonga van 17 
januari tangozangeres Shireen Kaijadoe en pianist Sebas-
tiaan Oosthout op. Eerder die middag hadden zij al, samen 
met bandoneoniste Jacqueline Edeling en contrabassist 
Boris Storms, een concert gegeven als orkest La Morocha.

De tango ontstond eind 19e eeuw (circa 1880-1900) in de 
sloppenwijken en havengebieden van Buenos Aires (Ar-
gentinië) en Montevideo (Uruguay) als een smeltkroes van 
culturen. Sommige elementen, zoals de polka en wals komen 
voort uit heimwee van Europese immigranten die in Argen-
tinië hun geluk zochten en daar vaak bedrogen uitkwamen. 
Andere groepen brachten vanuit hun Afrikaanse achtergrond 
ritmes, als de candombe en de habanera mee, maar ook 
lokale gaucho’s drukten er hun stempel op. 

Hoe het ook zij, iedereen in die arme wijken was op zoek 
naar liefde en contact, en daarmee werd in danszalen en op 
straat de basis voor de tangomuziek en voor de dans gelegd. 
De behoefte aan contact is in onze tijd nog steeds een 
motief om tango te dansen, al zijn de emotionele uitgangs-
punten minder beladen. 

De Milonga Tierra Santa wordt georganiseerd door Jan van 
Laarhoven (1950). Hij studeerde archeologie, kunstgeschie-
denis en museumkunde aan de universiteit van Nijmegen en 
grafische vormgeving in Leiden. Hij schreef meerdere boeken 
over kunstgeschiedenis en danst zelf graag de Argentijnse 
tango. Onlangs schreef hij een boek over de geschiedenis 
van de tango en de daarmee verbonden poëzie. 
Naast zijn fascinatie voor de tango was van Laarhoven als 
directeur en adviseur betrokken bij Museumpark Oriëntalis 
en bij diverse musea in Noord-Brabant. 
Ben je creatief, durf je uit je comfortzone te stappen en vind 
je het een uitdaging om emoties via dans tot uitdrukking 
te brengen, dan is tango iets voor jou. Iedereen met een 
hart voor traditionele tango is welkom op de Milonga Tierra 
Santa. 

Kijk voor meer informatie op: 
https://www.milongatierrasanta.nl/.https://www.milongatierrasanta.nl/.

Tango in de Piet Gerrits zaal TEKST: Jan de Koning

Op 21 februari was het weer genieten van een mooi dansfeest in de Piet Gerrits zaal: de 9de  Milonga Tierra Santa. 



Geanimeerd verkiezingsdebat in De Bosduivel
TEKST: Jan Lücker, FOTO’S: Dorothé Derks en Jan de Koning.

Afgelopen 18 maart waren weer de gemeenteraadsverkiezingen. Voorafgaand daaraan organiseerde de 
dorpsvereniging op vrijdag de 13de het inmiddels traditionele verkiezingsdebat in De Bosduivel. Aanwezig 
waren de lijsttrekkers van Kernachtig Groesbeek, Lokaal!, Groenlinks/PvdA, D66, CDA en VVD. Namens 
Kernachtig was onze dorpsgenoot Lies van Campen aanwezig. Zij was de enige die geen lijsttrekker was 
en die als enige uit ons dorp op een verkiesbare plek op de lijst staat. Er was veel belangstelling: ruim 100 
mensen waren aanwezig. De uitslag van de verkiezingen is inmiddels bekend. 
Een verslag van een geanimeerd verkiezingsdebat. 

De avond werd geleid door Otto Wijnen die op zijn geheel 
eigen wijze eerst wilde weten wie er allemaal op deze avond 
waren afgekomen: of ze allemaal uit Heilig Landstichting 
kwamen, naar hun verwachtingen van de avond, naar zwe-
vende kiezers enz. 

Daarna probeerde hij wat meer van de kandidaten te weten 
te komen door hen niet zozeer naar de standpunten van hun 
partij, maar naar hun persoonlijke ideeën en voorkeuren te 
vragen.  

Deze aanpak was een beetje wennen 
voor de kandidaten (en een deel van de 
aanwezigen). 
Maar is het niet zo dat mensen, zeker op 
lokaal niveau, eerder op iemand zullen 
stemmen die ze (denken) te kennen en 
die vertrouwenwekkend overkomt, dan 
op een partij of een partijprogramma?

De standpunten van de verschillende 
partijen werden daarna getoetst aan de 
hand van vijf stellingen. Na iedere stel-
ling mochten de kandidaten een plek op 
het podium innemen. Deze plek stond 
dan voor de mate waarin de kandidaat 
het met de stelling wel of niet eens was, 
of meer voor het ene of voor het andere 
uiterste koos. De stellingen gingen o.a. 
over de vraag of woningbouw vóór het 
behoud van de natuur gaat, of Orienta-
lis alle ruimte moet krijgen om activitei-
ten te ontplooien, hoe de gemeente om 
moet gaan met een warmtenet en idee-
ën voor verduurzaming, of de gemeente 
de zorg voor kwetsbaren in de gemeen-
te boven bezuinigingen moet stellen en 
hoe de keuze ligt tussen doorstroming 
van het verkeer in Heilig Landstichting 
en de veiligheid en gezonde lucht. 

Allemaal relevante onderwerpen die in 
ons dorp leven. En dat bleek ook wel 
uit de interrupties en vragen vanuit de 
zaal. 

Iedere kandidaat kreeg daarna nog een 
paar minuten tijd om haar of zijn kandi-
datuur en de standpunten van de partij 
nader over het voetlicht te brengen: de 
pitch. 

Deze geslaagde avond werd afgeslo-
ten aan de bar, waar kandidaten en 
vertegenwoordigers van de verschil-
lende partijen geanimeerde gesprekken 
met elkaar en de bezoekers aangingen. 
De hele avond ademde een sfeer van 
respect voor elkaar en van vertrouwen 
in een goede samenwerking tussen de 
partijen. 

Uit de reacties van zowel de kandida-
ten als de aanwezigen bleek dat (bijna) 
iedereen de aanpak van het verkie-

De hele avond ademde een sfeer van 
respect voor elkaar en van vertrouwen 

in een goede samenwerking tussen de 
partijen. 

zingsdebat zeer heeft gewaardeerd. Sommige kandidaten spraken zelfs van de 
allerbeste verkiezingsavond van deze gemeenteraadsverkiezingen. Een compli-
ment voor Otto als gespreksleider en Han van Wijk voor de organisatie.
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begon hij met het naschilderen van 
bestaande kunstwerken. Dat hielp 
hem om zijn eigen stijl te ontwikkelen, 
een proces dat nog steeds doorgaat. 
Nu is hij op donderdagmiddag vaak 
te vinden bij het open atelier in 
de Bosduivel. Ook volgt hij les bij 
teken- en schilderschool Tint in de 
Vasim. Daar experimenteert hij met 
kleurwaardes en leert hij nieuwe 
technieken. Een tijdlang tekende hij 
portretten en in de Bosduivel zie je nu 

ook kleurrijke geschilderde portretten 
waaronder een zelfportret. Voor 
een vakantie stopt hij steevast een 
aquarelblok, waterverf en kwasten in 
zijn koffer. Thuis schildert hij vooral 
met olieverf.

Jan en Anna zagen bij een 
tentoonstelling een werk van de 
Deense kunstenaar Asger Jorn, 
een van de oprichters van de 
Cobrabeweging. ‘Dat zou ik wel boven 

de bank willen,’ zei Anna. Dat gaf 
Jan inspiratie voor het schilderij dat 
momenteel bij de biljarttafel in de 
Bosduivel hangt. 
De Cobra-kunstenaars wilden 
in hun werk een vrije, spontane 
uitdrukkingswijze bereiken, en 
terugkeren naar de bron van het 
scheppen. Dat blijkt aan te sluiten bij 
de manier waarop Jan met schilderen 
bezig is. Hij wacht op impulsen die 
op hem af komen, zoals bepaalde 
emoties of gewaarwordingen. Hij 
creëert de omstandigheden om 
zichtbaar te kunnen maken wat er in 
hemzelf zit. Schilderen is exploreren, 
de balans zoeken in kleur en vorm. 
Dat is de boodschap die Jan uitdraagt 
met zijn kleurige werk.
Om te weten of een schilderij af is, 
heeft het ‘rusttijd’ nodig: er moet 
een poos overheen gaan om er met 
een open blik naar te kunnen kijken. 
Dan kan Jan beslissen of het zo de 
wereld in kan. Het is daarna aan de 
toeschouwer om zich eraan over te 
geven en te ervaren wat het met hem 
of haar doet.
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Dorpsvereniging Heilig Landstichting
WANDELPROGRAMMA
Natuurwandelingen het Bosduiveltje
15 april Rabattenbos Lindenholt
20 mei Begraafplaats HLS
17 juni Ooyse Graaf

Op woensdag. Verzamelen om 09.30 uur bij de 
Bosduivel om te carpoolen. Rond 12.30 uur terug. 
Begeleid door 3 natuurgidsen. Informatie en 
aanmelden: helenvanderven@gmail.comhelenvanderven@gmail.com
Kosten: €5 per wandeling of €35 voor 8 wandelingen

WANDELPROGRAMMA HLS 
Met een thema in/rond ons dorp
27 maart: de architectuur van het Carmelklooster, 
met Marian Habets en Dorothé Derks.
Voor volgende wandelingen: zie elders in deze 
Oorschelp.

Op vrijdag. Organisatie: Annelies, Bob, Els, Helen en 
Josine. Verzamelen om 14.00 uur bij de Bosduivel. 
Wandeling tot 2,5 km. 
Na afloop samen koffie of thee drinken. Kosten: €3 
per wandeling of €10 voor 5 wandelingen.
Aanmelden: anneliesvgunst@gmail.comanneliesvgunst@gmail.com

WOONWIJZER HEILIG LANDSTICHTING 
Inloop iedere laatste woensdag van de maand, 
18.00 - 20.00 uur

Kom langs bij de energieadviseurs met vragen over 
isoleren, verwarmen en de energiegemeenschap 
HLS. Contact: woonwijzerHLS@gmail.comwoonwijzerHLS@gmail.com 

MEEDENKEN OVER DE ENERGIEGEMEENSCHAP 
HEILIG LANDSTICHTING
Woensdag 25 maart in de Bosduivel.

Iedereen is welkom. Graag aanmelden via de 
website.

AGEN
DA

24 25

De afgelopen weken 
wisselde het weer 
van zonneschijn naar 
sneeuw en winterse 
buien. 

Deze dronefoto laat 
Heilig Landstichting 
zien, bedekt onder een 
pak sneeuw.

foto: Chris van de Laak

De Bosduivel 11 maart: ALV. Een 
achtergrondmuziekje verwelkomt de 
trouwe verenigingsleden die op zijn 
komen dagen voor de jaarlijkse Algemene 
Leden Vergadering. Otto Wijnen is 
avondvoorzitter en heeft de 25 aanwezigen 
in een halve kring bij elkaar gezet. ‘Wie 
alle stukken gelezen heeft’ levert een 
paar vingers op. Bij de vraag ‘wie enkele 
stukken heeft doorgebladerd?’, gaat er 
een acceptabel aantal de lucht in. De 
doorgaans wat gezapige ALV krijgt een 
nieuwe impuls door een andere aanpak. 
In een soort van talkshow worden 
achtereenvolgens sprekers aan tafel 
gevraagd die de diverse agendapunten uit 
de doeken doen. Zo worden spelenderwijs 
de notulen van de vorige ALV aangenomen 
en krijgen de toehoorders een beeld van de 
wederwaardigheden van de Bosduivel en 
de Raad van Toezicht.

Het agendapunt ‘Jaarverslag 2025’ wordt 
toegelicht aan de hand van nieuwe 
activiteiten en gedenkwaardige highlights, 
zoals het running dinner, de ontwikkeling 
van de voorzorgcirkels en het maandelijkse 
Bosduivelcafé. Het combineren van dit 
laatste initiatief met de vrijwilligersavond 
en de nieuwjaarsreceptie bleek een goede 
trekpleister. Spontaan worden andere 
mogelijke combinaties naar voren gebracht 
zoals muziekuitvoeringen en openingen 
van tentoonstellingen.

Met nieuwe ideeën gaat het voort in 
het volgende agendapunt: het jaarplan 
2026. Naast alle traditionele, geplande 
evenementen stelt het bestuur een nieuwe 
bestuurs-strategie voor: omdat het animo 
voor een ‘vergader’bestuur afneemt, 

willen we meer toewerken  naar een 
klein ‘regisserend / delegerend’ bestuur 
dat ondersteund wordt door een groep 
vrijwilligers die overzichtelijke operationele 
taken uitvoeren. Denk aan hoe dat nu 
al gebeurt bij de organisatie van het jeu 
de boules toernooi, de redactie van het 
Oorbelletje en het beheer van de website. 
In die geest zijn 2 à 3 mensen welkom voor 
de catering van koffie en oranjebitter op 
Koningsdag en is het bestuur nog op zoek 
naar een organisator van de jaarlijkse 
pubquiz. De nieuwe bestuursstijl wordt van 
harte ondersteund door de leden.
Een belangrijke ontwikkeling die voor 
de komende jaren op stapel staat is 
de energie-transitie. De Werkgroep 
Duurzaamheid heeft de afgelopen jaren 
al veel voorbereidend werk gedaan, en het 
komende jaar gaat de werkgroep energie 
aan de slag met de vormgeving van een 
energiegemeenschap.

Bij behandeling van de financiële paragraaf 
- jaarrekening, begroting en kascommissie 
- blijkt dat de dorpsvereniging financieel 
gezond is en in 2025 kon steunen op 
contributie van 87% van de huishoudens in 
ons dorp. De nieuwe manier van contributie 
innen (basisbedrag €15 en vrijwillige 
aanvulling) levert een meeropbrengst op 
die extra ruimte biedt voor activiteiten. 

Duidelijk is de grote waardering voor zo’n 
80 vrijwilligers die de diverse activiteiten in 
ons dorp mogelijk maken. Om klokslag 10 
uur hamert de voorzitter de ALV 2026 af. 

ALV in talkshow setting
en bestuur nieuwe stijl

berichten uit het bestuur   
TEKST: Jan de Koning

... blijkt dat de 
dorpsvereniging 
financieel gezond 
is en in 2025 
kon steunen 
op contributie 
van 87% van de 
huishoudens in 
ons dorp.
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Zen Centrum Nijmegen vormt 
een toegankelijke en betrokken 
groep  spirituele vrienden; 
een sangha.

We gaan uit van zen uit het hart; een grond 
van liefde waarin de dingen zijn zoals ze 
zijn en die je tegelijkertijd zorgzaam in de 
wereld doet staan. Vanuit dit hart oefenen 
we o.a. met meditatie onze aandacht. We 
vinden ondersteuning in de zentraditie 
én zijn met open verwondering naar de  
wereld van kunst, religie, politiek, ecologie 
en wetenschap gericht. Van harte welkom!

zennijmegen.nl

V O O R  S T A R T E R S  E . A .
Z E N B O E F E N A A R S

l a a t  j e  i n s p i r e r e n  d o o r  d e  z e n f i l o s o f i e 

OPEN ATELIER 
Iedere donderdagmiddag 14.00- 16.30 uur

 Informatie: Coosje Brunnekreeft
 
BOSDUIVELCAFÉ 
Iedere 3e vrijdag van de maand van 17.00 - 19.00 uur 

Gastheren Hans Vemer en Silvo Meulendijk heten 
alle dorpsbewoners welkom.

SCIENCE CAFÉ 
Iconografie als ambacht, 
bron van inspiratie en reflectie 
Woensdag 8 april om 20.00 uur in de Bosduivel 

Carel Verdonschot en Joke Bannink, nemen u mee in 
de wereld van de iconografie.

JAARGETIJDE DORPSSOEP
Vrijdag 10 april 18.00 - 19.30 uur: lentesoep

Dyonne van Duren, Christianne de Meijer en Tony te 
Pas koken een heerlijke maaltijdsoep en maken een 
toetje. Uiterlijk 2 dagen van tevoren aanmelden via 
de website. €5,- p.p.. 

KONINGSDAG 27 APRIL 
Jeu de boules lanen toernooi en activiteit voor de 
kinderen
Maandag 27 april 11.00 - 13.00 uur

Dorpsvereniging en Oranje Comité slaan de handen 
ineen met een programma voor alle leeftijden. Met 
koffie, limonade en oranjebitter!
Het jeu de boulestoernooi wordt weer deskundig 
gecoördineerd door Bert Peters; voor aanmeldingen: 
bertpeters@lijbrandt.nlbertpeters@lijbrandt.nl.

Vereniging 50Plus
BEWEGINGSPROGRAMMA 
voor alle inwoners van Heilig Landstichting
Iedere dinsdagochtend. 
•	 9.00 uur: pilates
•	 10.30 uur: sportief wandelen
•	 11.00 uur: functioneel bewegen voor 70+

Voor inlichtingen: Hans Bartels, 
jhhbartels@ .nl jhhbartels@ .nl of 06-20245760

KOFFIE DRINKEN  IN DE BOSDUIVEL
Iedere 2e en 4e donderdagochtend van de maand 
vanaf 10.30 uur

Iedereen is welkom voor ontmoeting bij een gratis 
kop koffie, in de Bosduivel. Deze activiteit stopt en 
is op 26 maart voor de laatste keer

ACTIVITEITEN VOOR LEDEN 
Onder andere: ALV op 19 maart 

Zie verder de nieuwsbrief van vereniging 50+. 

Museumpark Orientalis
SCHATTEN VAN DE OUDE WERELD
Van 1 maart tot 2 november, dinsdag t/m zondag van 
11.00 - 17.00 uur

Expositie over wereldhandelsroutes, 
karavanen, mensen en producten. www.www.
museumparkorientalis.nlmuseumparkorientalis.nl

                             
KRUIDENWANDELING MET TIELKE 
28 maart, 12.00 uur
26 april, 11.30 uur

www.tielenzaligheid.nlwww.tielenzaligheid.nl

PEACEWALK
2 en 3 mei 

Verbindend programma ter gelegenheid van  
het verblijf van pelgrims van de internationale 
Peacewalk in Heilig Landstichting
www.peacewalk.info www.peacewalk.info 

ZENCAFÉ 
Donderdag 10.30 - 17.30 uur,
Vrijdag 12.00 - 17.30 uur

zie: www.dezendo.nlwww.dezendo.nl

Cenakelkerk
BEZICHTIGING EN AUDIOTOUR
Vanaf Pasen is de kerk open voor bezichtiging op 
donderdag t/m zondag, van 14.00 – 16.30 uur. 

Er zijn vrijwilligers aanwezig die uitleg kunnen 
geven. Audiotour van 30 min voor €3.  

GREGORIAANSE VESPERS 
Iedere 1e zondag van de maand om 17.00 uur. 
Door het Gregoriaans Instituut 

(www.gregoriaansinstituutnijmegen.nl)(www.gregoriaansinstituutnijmegen.nl)

Hortus Nijmegen 
GROENE TUINMARKT “VIER DE LENTE” 
Zondag 19 april 10.30 – 16.00 uur

d’Almarasweg / Victor Westhofflaan 22
Met kraampjes, workshops en muziek. 
Zie www.hortusnijmegen.nlwww.hortusnijmegen.nl

Kijk op de website van de dorpsvereniging voor de actuele agenda: www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nlwww.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl.
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Deze tegel met tekst ligt sinds een maand of zes in ons 
dorp. De gemeente plaatste deze tegel met de bood-
schap: ‘Hier begint de zee’.

VRAAG:  
	 a.  Waar ligt deze tegel?
	 b.  Waartoe roept deze tegel ons op?

Stuur je antwoord naar oorschelphls@gmail.com 

Oplossing quizvraag oorschelp nr. 77

Tussen de Petruslaan en de Joanneslaan zou ooit de 
Thomaslaan komen. In plaats van een laan kwam er 
echter een voetpad. 

Heilig Landstichting 
aan Zee? TEKST EN FOTO: Wim de Vries

ZOEKPLAAT
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De lente hangt weer in de lucht en dat betekent 
dat we bij Boutique Hotel De Rozenhof uitkijken 

naar een nieuw seizoen vol gezelligheid. De dagen 
worden langer, de zon laat zich vaker zien en ons 

terras staat weer helemaal klaar voor iedereen die 
wil genieten van het mooie weer.

Met het voorjaar komt ook onze vernieuwde 
menukaart. Natuurlijk blijven er vertrouwde 

gerechten op de kaart staan. Maar dit seizoen 
hebben we ook iets nieuws toegevoegd: shared 

dining. Kleine, smaakvolle gerechtjes die perfect 
zijn om samen te delen met vrienden of familie. 

Natuurlijk mag je ze ook gewoon lekker zelf opeten.

De shared dining gerechtjes zijn zowel bij de 
lunch als bij het diner te bestellen. Zo kun je op 
elk moment van de dag verschillende smaken 

ontdekken en samen genieten van een ontspannen 
en gezellige maaltijd.

Of je nu langskomt voor een kop koffie in de zon, 
een uitgebreide lunch of een gezellige avond met 

meerdere kleine gerechtjes op tafel: bij De Rozenhof 
kijken we ernaar uit om samen met jullie de lente te 

vieren.
We hopen jullie snel te zien op ons terras!

www. rozenhof.nl
Nijmeegsebaan 114 - 6564 CK Heilig landstichting

De Rozenhof:

gastvrij genieten in 
eigen buurt 

www.ottowijnen.nl
06 47781000

“Blijf gretig, 
blijf speels”

Otto Wijnen: dagvoorzitter
voor events met energie, humor en echte connectie! 

Als uw dagvoorzitter én meeting designer (bekend van de 
ALV en het verkiezingsdebat) combineer ik aanstekelijke 
energie en humor met een scherp oog voor interactie en 
opbouw. 

“Blijf gretig, blijf speels”: met die instelling smeden we 
samen een meeslepende beleving die inspireert, verbindt 
en uw doelen overtreft."
Gun uw bijeenkomst de dynamiek die het verdient!
Neem vandaag nog contact op voor een vrijblijvend 
gesprek en ontdek de meerwaarde.

28 29

Droomwoning kopen 
zonder voorbehoud 
van fi nanciering? 

HET KAN VEILIG!

Financieel Fit I Nijmegen
Marienburg 92

6511 PS  Nijmegen 

nijmegen@fi nancieelfi t.nl

fi nancieelfi t.nl

Bel nu voor een passend advies:

024 - 388 3338

44 ~advertenties~ Wijkblad Brakkenstein

Persoonlijke aandacht  
en uitstekende service 

Gratis bezorging, 
ook na 18:00 

Goede samenwerking met  
de huisarts voor optimale  
medicatiebewaking

Apotheek: Huisarts: 
Laagdrempelige, betrokken  
zorg midden in de wijk  

Online zelf afspraken  
inplannen

Mogelijkheid tot e-mail  
consult 

Inloopspreekuur

024 208 22 88 024 355 23 39



Dé kliniek voor plastische chirurgie
Over ons: Over ons: 
Betrouwbaar, professioneel en persoonlijk: dat is Kliniek HeyendaelBetrouwbaar, professioneel en persoonlijk: dat is Kliniek Heyendael.

Al sinds 2011 zijn we een begrip als het gaat om cosmetische plastische 
chirurgie. Onze privékliniek bevindt zich bij Nijmegen.
Bij ons staan jouw wensen centraal. Deze worden tijdens een uitgebreid 
consult met de plastisch chirurg besproken om zo een realistisch beeld te 
krijgen over de mogelijkheden. Je kunt bij ons terecht voor alle plastische 
chirurgische behandelingen en ingrepen.

Kom langs voor en vrijblijvend consult bij een van onze plastisch 
chirurgen!

024-845050

info@kliniekheyendael.nl

www.kliniekheyendael.nl

Q KliniekHeyendael

E Kliniek Heyendael

Behandelingen:Behandelingen:
• Borstvergroting
• Neuscorrectie
• Gezichtscorrectie
• Lipofilling
• Liposuctie

• Buikwandcorrectie
• Gynaecomastie 

            (mannenborsten)
• Ooglidcorrectie
• Injectables

Scan de QRCode 
voor onze website
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Wijnhandel "In de Blauwe Druif" - Steenbokstraat 30 - 6531 TH Nijmegen - Tel. 024 355 73 46 - info@dedruif.nl

www.dedruif.nl

wijnhandel

@indeblauwedruif @wijnhandelindeblauwedruif

DE DRANKSPECIALIST VOOR AL UW DRANKEN 
DICHT IN DE BUURT!

Meer dan 700 
verschillende soorten wijn 

vanuit de gehele wereld

Meer dan 
550 verschillende soorten 

speciaalbier

Meer dan 
250 verschillende 

whisky’s

• Ruim assortiment aan Alcoholvrij (bier, wijn, rum, gin, whisky)
• Tapverhuur, statafels, glaswerkverhuur en het hele pakket aan dranken voor uw feest!

• Advies  voor wijn/spijs combinaties passend bij uw diner, Wijnproeverijen en Wijncursussen (WSET)

• Bezoek onze webshop op www.wijnhuisnijmegen.nl

Hebt u goede ideeën over hoe een laatste afscheid 
er uit zou moeten zien, misschien dat van uzelf..? 
Praat er eens over met ons. Wij kunnen als geen 
ander aangeven wat mogelijk is (alles), waar u aan 
moet denken en wat het gaat kosten en eventuele 
voorzieningen daarvoor.  We hebben iedere don-
derdagmiddag een vrij inloopspreekuur (14.00-
16.00u), maar wij maken ook graag een afspraak 
voor een kopje thee bij u thuis.

              Oud-Mariënboom    Groesbeekseweg 424    Nijmegen         024-323 4444           www.kk.nl
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DAMES – BEWAAR DIT
ERVAREN COUPEUSE maakt 

DAMES- HEREN- EN KINDERKLEDING. Tevens 
GORDIJNEN, KUSSENS ENZ.  

Ook voor HERSTEL- EN VERMAAKWERK.

Zéér redelijke vergoeding. 
Bel Coby 06-52157020

30 31



32

ColumnColumn
Walter Hamers laat, samen met Sietse Jager, een frisse 
wind waaien door Orientalis. Hoe komt het dat hij ook 
zo’n belang hecht aan wat hij zelf noemt; het erfgoed-
behoud? Ik heb geen katholieke wortels, maar ik begin 
dat steeds beter te snappen. En ik vind het moedig 
dat je als vernieuwer tegelijkertijd pleitbezorger voor 
het behoud van het oude durft te zijn. Mede om die 
reden ging ik op een zaterdag vroeg in de middag naar 
het Nebo-klooster tegenover Konbanwa, waar in het 
kader van het 115-jarig bestaan van Orientalis een 
rondleiding zou worden gehouden. Wie schetst mijn 
blijde verrassing toen ik bij binnenkomst merkte dat 
Walter zelf de toegestroomde ca 50 belangstellenden 
begroette en toesprak?

Zo vaak als je te gast kunt in de Cenakelkerk, zo 
zeldzaam is dat voor de hulpkerk van het voormalige 
Nebo-klooster dat nu in handen is van de bekende 
vastgoedman Ton Hendriks. Deze neo-romaanse kerk 
van het redemptoristen-klooster, een beetje basiliek 
wel, ademt precies wat Walter zo boeit: De ongekend 
krachtige katholieke emancipatieperiode. Én de mystiek 
van de RK-kerk van vóór het Tweede Vaticaans concilie 
(1962-‘66). De pastelbruine tinten binnen in de kerk, 
de schilderingen van Piet Gerrits, de materialen, de 
altaar-gerichte focus, mede door zo’n stralende gouden 
Gerrits-mozaïek, het is er allemaal nog. Het was de 
redemptoristen niet zozeer te doen om heiligen als 
persoon, maar om de volkservaring van het goddelijke 
en transcendente. Een ‘relikwie’ uit de jaren twintig, 
‘1928’ staat er op de gevel. 

Er zijn helaas ook dingen stuk. Op de wand boven het 
altaar voor Maria van de Altijddurende Bijstand, ontbrak 
de Maria-icoon die twee engelen omhooghielden. 
Schokkend moet ik zeggen. Waar is zij gebleven? 
Niemand weet het. Maar zo zag het eruit: https://www.
noviomagus.nl/Vrij/Nebo/NeboCat.html (Sorry, even 
overtypen).

In een van de twee ‘antieke’ biechtstoelen zag ik, ter 
hoogte van het armplankje van de biechtvader, een 
boek liggen. Het was alsof hij er, om de tijd te doden, 
zo in verder kon gaan lezen, wachtend op de eerste 
biechteling. De achterflap van het boek zei dat het 
een van de beste 20ste eeuwse ‘fantasy-stories’ is. 
Geschreven door ene Mary Stewart, die op Wikipedia 
een kolom van ruim 25 boeken op haar naam heeft 
staan. Het boek dat ik aantrof was The Crystal Cave uit 
1970, het eerste deel van haar Merlin-Chronicles, een 
bestsellerreeks van vijf boeken. Wat een samenloop: 
1970 was ook het eerste jaar waarop er geen paters 
meer rondliepen in het Nebo-klooster.

Aan het eind van zijn presentatie zei Walter dat ook 
Ton Hendriks openstaat voor een functie van de 
kerk die recht doet aan de oeroude relatie met het 
nu vernieuwende Orientalis. Wie suggesties heeft 
is welkom! Optredens? Wie weet, in elk geval is de 
akoestiek nog uitstekend. Aarzel niet!

Bij de uitgang van de Nebo-kerk stond in het 
wijwaterbakje een groot wit papier in plastic hoes 
met grote geprinte letters: ‘This is a church, not a 
party- or meeting center.’ Ik weet niet waartegen deze 
waarschuwing ooit voor bedoeld is geweest en waarom 
zij daar nog steeds stond. Ik ga er maar vanuit dat dit 
geen omineuze boodschap is, want dan doop ik liever 
mijn vinger in het water en sla een kruisje, ook al ben ik 
niet katholiek.

Alles wat in dit leven verricht wordt, begint met 
een idee, een ‘fantasy’. En ik weet ook wel dat veel 
wijwaterbakjes in kerken de laatste jaren droog 
staan. Misschien wel begrijpelijk ook. Maar laten we 
meedenken met wat Walter beweegt, met oog voor de 
kracht van erfgoed en mystiek. Wie weet komt daar 
wel een geweldig idee uit voor de revitalisering van 
dit unieke kerkgebouw. En wie weet kunnen we de 
verdwenen Maria-icoon als een eerste dorps-cold-case 
beschouwen. Wie heeft een aanwijzing? 

Dick Verstegen

Erfgoed


