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Sinds jaar en dag hebben wij in 
Heilig Landstichting een actie-
ve dorpsomroeper. Via de mail 
verzorgt de omroeper regelma-
tig berichten over aanstaande 
activiteiten en ander nieuws. 
Bij een recente check bleek een 
update nodig van abonnees. 

Daarom deze oproep aan alle 
dorpsbewoners die de afgelo-
pen maanden geen dorpsmail 
hebben ontvangen. Als dit 
het geval is en u zou zich wel 

willen abonneren, stuur dan 
een berichtje naar dorpsver-
eniging@gmail.com. Dan komt 
het helemaal in orde.

Overigens kan het ook zijn dat 
de dorpsmail in de SPAM box 
terecht is gekomen. In dat 
geval zou u in deze postbus de 
mail van de dorpsvereniging 
kunnen aanmerken als ‘geen 
spam’.
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In een ander leven had ik een collega: Koen. Koen 
zei: “je hebt vóór-de-tent-werkers, en in-de-tent-
werkers.” Ik kon dat goed begrijpen. Ikzelf ben 
exemplarisch een in-de-tent-werker. In al mijn 
functies gedij ik uitstekend in de coulissen, als 
souffleur of regisseur. Nicht im Rampenlicht, op z’n 
Duits. Zo werk ik met groot plezier als professioneel 
toneeldirecteur en probeer de juiste mensen op het 
juiste moment de juiste dingen te laten zeggen. Verder 
span ik mij ook graag in op het amateurveld van de 
Dorpsvereniging en het Oranjecomité. 

Door het begrijpelijke vertrek van Tom Smit, een vóór-
de-tent-werker op velerlei gebied, zoekt de vereniging 
een waardig opvolger. Een nieuw lid dat met een gulle 
lach en flink wat bruis, actief meehelpt om Heilig 
Landstichting te laten glanzen. Daar is overigens niet 
veel voor nodig, want ons dorpje heeft dankzij de inzet 
van vele, vele dorpsgenoten al heel veel warmte en 
glans. Dat is een lichtpuntje in deze donkere, soms 

bevreemdende tijden. Ik noem het in ieder geval 
‘thuis’. 

Ik hoop dat jij jezelf ook zo thuis voelt in ons dorp; 
vóór of in je eigen tentje. En als je je ook voor de 
partytent HLS wil inspannen, heel graag! Dan maken 
we er samen een feestje van; samen met alle andere 
dorpsgenoten die, op welke manier ook, bijdragen aan 
ons gezamenlijke thuis. 
Te beginnen op de Silvesterparty op zondag 14 januari 
2024!

Namens het bestuur van de Dorpsvereniging, 
Mooie feestdagen en alle goeds in goede gezondheid 
voor 2024!

Jaap Festen 
namens de Dorpsvereniging

De partytent ...De partytent ...

Vol van verwachting vieren we het ontluikende licht tijdens 
Halloween, Sinterklaas, Feest van het Licht, Kerst. Op deze 
vlammende activiteiten kijken we terug en vooruit. En niet 
te vergeten de burendag, de drukbezochte pubquiz, de 
literaire bijeenkomst met Thomas Verbogt, de kledingswap, 
verkiezingen, wandelingen, opruimacties en nog meer van dat 
moois. 

De vaste rubrieken zijn ook van de partij: nieuwe bewoners, 
heemkunde, for ever young, hondenestafette, nieuw recept om 
je vingers figuurlijk bij af te likken. En opnieuw lagen een paar 
straten open in ons dorp; wat was de reden? 
En dan mist het vertrouwde hoofd van Tom, maar wel dat van 
Jaap bij ‘van de voorzitter’. Hoe zit dat? 

Muziek maken kan op velerlei wijzen! Alleen of samen, u vindt 
een oproep om uw stem of ander geluid te laten horen.  En als 
uitsmijter leest u op het middenblad een energiek verhaal over 
hoe in ons dorp gezamenlijk de CO2 uitstoot te verlagen. Vul de 
enquête in zou ik zeggen.

De redactie wenst u veel leesplezier en reacties op of over dit 
nummer zijn van harte welkom op: oorschelphls@gmail.comoorschelphls@gmail.com.

van de redactiecolofon
De OORSCHELP is een uitgave van Dorpsvereniging 
Heilig Landstichting en wordt bezorgd op alle 
adressen in Heilig Landstichting. 

De OORSCHELP verschijnt vier keer per jaar en bevat 
nieuws voor en over het dorp, berichten van belang 
voor de dorpsbewoners en de agenda.
Niet-inwoners van Heilig Landstichting kunnen een 
abonnement op de Oorschelp nemen tegen kostprijs. 
Opgave bij de redactie.

REDACTIE:
Wim de Vries,  Marleen Moggré, Jan de Koning, 
Marian Habets, Vera Mattijssen (vanuit de 
Dorpsvereniging), Jan Lücker (vormgeving).

De redactie behoudt zich het recht voor om 
aangeleverde teksten in te korten of redactioneel te 
wijzigen. Altijd in overleg met de schrijver(s).

CONTACT:
Andreaslaan 29,
6564 AT Heilig Landstichting
E: oorschelphls@gmail.com

AANLEVEREN FOTO’S BIJ ARTIKELEN:
* Zo groot mogelijk, maar minimaal 150dpi op 

gewenste grootte van afdruk.
* Stuur foto’s als losse bestanden (dus niet in een 

Word document).
* Afbeeldingen in kleur als JPG-, PNG-, of als PDF-

bestand.

ADVERTEREN:
De Oorschelp wordt (mede) mogelijk gemaakt door de 
volgende adverteerders: 

Marcel Krijgsman, In De Blauwe Druif, Klopper & 
Kramer, KEK dnl, Yoga Times, Kliniek Heyendael, ZZG 
Zorggroep, Bazuin Zonwering, Delahaije, Coby, Pulles 
Makelaardij.
 
Wilt u ook adverteren in De Oorschelp? 
Dat kan. Neemt u hiervoor contact op met
oorschelphls@gmail.com

MEER INFORMATIE: 
www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl

van devoorzitter(a.i.)

De volgende Oorschelp verschijnt medio maart 2024. 
Kopij aanleveren vóór 1 maart 2024 en sturen naar:
oorschelphls@gmail.comoorschelphls@gmail.com.

De Oorschelp in kleur:De Oorschelp in kleur:
Op de website van de dorpsvereniging kunt u een versie 
van De Oorschelp  in kleur vinden. Deze versie is bovendien 
interactief.  De verwijzingen en links naar websites, 
e-mailadressen e.d. zijn actief. 
Ook de advertenties verwijzen naar de websites van onze 
adverteerders.

foto omslag: zwerfvuil carrousel (foto: Marian Habets)foto omslag: zwerfvuil carrousel (foto: Marian Habets)
 zie ook het artikel op pagina 28 zie ook het artikel op pagina 28

mailto:dorpsvereniging%40gmail.com?subject=
mailto:dorpsvereniging%40gmail.com?subject=
mailto:oorschelphls@gmail.com 
https://marcelkrijgsman.nl
https://dedruif.nl
https://www.kk.nl
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http://www.voetreflexcoach.nl
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(MKA). Chirurgen gebruiken 3D ter voorbereiding op bijvoor-
beeld een kaakoperatie.”

Tjeerd steekt van wal: “Ik ben geboren en getogen in Nijme-
gen en ben in Maastricht fiscale economie gaan studeren 
en daar ben ik Dorien tegen het lijf gelopen. Na mijn studie 
ben ik weer in Nijmegen gaan werken. Nu ben ik als fisca-
list werkzaam voor DPG Media, een uitgeverij van kranten 
als de Volkskrant, Parool en Trouw. Ik werk veel vanuit huis 
maar soms moet ik naar het hoofdkantoor in Amsterdam of 
Antwerpen.” “En Dorien, hoe kwam jij in Maastricht?” “Ik ben 
in Den Haag opgegroeid en volgde in Maastricht de hogere 
hotelschool. En zo is het tussen ons gekomen! Daarna ben 
ik in Nijmegen bestuurskunde gaan studeren en nu werk ik 
als programmamanager zorgverbetering voor de huisart-
senzorg in de regio Nijmegen. Mijn taak is het versterken 
van domeinoverstijgende samenwerking tussen eerste lijn, 
tweede lijn en basisgezondheidszorg (gemeente) en tussen 
huisartsenpraktijken onderling. Ik werk veel vanuit huis 
maar ook vanuit mijn werkplek bij de huisartsenpost in het 
CWZ.

JULLIE HEBBEN BEIDEN MOOIE HUIZEN GEKOCHT JULLIE HEBBEN BEIDEN MOOIE HUIZEN GEKOCHT 
IN EEN AANTREKKELIJK DORP; WAT KOMEN JULLIE IN EEN AANTREKKELIJK DORP; WAT KOMEN JULLIE 
BIJDRAGEN AAN DE LEEFBAARHEID?BIJDRAGEN AAN DE LEEFBAARHEID?

Eensgezind is het antwoord: “Verjonging. We brengen vier 
volwassenen, vier kinderen, Luka de hond, Flip en Bumper de 
twee hangoorkonijnen en een paar naamloze vissen in. En 
natuurlijk de deelname van onze kinderen aan Halloween, de 
buitenbios en Sinterklaas.”

TENSLOTTE: WAT DOEN JULLIE GRAAG IN JE VRIJE TENSLOTTE: WAT DOEN JULLIE GRAAG IN JE VRIJE 
TIJD?TIJD?

Dorien roept meteen: “Wij hockeyen allebei bij QZ”.
Frank is helder: “Heerlijk buiten mountainbiken, dat is mijn 
passie”.
Inge, rustig: “Ik heb allerlei sporten gedaan, maar steeds te 
kort om ergens echt goed in te worden. Ik sport nu niet, al-
leen babyzwemmen met Tim. Ik houd van natuurfotografie 
en heb me aangesloten bij stichting Buddy to Buddy in Berg 
en Dal.  Vluchtelingen trekken een tijdlang op met een buddy 
om zo een sociaal netwerk op te bouwen en daardoor beter 
te kunnen integreren.”

DUURZAAMHEID IS HET AFSLUITENDE THEMA VOOR DUURZAAMHEID IS HET AFSLUITENDE THEMA VOOR 
VANAVOND. VANAVOND. 

Frank vertelt dat hun huis na de verbouwing een bijna nul-
op-de-meter-huis is. Ze hebben nog wel een gasaansluiting, 
maar dat is meer uit veiligheidsoverwegingen voor het geval 
dat. En naar verwachting werken de zonnepanelen komend 
jaar weer allemaal.

Ook Dorien en Tjeerd hebben zonnepanelen geplaatst en 
hebben het voornemen om de tweede auto de deur uit te 
doen. Voorwaarde is wel dat de elektrische fiets klaarstaat. 
Maar die kou …

En als uitsmijter: “We zijn blij met de manier waarop we 
opgenomen zijn in de buurt door onze buren!”

Oranje zwaailichten in de verte trekken de 
aandacht, ze komen dichterbij, de vrachtwagen 
laat een wit strooisel achter op de rijbaan van de 
Koning Davidlaan. Op deze heldere koude avond 
bellen we aan. Inge en Frank doen samen open 
en terwijl Inge mijn jas ophangt horen we Tim (15 
maanden oud) beneden huilen. Frank: “Hij ligt nog 
maar net in bed en wil er vast graag bij zijn; alleen 
is maar alleen”. Het is behaaglijk warm binnen. 
De warme vloer, de strakke moderne en stijlvolle 
inrichting verraden de hand van een uitnemend 
interieurarchitect. 

De bel gaat en Pieter, Famke en Niels stormen 
naar binnen, de buurkinderen die dit huis 
onmiskenbaar eerder hebben verkend. Even 
later komen ook buurman Tjeerd en buurvrouw 
Dorien binnen. We schuiven met zijn allen aan 
aan de lange tafel met daarop een schaaltje met 
verleidelijke snoepjes en chocolade. De ranja, 
thee en koffie zijn nog maar net ingeschonken of 
de eerste kinderblikken en -handen schieten al 
verlekkerd naar het snoepschaaltje. 
 TEKST: Marian Habets en Wim de Vries 

Nieuwe bewoners*
Frank, Inge en Tim en Tjeerd, Dorien, Niels, Famke en Pieter | Koning Davidlaan

HOELANG WONEN JULLIE IN ONS DORP EN WAAR HOELANG WONEN JULLIE IN ONS DORP EN WAAR 
KOMEN JULLIE VANDAAN?KOMEN JULLIE VANDAAN?

Dorien bijt het spits af: “We wonen hier sinds maart van dit 
jaar, hiervoor woonden we aan de Theresiaweg, zogezegd 
naast de deur dus. Ik wilde graag in een “buurtje” wonen 
want het contact in de buurt, dat miste ik.” Tjeerd vult aan: 
“We konden bijna letterlijk, met verhuisdozen en al, lopend 
verhuizen naar hier. Dit huis biedt meer ruimte, Dorien en ik 
hebben nu allebei onze eigen werkruimte, de kinderen een 
ruimere kamer, de konijnen hun eigen binnentuin. Alleen 
missen de jongens het voetbalveld in de tuin.. maar daar 
wordt aan gewerkt…. Dit huis uit de Bossche School biedt 
strakke vaste lijnen met speelse hoekjes, daar houd ik van! 
Ook als kind in de Weezenhof woonden we in zo’n huis, het 
voelt vertrouwd.”  

Frank: ”Ook wij zijn hier in maart komen wonen. Ons vorige 
huis was een appartement op de Limos, dat met de komst 
van Tim echt te klein werd. Begin 2021 kochten we dit huis. 
De verbouwing heeft ongeveer anderhalf jaar in beslag 
genomen en dat kostte behoorlijk wat energie. Maar… dan 
heb je ook wat! We zijn zeer tevreden met dit huis en met de 
fijne omgeving waar we ons heel welkom voelen.”  Inge: ”Ik 
werk veel thuis en geniet van een rustig tussendoortje hier 
aan de tafel met uitzicht op de tuin of maak een heerlijke 
wandeling want ik houd van de natuur.”

Ondertussen is de ranja op en het schaaltje een stuk leger. 
Famke (groep 6), Niels (groep 8) en Pieter (groep 3) rennen 
rond het keukenblok met bloemenvaas, dan trapje af naar 
de grote bank in de kamer en duiken dan opnieuw de keuken 
in totdat Pieter zich bezeert op het houten afstapje. Leiden 
in last! Dan toch maar weer aan tafel. Ook na de verhuizing 
zitten ze nog alle drie op de Klokkenberg. Niels zit in het 
laatste jaar, en dan? Dat is afwachten, eerst de CITO en dan 
scholen uitzoeken en opgeven van je keuzes. Famke vertelt 
dat ze hockeyt en op turnen zit en misschien op pianoles wil 
gaan bij Thea in het dorp. Niels en Pieter zitten op voetbal bij 
de Trekvogels. En alle drie vonden ze het Sinterklaasfeest in 
de Bosduivel heel leuk.

WAAR LIGGEN JULLIE WORTELS EN HOE ZIJN JULLIE WAAR LIGGEN JULLIE WORTELS EN HOE ZIJN JULLIE 
IN DEZE OMGEVING TERECHT GEKOMEN?IN DEZE OMGEVING TERECHT GEKOMEN?

Inge brandt los: “Ik kom uit Roermond en ben in Sittard 
people & business management gaan studeren. In Nijmegen 
heb ik Frank ontmoet. Nu werk ik, sinds corona, veel thuis en 
geef interne leiderschapstrainingen bij Stryker, een wereld-
wijd opererende organisatie die hoogwaardige geneeskun-
dige materialen verkoopt.” En Frank? “Ik kom uit Rijssen, in 
Twente, en studeerde technische geneeskunde op de TU-En-
schede. Mijn stage deed ik aan het Radboud UMC en daar 
ben ik later als promovendus gaan werken. Afgelopen zomer 
rondde ik mijn proefschrift af. Ik werk nu de afdeling 3D lab 
en mijn focus ligt op mond-, kaak- en aangezichtschirurgie 

Frank, Inge en Tim  Tjeerd, Dorien, Niels, Famke en Pieter

- - - - -
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Als Gijs vier wordt zijn er cadeautjes en taart. Daar verheugt hij zich nu al op. Nu gaat hij twee dagen 
naar kinderopvang Coccinelle. Maar na zijn verjaardag  gaat hij naar groep 1. Daarover is Gijs minder 
enthousiast. Hij speelt liever en gebruikt de parketvloer als glijbaan om te laten zien wat hij allemaal 
kan. “Mag ik nu filmpje kijken in de stinkkamer?” vraagt hij, als hij is uitgegleden. De familie had een paar 
dagen problemen met een lekkende riolering in de kruipruimte, maar dat is gelukkig vandaag opgelost. We 
zitten met zijn vijven aan de grote tafel en drinken thee in de kamer tussen de voorkamer-en-suite en de 
serre.   TEKST en FOTO: Jan de Koning

Nieuwe bewoners**
Maud, Roy, Sem, Isa en Gijs Govers | Thaddeuslaan 

Sport is een van de centrale thema’s in huize Govers. Sem 
(20) zit op het ROC, afdeling sport en bewegen; hij is op zoek 
naar  een vervolgopleiding op het HBO. Verder voetbalt hij bij 
FC Bemmel en gaat hij vaak naar allerlei sportwedstrijden. 
Isa (18) moet zo meteen gaan trainen. Zij hockeyt  twee keer 
per week bij MHC Bemmel en zit in haar tweede jaar sport-
kunde op de HAN. “Lekker om mijn dagen helemaal vol te 
plannen met hardlopen, pianospelen en fotograferen. Ja ook 
schilderen vind ik af en toe leuk om te doen.” Roy (50) loopt 
hard, zwemt, fietst op ren- of mountainbike, en hoopt nog 
eens een triatlon te doen. Na Gijs’ babytijd pakte Maud (37) 
het hockeyen weer voorzichtig op bij NMHC; ze tennist al-
weer volop en heeft twee dagen per week de volle aandacht 
voor Gijs, wat op zich al een hele sport is.

Het grote leeftijdsverschil wijst op een samengesteld 
gezin. Maud en Roy leerden elkaar zes jaar geleden kennen 
en kregen Gijs. Sem en Isa vinden het heerlijk om er een 
‘bonusmoeder’ en een broertje bij te hebben. Gijs wordt dan 
ook flink verwend door zijn grote broer en zus. “Voorheen 
waren we om de week hier en dan weer bij onze moeder in 
Bemmel, maar nu we allebei een scootertje hebben is dat 
veel flexibeler en praktischer geworden, “legt Isa uit. “Straks 
een training in Bemmel dus dan slaap ik daar, en morgen een 
afspraakje in Nijmegen, dan blijf ik hier. Super flexibel alle-
maal.” Sem vult aan: “Maar als ik naar het HBO ga wil ik wel 
zelfstandig gaan wonen, mijn eigen kamer, of met vrienden 
en vriendin samenwonen, mijn studententijd volop beleven.” 
Omdat Isa nu al graag op kamers wil, beloof ik een oproep te 
doen, dus als er iemand een kamer wil verhuren, laat maar 
weten aan de redactie van de Oorschelp.

Een ander belangrijk thema is het gezinsleven. “Gezin is een 
hobby voor ons,” lacht Maud. Het liefst komen opa en oma, 
familie van Roy en Maud, Sem en Isa ‘s maandags eten. Een 
man/vrouw of 10 aan de grote tafel is niet ongebruikelijk. 
“En dat sluit prima aan bij mijn kook-hobby en eetclub.” Ze 
gaan ook graag met zijn vieren naar concerten en festivals, 
hoewel er wel enig onderscheid is in muziekvoorkeuren; 
maar daar kan over gepraat worden. Wende, Coldplay, Bruce 
Springsteen en Frank Boeijen passeren de revue. En een 
hoogtepunt elk jaar is de zomervakantie. Roy, Maud en Gijs 
trekken eruit met de camper. Isa en Sem volgen met de auto, 
blijven een aantal dagen op dezelfde camping en trekken 
dan weer op eigen houtje verder. Die reislust zit bij allen in 
het bloed. “Andere culturen leren kennen, mooie natuur en 
steden ervaren, musea  bezoeken, lekker uit eten, ja, dat 
vinden we allemaal wel erg leuk”, zegt Sem, een familiemens 
pur sang. “Vorig jaar ben ik enkele weken in Sheffield bij een 
gastgezin geweest voor een korte stage en dit jaar een hele 
maand op de Filippijnen. Dat was een hele ervaring.” 

Maud werkt op de rechtenfaculteit van de Radboud Univer-
siteit als ‘faculty liaison’, “zeg maar bibliothecaris”, glimlacht 
zij. “Na 11 jaar werk als rechtsbijstand jurist bij een ver-
zekeraar, had ik er geen plezier meer in om de ellende van 
anderen op te lossen. Nu werk ik in de grootste bibliotheek 
op het gebied van rechten in Nederland; ik beheer daar de 
collectie tijdschriften, fysieke en digitale boeken en onder-
steun onderzoekers en studenten in onderzoeksvaardighe-
den. De balans tussen drie dagen werk aan de RU en de rest 
van de week met Gijs, het gezin en vrienden voelt prima. We 
gaan veel naar het speeltuintje, al zijn we daar vaak alleen 
met zijn tweeën. Misschien moeten we een keer afspreken 

- - - - -

met andere moeders en vaders om met meerdere 
kinderen tegelijkertijd te komen spelen.” Roy is 
directeur informatievoorziening bij ROC Twente 
en moet drie of vier keer per week op en neer 
naar Hengelo. “Dat is wel drie uur reizen per dag, 
maar het is dan ook een mooie baan, in een leuk 
team en een prachtige organisatie.” Dus voor-
lopig nog geen zicht op een ‘functie elders’. “En 
het wonen in deze fijne en mooie buurt weegt 
voorlopig nog ruim op tegenover de reistijd.” Isa 
en Sem beamen dat, al vinden zij dat er voor hun 
leeftijdsgroep niet veel te doen is. “Of dat erg is? 
Nee, je komt elkaar in de stad wel tegen, al zou 
het wel leuk zijn om in de Bosduivel iets als een 
gamemiddag te organiseren, of samen kijken naar 
het EK-voetballen.”

En, hoe was de stemming vanmorgen toen jullie 
de verkiezingsuitslag hoorden? De reacties lopen 
uit elkaar. “Ik houd me daar niet zo mee bezig,” 
antwoordt Isa, en vraagt dan aan Gijs of zij voor 
hem alvast wat poffertjes zal opwarmen. Roy 
en Maud zijn het eens met elkaar. “Toch wel 
een beetje in mineur. Er is een aantal moeilijke 

keuzes in aantocht. Jammer dat Nederland het 
genuanceerde verhaal niet begrijpt en alsmaar 
rechtser aan het worden is.” Als een wat schrale 
troost voegt Roy daar nog aan toe dat Nijmegen 
gelukkig een van de weinige gemeenten is waar 
de PVV niet de grootste is geworden. Aan de an-
dere kant is Sem niet zo klimaatbewust en vindt 
dat er wel heel veel geld aan wordt besteed. “Laat 
andere, grotere landen hier maar het voortouw in 
nemen. Er zijn zoveel andere dingen die belangrijk 
zijn; neem bijvoorbeeld het LHBTI of de migran-
tenproblematiek.” Daar is Roy het mee eens. “Er 
gaan hier veel onderwerpen over tafel, integratie, 
diversiteit, migratie, stikstof; soms is het lastig 
maar we vinden dat verschillen van mening mo-
gen bestaan. Het is belangrijker dat iedereen voor 
zijn of haar mening durft uit te komen en dat je 
elkaar daarin respecteert. Het is bijzonder dat we 
over al deze onderwerpen met de kinderen goede 
gesprekken kunnen voeren.” En Gijs: “mag ik nog 
een poffertje?”   

Sem, Maud, Isa, Roy en Gijs

“mag ik 
nog een 

poffertje?”
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Opgroeien in de PLOEG II
TEKST: Jan de Koning

FOREVER YOUNG

“Piet Willems was mijn grootvader van moeders kant; hij heeft ons huis, twee onder een kap, op 

de Nijmeegse baan 61 gebouwd. Dat was eind 19de eeuw, rond 1890. Toen wij er woonden was 

het een koud en armoedig zootje. ‘Wij wonen in een huis met een open dak’, zei ik tegen mijn 

klasgenoten, die dat erg interessant vonden. Maar de werkelijkheid was heel wat minder luxe. Als 

het buiten regende of sneeuwde, kregen we dat binnen allemaal ook mee.” 

Ann Meijers vouwt een servetje op, bij wijze van onderzettertje voor mijn beker cappuccino. Op 

een schaaltje liggen mergpijpjes met marsepein en chocolade.

“Mijn grootvader heb ik nooit gekend. Hij overleed 
eind jaren 20. Maar mijn grootmoeder van moe-
ders kant wel. Zij overleed toen ik negen was. Geen 
gemakkelijk mens hoor; ze woonde in het klooster bij 
de nonnen, waar wij als kinderen niet mochten ko-
men. Toen ze overleed zeiden ze dat ze gestruikeld 
was over de veter van haar onderbroek en van de 
trap gevallen. ‘Ja ja’, zeiden ze bij ons thuis, ‘gestrui-
keld, over het handje van een non!’  

Ann, geboren in 1941 als jongste in een gezin met 
8 kinderen, is een bijdehand kind. Ze groeit op en 
trekt vooral veel op met haar broertje Henk die twee 
jaar ouder is en polio heeft gehad. Henkie leert hoe 
hij zich aan haar schouder moet optrekken en gaat 
uiteindelijk pas lopen als hij vier of vijf jaar is. “Truus, 
mijn oudste zus, was wel de ruigste. Die trok zich 
nergens iets van aan en deed precies waar zij zin in 

had.” Henk en Ann beleven samen avonturen in het 
dorp. Ze zwerven door de Ploeg en als de nonnen in 
Casa Nova even niet opletten, kan het gebeuren dat 
Ann zich door een raampje in de kelder laat zakken 
en de puddinkjes van de nonnen aan Henkie aan-
geeft door het raam. “Later klom ik dan weer naar 
binnen om de lege schaaltjes terug te zetten.” Broer 
en zus blijven lang onafscheidelijk, totdat Henk iets 
krijgt met Jeanette, zijn latere vrouw. “Wij hoefden 
elkaar maar aan te kijken of we hadden al ruzie,” 
herinnert zij zich.

Vader Meijers (1893) wordt al op zijn achtste door 
zijn stiefvader op de fiets gezet en op een boerderij 
in Duitsland afgeleverd om daar te werken. Pas in 
‘39 komt hij definitief terug naar de Ploeg, waar hij 
via de werkverschaffing in de Goffert en bij het Juli-
anakanaal aan het graven wordt gezet. Later krijgt 
hij werk bij de PGEM, waar hij als ‘lijntrekker’ hoog-
spanningsleidingen aanlegt. “Hij leerde mijn moeder 
kennen toen zij de huur kwam ophalen bij hem 
thuis.” Moeder werkte mee in de restaurantkeukens 
van café Theunissen, café Kaal en de Rozenhof. “Ja, 
dat was wel sappelen. En wij, de kinderen, moesten 
mee om af te wassen.” 
Om de eindjes aan elkaar te knopen hebben de 
kinderen ieder zo hun eigen taak in het huishouden. 
Piet, de oudste schilt de aardappelen, Gerrit poetst 
de schoenen en Ann krijgt als jongste meestal de 
vervelende karweitjes. “Met wit zand en groene 
zeep moest ik de poepdoos schoonmaken. En daar-
na waren de houten bank en de tafel aan de beurt.” 

“Ik was pas vier toen wij bevrijd werden. Maar ik 
weet nog wel dat er op het vergeten vliegveldje dat Het huis aan de Nijmeegsebaan 61

naast het ‘Maaslijntje’ lag, lange tijd een paar treinstellen 
stonden, waarmee Duits spoorwegpersoneel geprobeerd 
had om via Groesbeek aan de oprukkende geallieerden 
te ontkomen. Er ging een gerucht dat er een trein door 
sabotage ontspoord was, waarna een tweede trein erop 
gebotst was. Er stonden toen twee locomotieven, eentje op 
het spoor en de andere ernaast. De meeste dorpsbewoners 
waren er na de ontsporing van de trein als de kippen bij om 
hem te plunderen. Een wagon was namelijk afgeladen vol 
met koffie, chocola, boter en vet. Mijn moeder had een doos 
met vet te pakken gekregen en deze verstopt achter in een 
kelderkast. De geallieerden die later huiszoeking kwamen 
doen om ‘de dieven’ te pakken te krijgen hebben gelukkig 
niks gevonden.”

De oorlog en de jaren na de bevrijding zijn zware tijden voor 
het gezin. Vlak achter het huis, waar later de hockeyvel-
den zullen komen, staat afweergeschut opgesteld om het 
treinemplacement te beschermen, dus daar vallen de nodige 
klappen. “Soms hadden we ook wel geluk, hoor. Zo hadden 
wij een tijd lang een varkentje in de familie. Het beestje 
scharrelde gewoon in huis tussen de houten tafel en de 
bank, want veel meer meubels stonden er niet. Mijn vader 
was er een keer mee uit café ‘t Hükske’ gekomen, waar hij 
vrijdags na het werk ging biljarten en een biertje drinken. 
‘Hè je weer een kater?’ mopperde mijn moeder. ‘Nee een 
big, gewonnen met biljarten; daar kunnen we weer een tijd 
van eten.’ was het antwoord. Na de slacht werd het vlees in 
de vriezer bij Piet Oomen bewaard. Daar ging mijn moeder 
dan halen wat ze nodig had. Maar ik geloof niet dat een van 
de kinderen ooit iets van het beestje gegeten heeft. Ik heb 
trouwens nooit vlees gegeten.”

In 1945 gaan Ann en Henk naar de lagere school. “Juf 
Willems van de eerste en tweede klas was wel aardig, 
maar juf Peters van de derde en vierde klas, die wij van-
wege haar haar ‘de rooie Peters’ noemden, was een ramp, 
net als meester Theunissen, het hoofd. Wij kregen nooit 
opdrachtjes. Tegen Henk zei Theunissen, dat hij later toch in 
de fabriek als arbeider zou gaan werken, dus geen beurten 
nodig had. En de rooie Peters had gewoon een hekel aan mij. 
Ik heb de ogen van mijn vader en zag toen al de dingen die ik 
niet moest zien. Zij zat voor de klas aan het bandje van haar 
bh te pulken en zei dat ik het zelf maar uit moest zoeken. Ik 
zal wel een brutaal antwoord gegeven hebben, want ik kreeg 
de harde aanwijsstok van haar op de kop, een bloedneus en 
rode spetters op mijn nieuwe gele jurk, die later oranje uit de 
was kwam.” Omdat er geen geld is om de MMS te betalen, 
gaat Ann na drie maanden Marienbosch, toch maar naar de 
huishoudschool van de nonnen in de Stephanusstraat. Later 
zal ze met de nodige cursussen een loopbaan in de auto-
matisering hebben. “Ik mocht van mijn moeder een cursus 
Frans volgen voor een dubbeltje per les, ‘want’, zei ze, ‘jij gaat 
later veel reizen’. En zo is dat inderdaad gegaan.”

Eind jaren veertig zoekt de jeugd vooral vertier in leegstaan-
de schuren, in Brakkenstein of in het Kerkebosje. Daar is het 
vooral in het weekend een drukte van belang met jongeren 
die er komen wandelen of om te vrijen. Ook thuis, op de 
deel, organiseren Ann’s oudere broers en zussen met hun 
vrienden en vriendinnen regelmatig feestjes. “Zij maakten 
daar muziek, de een had een mondharmonica, de ander een 
gitaar en tussen de fietsen en het gereedschap werd er 
gezongen. Wij, Henk en ik, mochten er niet bij zijn want wij 
waren nog te jong. Dus kropen we stiekem op de zolder om 
alles in de gaten te houden. Toen mijn oudste broer ons ont-
dekte sloot hij het luik af, zodat we niet meer naar beneden 
konden. Maar ja, op een gegeven moment moest ik plassen 
en deed dat in de kolenkit die gelukkig op die zolder stond. 
Maar die was lek. Nou, toen kreeg de jongen die beneden zat 
het dus allemaal over zich heen. Het luik was toen in no time 
voor ons open.”

“Brakkenstein was sowieso een belangrijke escape voor ons. 
Als wij naar de kerk moesten, kregen we geld mee voor de 
‘klingelbuul’, dat is de zak aan de stok waarmee de pastoor 
geld ophaalde voor de mis. Maar de kerk lieten we het liefst 
links liggen en struinden dan vanaf de Panovenlaan door het 
veld, de spoorlijn over om met het collectegeld een ijsje te 
kopen. Als er een trein aankwam kropen we weg of gingen 
plat tussen de bramen liggen. En het was feest als de mis-
pels achter de keet van de hockeykantine rijp waren. Thuis 
zijn ze nooit achter onze escapades gekomen; we werden 
niet zo streng gecontroleerd en als het regende zei mijn 
moeder: “Kiend blief mar tüs.”

In 1970 trouwt Ann met Theo. Haar man is fijn-instrument-
maker in Nijmegen. Het duurt jaren om van de gemeente 
Groesbeek een woonvergunning te krijgen. Die kwam pas 
toen we de gemeente een stuk van onze tuin verkochten 
voor 1,10 gulden per vierkante meter. “Zo heb ik voor alles in 
mijn leven moeten vechten, maar ik stond mijn vrouwtje wel, 
vanaf mijn veertiende geen kind meer.”

Ann Meijers
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Burendag 2023
Een dag vol activiteiten in en rond de Bosduivel
TEKST: Vera Mattijssen,  FOTO’S: Jan de Koning

Activiteitenmarkt

Rond half drie druppelden de eerste bezoekers van 
de activiteitenmarkt binnen. Er waren kraampjes met 
informatie over lokale voedselpakketten, biodiversiteit, 
energiegebruik en duurzaam bouwen. Men kon zich 
laten bijpraten over de obsidentify app, over wijkhelden 
en kledingswap. In het kader van de nieuwe dorpsagen-
da werden enquêteformulieren over activiteiten voor 
jeugd en volwassenen uitgedeeld. En voor de navraag 
over verkeersveiligheid in je eigen straat kon je maar 
het beste even aanschuiven in de betreffende kraam. 
Gezinnen speelden mee aan het milieuspel en het bood-
schappenspel. En de jongsten lieten zich schminken “zo 
mooi als de natuur”. Bij HLS digitaal kon je je laten in-
lichten over het gebruik van onze website en de diverse 
dorps apps. De stekjeskraam tenslotte barstte door de 
royale inbreng bijna uit z’n voegen. Aanvankelijk scho-
ven bezoekers wat bescheiden langs de gratis plantjes, 
voorzien van liefdevolle omschrijvingen. Maar tegen het 
sluiten van de markt kwamen de marktlui toch bijna 
helemaal “los”; met voor de overgebleven plantjes een 
bestemming in de tuin van de Bosduivel. 

Jeugdprogramma

Ondertussen kon er op de parkeerplaats penalty wor-
den geschoten, en werd je uitgedaagd om met bamboe-
stokken een zo hoog mogelijke toren te bouwen. Het 
opblaasbare springkussen had aftrek als altijd. Maar er 

leek niets te gaan boven de pannenkoekenbakker. Grote 
stapels werden naar binnengebracht. En wie kon die 
pannenkoeken beter besmeren met stroop en uitserve-
ren dan de jeugd zelf? Waarbij overigens bleek dat ook 
volwassenen er wel raad mee wisten. 

Intermezzo

De muzikale omlijsting werd verzorgd door maar liefst 
drie koren: Heilig Land Koor, Nijmeegs Kamerkoor en 
Cenakelkerkkoor. Voor deze gelegenheid hadden zij de 
krachten gebundeld en werd een mooie collectie aan 
liederen ten gehore gebracht. 

Dorpsbuffet

En wat was er feestelijker dan de burendag af te sluiten 
met een gezamenlijke maaltijd? Zo’n dertig koks uit 
eigen dorp hadden met verse ingrediënten, zorg en 
creativiteit heerlijke schotels gemaakt. Het grote buffet 
was er ruimschoots mee gevuld. Ruim tachtig bezoe-
kers lieten het zich goed smaken: eerst de hoofdgerech-
ten en toen nog een toetjesbuffet na. Een mooie uiting 
van saamhorigheid en gezelligheid in ons dorp!

vegetarische                      
recepten
estafette 
Ik geef de pollepel door aan mijn zeer sympathieke 
buurman Willem Ebben, die ‘hoger op de Carmelweg’ in 
het voormalig klooster woont. 

Winterrisotto 
(4 personen) TEKST: Jean Paul van Basten

Beste dorpsgenoten, ik was wat verrast dat mijn oude 
tennismaat  Simon Broecheler aan mij de pollepel 
overgaf. Want eerlijk gezegd ben ik helemaal geen kokkie, 
maar meer een dankbare tafelgenoot. 

Gelukkig is mijn Irma een ware keukenprinses en bij 
gebrek aan creativiteit en zeker ervaring heb ik haar 
geraadpleegd. 
En zie een zeer smakelijk resultaat is het gevolg, zo heb ik 
zelf mogen ervaren. Probeert het zelf maar! 

Ingrediënten voor 4 personenIngrediënten voor 4 personen
•	 270 gram risotto
•	 120 gram geraspte Parmezaanse kaas
•	 750 ml. bouillon (groente- , champignon-) 
•	 3 uien
•	 3 knoflooktenen
•	 500 gram diverse champignons of paddenstoelen 

(kastanjechampignons-, oesterzwammen, shiitake, 
witte beukenzwam, bundelzwam)

•	 verse tijm en rozemarijn
•	 400 gram doperwten

BereidingswijzeBereidingswijze
•	 Verwarm de oven voor op 180 graden.
•	 Fruit de gesneden uien en knoflook in olijfolie.
•	 Risotto toevoegen (moet glazig worden).
•	 Daarna toevoegen bouillon en eventueel een 

scheutje witte wijn.
•	 Ondertussen separaat de paddenstoelen fruiten in 

olijfolie.
•	 Risotto, paddenstoelen en doperwten in een 

ovenschaal doen.
•	 Daarna 3/4 van de Parmezaanse kaas er doorheen 

roeren en 1/4 er overheen strooien. 
•	 Schaal met aluminiumfolie afdekken. 
•	 In 1 uur gaar laten worden.

Buon appetito ! 
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De HLS HondenestafetteDe HLS Hondenestafette
maak kennis met: Luca

Hallo allemaal, deze keer is het mijn eer om een hondenvriend in het zonnetje 
te zetten. Maar voor ik dat doe wil ik Joep en zijn baasjes bedanken voor het 
mooie podium dat zij mij hebben gegeven. Wel anderhalve pagina lang! Ik voel me 
vereerd en heb het met heel veel plezier gelezen met mijn baasjes, onder het genot van 
een bot en water. Wat hebben jullie mij mooi neergezet!  TEKST: Marina Imhoff  

En nu mag ik dus. En mogelijk ga ik menig lezer, met name 
hondeneigenaren die mij kennen, heel erg verrassen met 
mijn keuze. Er werd al gespeculeerd tijdens de wandelingen 
of hij er nu dan in kwam te staan, en sommigen twijfelden 
zelfs niet, maar wisten al zeker aan wie ik het hondenesta-
fettestokje zou doorgeven. Maar ik moet jullie teleurstellen. 
Ik heb Kees, mijn allerbeste vriend, maatje en buurhond niet 
gekozen. Dat zou te veel voor de hand liggen, ik weet al alles 
over hem en die eer laat ik graag aan een ander. Want na-
tuurlijk verdient hij ook een keer een pagina in de Oorschelp. 
Maar hij begrijpt het. Voor echte vrienden maakt dat niks uit.

Ik heb gekozen voor een hond die ik al als een bolletje wol 
over straat zag dartelen en waar ik, of in ieder geval mijn 
baasje, al snel verliefd op was. 

Luca, 45 kilo schoon aan de haak en een prachtige Berner 
Sennen. Hij was op het moment van het interview niet op 
zijn best. Hij was net gecastreerd en voelde zich niet fijn met 
die lampenkap rond zijn kop. Ik kan het me ook nog goed 
herinneren maat, wat een ellende. Ik voelde met hem mee…

Negen maanden oud is hij nu. Een volwaardig gezinslid van 
de baasjes Tjeerd, Dorien, Niels, Famke en Pieter. Hij is niet 
het enige huisdier want er zijn ook nog twee vissen, Orangi-
na en Bumba en twee konijnen Flip en Bumper.

Heel toevallig valt er over dit gezin nog meer te lezen in deze 
editie van de Oorschelp. Maar in dit stuk gaat het over Luca. 
Een grote brok liefdeEen grote brok liefde zoals hij omschreven wordt. 

Het is de eerste hond in het gezin, althans voor vier van hen. 
Want Tjeerd heeft vroeger al eens een hond gehad. Een rott-
weiler, die net zo lief was als Luca nu is. Maar waarom dan 
geen rottweiler meer? Omdat een Berner Sennen een echte 
gezinshond is, aldus Famke, en omdat Tjeerd grote en lompe 

honden leuk vindt. En ook Luca heeft een lichte voorkeur 
voor Tjeerd. Tenminste dat denkt hij, want eigenlijk is hij een 
allemansvriend en is hij dol op iedereen en op knuffelen. Het 
liefst op de bank, maar dat mag eigenlijk niet. Maar nu hij in 
de puberteit is maakt hij hier graag misbruik van. Liever een 
correctie van de baas, dan het niet geprobeerd te hebben. 

Een echte knuffelbeer en dat is dan ook zijn koosnaampje: 
Beer. Pieter vindt het wel jammer dat hij zo groot is want 
dan kan je hem niet optillen, maar wel fijn dat hij er gewoon 
bij komt liggen.

Luca komt uit een nestje van acht puppy’s. Naast knuffelen 
is hij dol op spelen met andere honden in de kuil. Hij speelt 
met iedereen, groot en klein. Hij eet bijna alles, behalve ve-
getarische bitterballen: die blijven altijd over bij een bitter-
garnituur en die mag hij dan hebben… Nou, mooi niet, hij is 
kieskeurig. 
Ondeugend is hij bijna nooit. Al heeft hij als pup wel wat 
sokken achterovergedrukt en was hij dol op schoenen. 
Daarom is deze periode een toptijd voor hem, want nu zitten 
er heerlijke pepernoten in de schoenen. Helaas voor Piet en 
de kinderen zorgt Luca ervoor dat ze goed terecht komen. Ja, 

Luca zit ook vol humor, want behalve achter zijn eigen staart 
aanrennen, heeft hij ook een keer een heerlijke verse bolus 
bij een vriendje van Niels in de tuin achtergelaten en denkt 
hij nog steeds dat hij van een hazewindhond kan winnen bij 
een wedstrijdje rennen 😊. Famke vindt dat ook een van de 
leukste dingen van Luca, als hij op haar af komt rennen. 

Op mijn vraag of er nog iets is wat iedereen over Luca moet 
weten, geven ze allemaal aan: hij is heel lief ♥

Een mooiere samenvatting is er, denk ik, niet. Bedankt Luca, 
dat wij even bij je langs mochten komen voor een interview!

We zijn op zoek naar een enthousiaste 
voorzitter van onze dorpsvereniging die 
onze gemeenschap wil helpen groeien 
en bloeien! Ons mooie dorp met circa 
850 inwoners is rijk aan geschiedenis en 
gemeenschapszin. Zo’n 90% is lid van de 
dorpsvereniging. De voorzitter speelt een 
belangrijke rol in de verbinding tussen de 
dorpsbewoners.

Wat de voorzitter zoal doet:
• Hij/zij structureert de vergaderingen 

van het dorpsbestuur en bevordert een 
transparante en constructieve dialoog.

• Hij/zij bevordert de verbinding binnen het 
bestuur van de vereniging en binnen de 
dorpsgemeenschap.

• Hij/zij werkt samen met diverse 
belanghebbenden.

• Hij/zij initieert, stimuleert en begeleidt 
activiteiten die de gemeenschap ten 
goede komen.

• Tijdsbesteding …... 4-5 uur per maand + 
bestuursvergaderingen.

Het profiel van de voorzitter:
• Passie voor gemeenschapsopbouw en 

het welzijn van alle dorpsbewoners.
• Goede verbindende 

communicatievaardigheden.
• Het vermogen om effectief te bemiddelen 

en consensus te bereiken.

• Betrokkenheid bij lokale 
aangelegenheden en een positieve, 
energieke en proactieve benadering.

Wat wij bieden:
• Naast koffie en thee, een boeiende 

vrijwillige (alhoewel geen vrijblijvende) 
functie met de kans om positieve 
veranderingen te bewerkstelligen.

• De mogelijkheid om jezelf en je 
voorzitterscompetenties te ontwikkelen.

• Samenwerking met een toegewijd 
bestuur en vele enthousiaste vrijwilligers.

Wil je een verschil maken in ons dorp? 
Stuur een mail naar: dorpsvereniging@dorpsvereniging@
gmail.comgmail.com of bel 0655804566 (Jeroen 
Braam) of 0626374347 (Jan de Koning).
Samen kunnen we ons dorp een nog betere 
plek maken om te leven en te groeien! 

Voor meer informatie: 
• https://allecijfers.nl/buurt/heilig-

landstichting-berg-en-dal/
• https://dorpsverenigingheiliglandstichting.nl/ 
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Merlot.Een poot, snuf en lik van
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Vereniging 50Plus HLS

Enkele jaren geleden hebben wij besloten de naam van onze 
Vereniging te wijzigen van KBO afdeling Heilig Landstichting 
naar Vereniging 50Plus Heilig Landstichting. 

Reden van deze naamsverandering was dat de naam KBO, 
Katholieke Bond voor Ouderen, de oorzaak was 
dat mensen geen lid van de Vereniging wilden worden, 
omdat ze zich afzetten tegen met name ‘Katholiek’ en 
‘Ouderen’. Deze naamsverandering heeft de Vereniging goed 
gedaan en deze is, mede door wat de leden aangeboden 
wordt, flink gaan groeien. 
Inmiddels zijn we ons ervan bewust dat we, gezien de leef-
tijd van de meeste leden, meer moeten doen om de Ver-
eniging bestaanszekerheid te geven. En daarmee proberen 
door te groeien naar een echte seniorenvereniging, waarbij 
jongere senioren zich aansluiten, dit in de wetenschap dat ze 
zelf eens als oudere senior kunnen genieten van wat er door 
de Vereniging geboden wordt. 

Wetende dat er in Heilig Landstichting veel jongere senioren 
vanaf 50 jaar wonen die geen lid zijn, willen wij hen benade-
ren om lid te worden en onze Vereniging een betere leef-
tijdsopbouw en daarmee vooral meer bestaanszekerheid te 
geven. Inderdaad kan verwacht worden dat u er niet aan toe 
bent, maar weet in ieder geval dat je er in de toekomst aan 
toe gaat komen. Een betere leeftijdsopbouw geeft voor ons 
als bestuur meer mogelijkheden om op termijn ons stokje 
over te kunnen dragen. Weet wel, een Vereniging maak je 
samen en met ook jouw inbreng kunnen we dingen gaan 
organiseren waar jij graag aan mee wilt gaan doen. 

Verzoek aan inwoners vanaf 50 jaar zich aan te melden als 
nieuw lid van onze Vereniging! 

Een inschrijfformulier kunt u via mail opvragen bij Hans Bar-
tels, Penningmeester van de  Vereniging, e-mail jhhbartels@
kpnmail.nl

Het bestuur van de Vereniging 50Plus Heilig Landstichting

Werving van jongere senioren in Heilig Landstichting

De Heemkundewerkgroep onderzoekt, beschrijft en De Heemkundewerkgroep onderzoekt, beschrijft en 
publiceert historische onderwerpen die betrekking hebben publiceert historische onderwerpen die betrekking hebben 
op het dorp Heilig Landstichting en omgeving. op het dorp Heilig Landstichting en omgeving. 
Klaas Bouwer is lid van de Heemkundewerkgroep en schreef Klaas Bouwer is lid van de Heemkundewerkgroep en schreef 
diverse boeken over ons dorp.  diverse boeken over ons dorp.  

Graag nodigen wij u uit voor onderstaande lezing:

Op woensdag 24 Op woensdag 24 
januari a.s. presenteert januari a.s. presenteert 
Klaas Bouwer zijn Klaas Bouwer zijn 
nieuwe boek:nieuwe boek:

De Kwakkenberg 
en zijn 
grondlegger 
Joachimus van 
Houweninge. 
De geschiedenis 
van een Nijmeegse 
stadswijk.

De Kwakkenberg is een bijzondere wijk door zijn grote villa’s 
die omgeven zijn door bossen en lanen. Joachimus van 
Houweninge (1859-1936) speelde bij de vormgeving van deze 
wijk een centrale rol doordat hij vanaf 1900 grote stukken 
bos en heide aankocht, deze opsplitste in bouwterreinen die 
hij voor veel geld verkocht. Hij profiteerde van de trek naar 
Nijmegen door welgestelde mensen uit het westen van ons 
land en gepensioneerde bestuurders en plantagebezitters 
uit Nederlands Oost-Indië.
In de lezing worden de geschiedenis van Van Houweninge, 
zijn afkomst en zijn gezin besproken. Daarnaast passeren 
een aantal bijzondere villa’s in deze wijk met hun stichters 
en eerste bewoners, de revue. 

Plaats:  De Bosduivel, Joanneslaan 4 Heilig Landstichting, 
Aanvang: 20.00 uur. 
Kosten: € 4,- inclusief een kop koffie of thee.
Boek: Is ter plekke verkrijgbaar. 

Ook is ter inzage de brochurereeks: ‘Uit de historie van Heilig 
Landstichting’.

De Heemkundewerkgroep wenst u fijne feestdagen toe en 
een inspirerend 2024!

Nieuws van de Heemkundewerkgroep
TEKST: Helma Nijenhuis

HOE IS HET VOOR HEN ALLEMAAL BEGONNEN?HOE IS HET VOOR HEN ALLEMAAL BEGONNEN?

Daniëlle woont al vier jaar in Heilig Landstichting en 
was tot voor kort eigenaar van restaurant Eetcafé 
Jan Klaassen/Bistro van Loon aan de Dobbelman-
weg. Steeds als ze met haar hond in Heilig Land-
stichting wandelde trok de Rozenhof haar aandacht. 
Hoe zou het zijn om op deze mooie plek te mogen 
werken en het restaurant en hotel in de oude glorie 
te herstellen? Het bleef kriebelen en toen het te koop 
kwam hoefde ze niet lang na te denken. Met de ver-

koop van haar zaak aan de Dobbelmanweg ontstond 
er ruimte om de Rozenhof over te nemen. 

Anne heeft een passie voor gastvrijheid en met haar 
organisatorische ervaring en vaardigheden neemt ze 
het hotel onder haar hoede. 
Daniëlle en Anne zagen de potentie van het pand 
en konden niet wachten om aan de slag te gaan. Ze 
gaan het historische gebouw uit 1920 en de tuin een 
opknapbeurt en een eigentijdse inrichting geven. 

In het voorjaar worden de 13 hotelkamers van alle 
hedendaagse gemakken voorzien. “Al doende leert 
men”, luidt het spreekwoord, en zo gaan Anne en Da-
niëlle de zaak verder uitbouwen. Zo is er het plan om 
in het souterrain een vergaderruimte te creëren.
Ze willen graag allerlei evenementen en feesten ver-
welkomen, van bruiloften en verjaardagsfeestjes tot 
uitvaarten en vergaderingen. Er kan bijvoorbeeld ook 
getrouwd worden in de Rozenhof. Maatwerk is het 
sleutelwoord, zoals in de afgelopen week, toen vorm-
de een ABBA-feest een leuke uitdaging. Daarnaast 
willen ze verschillende arrangementen aanbieden, 
bijvoorbeeld hotelovernachtingen in combinatie met 
fiets- en wandeltochten in de prachtige omgeving. 
Op een aantal hotelkamers zijn honden welkom.

Anne en Daniëlle hebben inmiddels ook contacten 
met de buurt gelegd: er was een gezellige kennis-
makingsborrel begin november. Ook de maandelijk-

se lunch van de Dorpsvereniging en 50 PLUS gaat 
gewoon door. Wat daarin verandert? Het wordt een 
verrassingsmenu en ook vegetariërs kunnen mee-
eten.  

Daniëlle en haar chef-kok Stefanie hebben vegeta-
rische en vegan gerechten op de menukaart gezet, 
en ze gaan onderzoeken op welke wijze zij lokale 
producten kunnen inkopen. 

Voor de feestdagen staat vanaf 10 december een 
speciale feestelijke menukaart op de website. 
Daniëlle sluit ons gesprek af met een oproep: 

“Dorpsgenoten, kom ’s avonds 
gezellig een glaasje drinken aan 
de bar.” 

Nieuw leven in de Rozenhof
TEKST: Wim de Vries en Marian Habets

De 50+ sportief wandelclub zit al gezellig te lunchen als we aankomen voor een interview met Danielle van 

Loon. Samen met Anne Dekkers is zij sinds een paar maanden de nieuwe eigenaar van Bistro van Loon en 

Boutique Hotel Rozenhof aan de Nijmeegsebaan.

Ze zijn sinds de overname van de zaak hard aan het werk om de gasten een onvergetelijke ervaring te 

bieden. Behalve lekker koken en fijne hotelkamers, draait het voor hen ook om het persoonlijke contact 

met hun gasten. “En het werkt, het draait goed”, zegt Daniëlle met een brede lach. 

vervolg >>>
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Naar een CO2 vrije energievoorziening in 

Heilig Landstichting TEKST: Peer Trepels en Jan de Koning

Al enige jaren wordt gesproken over het klimaatakkoord. Het kabinet wil daarin overstappen naar Al enige jaren wordt gesproken over het klimaatakkoord. Het kabinet wil daarin overstappen naar 
een CO2-vrij elektriciteitssysteem. Op zich een mooi streven, maar ga er maar aanstaan! CO2 vrij een CO2-vrij elektriciteitssysteem. Op zich een mooi streven, maar ga er maar aanstaan! CO2 vrij 
betekent vooral geen gas, geen olie en al helemaal geen kolen. En juist daarvoor hebben we een betekent vooral geen gas, geen olie en al helemaal geen kolen. En juist daarvoor hebben we een 
prachtig netwerk opgetuigd met enkele grote centrales, hoogspanningsmasten, ondergrondse prachtig netwerk opgetuigd met enkele grote centrales, hoogspanningsmasten, ondergrondse 
kabels en leidingen om gas en elektriciteit naar alle huizen te brengen. Binnen dit gas- en kabels en leidingen om gas en elektriciteit naar alle huizen te brengen. Binnen dit gas- en 
elektriciteitsnet hebben de energieproducenten en netwerkbedrijven het voor het zeggen. Hoe elektriciteitsnet hebben de energieproducenten en netwerkbedrijven het voor het zeggen. Hoe 
kunnen wij zelf bijdragen aan een CO2-vrij elektriciteitssysteem?kunnen wij zelf bijdragen aan een CO2-vrij elektriciteitssysteem?

De eerste stap naar een CO2 vrij Heilig Landstichting kun 
je vrij eenvoudig zelf zetten door je huis te isoleren en door 
minder energie te gebruiken. Maar om over te kunnen 
stappen op duurzame energiebronnen wind, zon en water, 
is een heel andere netwerk nodig. Vooral omdat het aantal 
productie-installaties enorm toeneemt en steeds meer 
gebruikers ook energie gaan produceren. Het ligt dus 
voor de hand dat die gebruikers dan ook meer te zeggen 
moeten krijgen bij de overstap naar een nieuw netwerk. 
En inderdaad, binnen de nieuwe wet- en regelgeving krijgt 
de gebruiker steeds meer ruimte om actief te zijn op de 
‘energiemarkt’. 

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?
Als gebruiker kun je bijvoorbeeld je verbruik direct 
afstemmen op de markt. Je spreekt dan van een dynamische 
elektriciteitsprijs. Je neemt elektriciteit af als die goedkoop 
is, bijvoorbeeld om een thuisbatterij of elektrische auto op 
te laden. En als de elektriciteit duur is, gebruik je je eigen 
geproduceerde of opgeslagen elektriciteit (zonnepanelen, 
elektrische auto of thuisbatterij). Door de opkomst van de 
energiemarkt kunnen gebruikers ook hun zelf opgewekte 
energie verkopen aan andere gebruikers. Dat kunnen ze 
als kleine zelfstandige, maar ook als collectief. De nieuwe 
energiewet opent nadrukkelijk de deur voor de opzet van 
lokale energiecoöperaties. Daarin werken buurtbewoners 
samen om bijvoorbeeld gezamenlijk zonnepanelen aan te 
schaffen of de zelf-opgewekte energie te delen. 

In Heilig Landstichting zijn veel bewoners al druk bezig 
met de overstap naar duurzame energie. Toch zijn er nog 
veel huizen, waar die overstap niet zo soepel verloopt. 
De vraag is: hoe gaat de energiesituatie zich de komende 
jaren ontwikkelen? Gaat het bijvoorbeeld lukken om Heilig 
Landstichting volledig energieneutraal te maken, zodat alle 
bewoners van een lage energierekening kunnen profiteren 

en ook een bijdrage kunnen leveren aan het terugbrengen 
van de CO2 uitstoot? Hoe kunnen wij elkaar daarbij helpen, 
bijvoorbeeld met een energiecoach, een gezamenlijke 
aanpak, maar ook meer.

In Heilig Landstichting zijn verschillende (burger)initiatieven 
mogelijk om het wonen in ons dorp voor iedereen 
energiezuiniger -en daarmee ook comfortabeler- te 
maken. Denk bijvoorbeeld aan een energiecoöperatie of 
een bewonersgroep verduurzaming. Door deze initiatieven 
kunnen we de regie over de energievoorziening meer bij 
de gebruikers leggen die daardoor minder afhankelijk 
worden van grote energiebedrijven. Zo’n initiatief zou zich 
bijvoorbeeld bezig kunnen houden met:

• Energie delen met huishoudens die geen zonnepanelen 
hebben.

• Gezamenlijke inkoop van isolatiematerialen, 
zonnepanelen, warmtepompen, enz.

• Gezamenlijke opslag van energie. 
• Deelsystemen voor (elektrische) auto’s en/of laadpalen.
• Wijkverwarming. 

Om een idee te krijgen van de bestaande energiesituatie in 
ons dorp en om de interesse in een samenwerking te peilen 
hebben we een enquête samengesteld. In deze enquête 
inventariseren we:

• Hoe het ervoor staat met het huidige energiegebruik. 
• Welke maatregelen bewoners al hebben uitgevoerd om 

hun energiegebruik te beperken.
• Of bewoners mee willen denken en werken aan de 

ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in 
ons dorp.

• Welke ideeën bewoners zelf hebben over de 
energievoorziening in de toekomst.

• Welke behoeften dorpsbewoners hebben aan hulp en 
ondersteuning bij het omschakelen naar een CO2-vrij 
elektriciteitssysteem.

We vragen U de enquête op de website invullen. Ga 
naar dorpsverenigingheiliglandstichting.nl/energie-
enquete-2023/  of scan de QR code hiernaast. 

U kunt ook het bijgesloten 
enqueteformulier invullen en 
in de postbus van Dorpshuis 
de Bosduivel inleveren. 

Alvast bedankt voor uw 
medewerking. 
 
In de loop van februari 
2024 willen we een bijeenkomst organiseren waar we de 
resultaten van de enquête zullen bespreken en verkennen 
welke concrete stappen we kunnen zetten op weg naar een 
CO2 -vrije elektriciteitsvoorziening in Heilig Landstichting. 
We willen dan ook een paar voorbeelden van duurzame 
dorpen in Gelderland laten zien. Via de dorpsmail en de 
website houden we u op de hoogte.

Peer Trepels, energiecoach HLS
Jan de Koning, Werkgroep Duurzaamheid

De avond met Thomas Verbogt was, net zoals de eerste 
literaire avond, weer meer dan geslaagd. De zaal was 
vol, de voorzieningen waren goed en het publiek was vol 
verwachting.

Thomas Verbogt, een geboren en getogen Nijmegenaar, die 
de stad om amoureuze redenen verliet, maar nooit echt 
afscheid kon nemen. In Nijmegen en omgeving is hij vooral 
bekend om zijn columns in de Gelderlander. Ze gaan meestal 
over de waan, en soms de aardigheid, van de dag. Maar altijd 
met een zweem van weemoed en verlangen.

En dat was, hoewel niet zozeer door de recensenten 
genoemd, wat overbleef na het lezen van zijn boek “Maak 
het mooi”. De Volkskrantrecensent schreef: “Associatie 
op associatie in deze hoogstpersoonlijke melancholieke 
roman.”

Maar op de avond zelf is relatief weinig over het boek 
gesproken. Thomas vertelde dat hij zich vooral liet inspireren 
door plotse gedachtestromen en invallen vanuit zijn eigen 
geschiedenis in de stad. Voor de Nijmeegse lezer is het 
heerlijk om de stad zo door zijn ogen te zien en te beleven.
Verder gaf hij de voorkeur aan het voorlezen van een aantal 
columns van zijn hand en dat was een schot in de roos. Het 
werd een vrolijke avond, waarin iedere column de zaal deed 

lachen. Aan hem leek een cabaretier verloren gegaan te zijn. 
Hij vertelde echter dat hij eerder een tour door het land met 
Youp van ‘t Hek heeft gedaan. 

Dus inderdaad een romancier, een columnist. Maar ook een 
cabaretier.

We zijn benieuwd naar de literaire avond met de volgende 
schrijver, Tessa de Loo. Deze avond is op 22 maart 2024. 
Zet het in uw agenda.

ROMANCIER, COLUMNIST OF CABARETIER?
TEKST: Frans Geertsen
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De grote zaal van de Bosduivel zat bomvol op 
vrijdagavond 10 november, met maar liefst 
19 bloedfanatieke teams, onder leiding van 
pubquizmaster René van Steen, strijdend om de 
glazen wisselbokaal. Twee flessen wijn waren 
bestemd voor de winnaars en voor het team dat 
een-na-laatste zou eindigen. De enthousiaste 
quizmaster loodste ons streng maar rechtvaardig 
door alle vragenrondes. 

Wat doet die zeemeermin daar op dat terrasje? En die 
besnorde visser in zijn bootje onder een gigantische brug? O 
ja, een grote moskee in de verte… En is dat Michael Jackson 
die naar ons zwaait vanuit een opgepimpte vrachtwagen? En 
dan de geluidsfragmenten die betrekking hadden op huizen 
in alle soorten en maten, onze oorschelpen en breinen 
inmiddels op de hoogste stand. O ja, het glazen huis. Of het 
klokhuis? Nee, dit was een duidelijk House for Sale. 
Kettingsteek, steelsteek, half kruisje? Had dat echt niets 
met zeilen of met een half gelopen Vierdaagse te maken? 
Waar stonden de letters DNPR voor en in welke volgorde 
moesten ze staan? Dan waren er ook nog vleermuizen, apen, 
herten en ijsbergen verstopt in drankenlogo’s. En wat deed 
koningin Wilhelmina daartussen?  

Er werd fluisterend binnen de groepjes met elkaar overlegd 
en gediscussieerd. Naburige teams werden ogenschijnlijk 

betrapt op het verboden gebruik van hun telefoon. We 
oohjaaden massaal bij het horen van de goede antwoorden 
achteraf. Hoe stom dat we dat niet wisten! Of hoe knap 
dat anderen het antwoord op die moeilijke vraag wel goed 
hadden. Er was heerlijk jeugdsentiment (maar hoe heette 
die acteur ook alweer?) en er werd een beroep gedaan op 
onze hedendaagse kennis op de meest uiteenlopende 
terreinen. 
Tip voor de volgende keer: zet verschillende generaties in je 
team…

Volgend jaar dus weer graag.
Dan zullen we hopelijk nog hebben onthouden dat je eters 
van tompouces in vier groepen kunt indelen: snijders, 
happers, daklichters of de smikkelaars die hem eten als 
drietrapsraket.

Op de eerste en tweede plaats eindigden de twee teams 
van Orientalis, ‘Hommes Orientalis’ en ‘Femmes Orientalis’. 
De uitreiking van de glazen wisselbokaal aan de ‘Hommes’ 
moest nog even worden uitgesteld, aangezien die in de 
tussentijd aan diggelen was gevallen. 
De teams van Orientalis nodigden alle aanwezigen genereus 
uit om in de kerstvakantie gratis naar het Feest van Licht in 
Orientalis te komen. 
Kijk op de website van de dorpsvereniging hoe dat geregeld 
is. 

https://dorpsverenigingheiliglandstichting.nl/drukke-pub-https://dorpsverenigingheiliglandstichting.nl/drukke-pub-
quiz-en-feest-van-licht/quiz-en-feest-van-licht/

Daklichters en Drietrapsraketten
Pubquiz in de Bosduivel  TEKST: Marian Habets

DE MUZIEKMAKELAAR BRENGT 

MUZIEKMAKERS SAMEN TEKST: Els Vermue en Pieter Smit

In ons dorp klinkt een hoop muziek. In vele huizen staan piano’s, kinderen 
zitten op gitaarles, er wordt gezongen en wellicht staat op zolder een 
drumstel stof te vergaren. In iedere straat in ons dorp woont wel iemand 
die muziek speelt of zingt in een koor. Daarom gaan we binnenkort 
van start met een muziekplatform. Een digitale ontmoetingsplek voor 
iedereen die, op wat voor manier dan ook, bezig is met muziek. 

Alle vraag en aanbod kan gepost worden: “Wie neemt mijn saxofoon 
over? Wie weet een goede pianoleraar in de buurt? Wie wil samen met mij 
een stuk instuderen voor viool, cello en piano? Wie wil komen zingen in 
ons koor of komen luisteren naar ons concert?  enz.“  

En wie weet lukt het om muziekliefhebbers fysiek bij elkaar te 
brengen want samen muziek maken is fijn. Nu al zijn op maandag- en 
donderdagavond koren te horen in de Bosduivel. Misschien zijn er 
binnenkort ook jamsessies van jazzliefhebbers, rappers of bandjes van 
jongelui te horen? De ruimte is er en de piano gestemd dus ……. 
Help je mee om het muziekplatform leven in te blazen? Laat je horen!
Onze denktank is op zoek naar enthousiaste muziekmakers. Meedoen? 
Stuur een bericht naar oorschelphls@gmail.com .
 
Zodra het muziekplatform de lucht in gaat, lezen jullie dat in de 
Oorschelp, het Oorbelletje of dorpsmail. 
Vol verwachting klopt ons muzikale hart!
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Wij, Karen Luiten, Mieke Ankersmid, Carla van Wely en 
Mariëtte Lieverse hebben samen het initiatief genomen om 
een lokale groep van Grootouders voor het KlimaatGrootouders voor het Klimaat te 
starten in regio Nijmegen.

Uitgangspunten van de landelijke organisatie, die sinds 2016 
actief is, zijn:

• “Wij gunnen alle kleinkinderen een leefbare en 
duurzame aarde. Op dit moment maken we ons 
ernstige zorgen over de wereld waarin de komende 
generaties zullen leven ten gevolge van de opwarming 
van de aarde. Dit leidt, indien de overheid niet de 
hoogste prioriteit geeft aan de reductie van de 
uitstoot van broeikasgassen, tot een klimaatcrisis, 
die o.a. gekenmerkt wordt door hittegolven, extreme 
droogte, bosbranden en overstromingen, verwoestende 
stormen, misoogsten in meerdere wereldregio’s. 
Inmiddels ondervinden we dit al aan den lijve. 

• Bovendien leidt een en ander tot steeds meer (klimaat)
vluchtelingen. Wij willen daarom zoveel mogelijk 
grootouders en andere senioren mobiliseren om 
zich bij ons aan te sluiten en/of mee te werken om 
met verenigde stem invloed uit te oefenen op het 
beleid van de overheid, het bedrijfsleven en andere 
maatschappelijke organisaties. 

Ons doel is: een leefbare aarde voor onze kleinkinderen 
en komende generaties. Wij zijn een schakel in de 
internationale beweging van Grootouders voor het Klimaat.

Er zijn intussen al veel lokale groepen. 
Nu ook in de regio Nijmegen. Hier willen we dit vorm gaan 
geven door ludieke, vreedzame, maar duidelijke acties. We 
hopen daarvoor veel senioren, met name oma’s en opa’s 
enthousiast en op de been te krijgen.
Wil je meedoen of meer informatie krijgen, stuur dan een 
mailtje naar: gvhk.nijmegen@gmail.comgvhk.nijmegen@gmail.com

‘GROOTOUDERS VOOR HET KLIMAAT’   
TEKST: Mieke Ankersmid

het seizoenssoepje

MELD JE AAN VOOR HET SEIZOENSOEPJE!MELD JE AAN VOOR HET SEIZOENSOEPJE!
Op 19 januari om 18.00 uur maken we weer 
een seizoens-soep klaar in de keuken van 
de Bosduivel. De soep met brood en een 
lekker toetje vormt een volledige maaltijd.  
Iedereen die het leuk vindt om samen met 
dorpsgenoten aan tafel te zitten is welkom. 
Het is altijd erg gezellig. Neem gerust 
kinderen en buren mee!

 Tot dan? Dionne, Christianne en Tony

https://dorpsverenigingheiliglandstichting.nl/drukke-pub-quiz-en-feest-van-licht/
https://dorpsverenigingheiliglandstichting.nl/drukke-pub-quiz-en-feest-van-licht/
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Uitslag verkiezingen HLS
Om vijf voor half acht staat Jeroen te 
popelen om als eerste zijn stem uit 
te brengen. Koffie noch banketstaaf 
verzacht zijn wachttijd. Hij is niet 
de enige stemmer er volgen vele 
dorpsgenoten en velen laten zich 
naast het stemmen verleiden tot een 
drankje of hapje. 

Als de stemmen geteld zijn, het is 
inmiddels half elf ‘s avonds, liggen er 
641 Stembiljetten als tafellakens op 
de teltafel. Slechts 1 biljet is blanco 
gelaten. Alle anderen hebben de 
welbekende rode stip. Vaak moeten 
de tellers nog goed zoeken, om uit 
te vinden waar die stip gezet is. Hoe 
het stemresultaat er uit ziet als alle 
stemmen per lijst bijeen zijn geveegd?

Groenlinks/PvdA is afgetekend 
winnaar in ons dorp met 197 
stemmen. VVD, D66 en NSC volgen 
op bescheiden afstand. Pas op de 
5de plaats treffen we de PVV aan. 
Onderaan bengelen nog vijf splinters 
met ieder één stem: 50plus, BBB, van 
Haga, Splinter en Samen voor NL.

Het analyseren van de uitslag en 
de betekenis voor het lopende 
formeringsproces laten we graag over 
aan mensen die daarvoor hebben 
doorgeleerd. 

Onze voorzichtige conclusie is in elk 
geval: Het formeren in ons dorp is een 
fluitje van een cent. Echter ons heilig 
land is niet het hele land. 

Verkiezingen 22 november in Heilig Landstichting
TEKST: Jan de Koning FOTO:  Marcel Krijgsman

Dorpshuis de Bosduivel opent om 7.00 uur haar deuren in de vroege 
woensdagmorgen van de 22ste november. De late avond tevoren zijn 
de stemhokjes en de controletafels klaargezet. De kiescommissie is 
present en de koffie en thee staan om kwart over zeven te pruttelen. 
De  bakjes met kruidnoten, speculaas en amandelstaaf zullen de 
stemmers verlokken tot.... ja, tot een stem voor links of rechts? 
We zullen het niet weten. Of toch?

Op 29 september vond de eerste ‘kledingswap’ plaats in 
ons dorpshuis de Bosduivel. Een kledingswap heeft als 
uitgangspunt dat mensen zelf kleding inbrengen en vervol-
gens de kans krijgen om kleding uit te zoeken, te passen en 
mee te nemen. Lies van Campen deed er in de voorbereiding 
van deze eerste keer al ervaring mee op en wij waren direct 
enthousiast. We wilden als organiserend comité graag een 
steentje bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen van ons 
dorp en naast wandelingen in de natuur, snoeiworkshops, 
bewust omgaan met energie, (meer) vegetarisch en bewust 
eten, hoort kleding uiteraard ook in dat rijtje thuis.  

We hadden van tevoren al wat kleding verzameld via ons 
warme netwerk en we hadden naast de aankondigingen ook 
persoonlijk mensen uitgenodigd. Er was een playlist met 
gezellige muziek en er stonden koffie, thee en lekkernijen 
klaar. Alle ingrediënten voor een ontspannen avondje waren 
aanwezig, maar vlak voor de bewuste avond waren we toch 
een beetje gespannen of er mensen zouden komen, hoe 
het zou verlopen en of er enthousiasme zou zijn voor het 
concept van een kledingswap.

We werden aangenaam verrast! Op de avond kwamen on-
geveer 40 vrouwen af die allemaal iets meebrachten en van 
wie de meesten ook iets mee terugnamen. Bij aankomst had 
iedereen de gelegenheid om kleding op te hangen of neer 
te leggen op tafels. Naast kleding waren er ook schoenen, 

tassen en accessoires. Verder waren er passpiegels beschik-
baar en kleedhokjes. Een van de deelnemers schreef ach-
teraf: “Fantastisch zoals jullie het aangekleed en ingericht 
hadden, dat jullie zelfs kledingrekken hadden en kleerhaken, 
alles lag ordelijk en overzichtelijk bij elkaar, en geweldig hoe 
jullie daar aanwezig waren als gastvrouwen en wat lekkers 
hadden gemaakt om te eten en te drinken.”

De sfeer was gezellig en actief. Het was leuk om te zien hoe 
er mee werd gedacht over gepaste kleding ‘staat je goed’, 
‘zou ook nog leuk zijn met….’ of ‘is dit jurkje iets voor jou’? 
En vooral, voor veel vrouwen was het leuk om te zien dat 
iemand anders plezier beleeft aan de kledingstukken die jij 
wegdoet. Kortom we denken dat het een succes was. Een 
van de deelnemers sprak al de hoop uit dat dit een traditie 
gaat worden. Daar gaan we zeker voor, in het voorjaar van 
2024 hebben we de 2e editie gepland. 

Eerste kledingswap in Heilig Landstichting

een groot succes!
TEKST: Coosje Brunnekreeft, Lies van Campen, Helma Oolbekkink, Tirsa Oolbekkink

  

We 
werden

aangenaam
verrast!
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Zin in Yoga?  
En dat bij jou om de hoek in Heilig Landstichting? Dat kan! 
 
Op dinsdagavond om 20:30 uur en op zaterdagochtend om 09:15 uur.

Met haar studio Yoga Times – www.yogatimes.nlwww.yogatimes.nl - geeft Natalie 
haar inspirerende yoga lessen: yoga met beweging, kracht, ontspanning en 
energie. 

Yoga gaat om verbinding. 
Door de houdingen en te bewegen op je ademhaling gaat energie stromen en 
voel je je lichter en soepeler.
Tijdens de lessen leer je beter naar je lichaam te luisteren en te ontdekken 
waar je jezelf vastzet en waar je los kan laten. 

Ben je beginnend of al meer ervaren, je kunt altijd meedoen op jouw niveau. 

Dus.. heb je zin in Yoga?
Neem contact op met Natalie via natalie@yogatimes.nnatalie@yogatimes.nl of bel 
06-51200152.

 

Buitenbios XXL

Vrijdag 22 september was het weer tijd voor de jaarlijkse 
buitenbios. We hebben onze databundeltjes verbruikt aan 
het refreshen van de weer-app, maar helaas. Het was 
geen indian summer waar we op hoopten, maar gewoon 
een Nederlands herfstweertje. 
Gelukkig konden we uitwijken naar de Bosduivel, waar de 
kleine zaal in een BinnenBios werd omgetoverd. En dit 
maal niet één, maar twee films. Eentje voor de jonkies – 
die konden genieten van de nieuwste Mario- film. 
En eentje voor de 12+ zeg maar, Bon Bini Holland. De 
kinderen hebben weer genoten van de gezellige avond, 
met dank aan het Oranjecomité en De Bosduivel.

nieuws van het oranjecomité 
TEKST: Jaap Festen 

advertentie

Sinterklaas

Sint belde van de zomer al een paar keer, om wel even 
duidelijk te maken dat hij dit jaar NIET op afstand wilde 
blijven, en NIET alleen op een paard of met z’n koets langs 
de huizen wilde. Hij wilde GEWOON weer zijn verjaardag 
kunnen vieren, zoals altijd, in De Bosduivel, met alle 
kinderen en kleinkinderen van HLS. Daar verheugde hij 
zich enorm op.

En hij niet alleen, ook de kinderen hadden zin in weer een 
verjaarspartijtje. Op zaterdag 23 november ging het dan 
ook weer los. Met een fantastisch spelparcours in De 
Bosduivel, met een heerlijke knutseltafel voor de kleintjes, 
chocomel, héél véél pepernoten en…. Voor ieder kind een 
cadeautje. 

Met de buikjes vol suiker en snoep rolden – of stuiterden – 
de kinderen om vijf uur de Bosduivel weer uit. En de Sint? 
Die ging nog even op verrassingsbezoek bij een paar oude 
bekenden in het dorp. En misschien… heel misschien is hij 
nog wel even gebleven tot na 5 december…

HLS Fright Night

Inmiddels een stevig gewortelde traditie in Heilig 
Landstichting: Halloween! Helemaal in stijl organiseerde 
het Oranjecomité dit jaar weer een spannende avond 
voor de kids. En o, wat hielpen buurtgenoten ontzettend 
leuk mee door hun huis in stijl te versieren! De eerste 
spinnenrag hing al een week van te voren, soms niet 
van echt te onderscheiden, met grote spinnen en 
doodskoppies. En op de avond zelf brandden fakkels, 
huizen rechtstreeks uit The Shining en gloeiende 
pompoenen; het zag er allemaal een beetje eng uit. 
Maar vele kinderen – ook verkleed en geschminkt in stijl 
– trotseerden hun eigen angsten (en die van hun ouders) 
en gingen de straat op. De 12+ gang ging zelfs geblindoekt 
het bos in, om te eindigen bij De Bosduivel voor een 
lekkere Halloweenfilm. Het was weer een avond uit het 
boekje, super super leuk!
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De dorpsvereniging heeft op initiatief van de 
Werkgroep Duurzaamheid, 2023 uitgeroepen 
tot het Jaar van de Biodiversiteit. Een 
van de acties die we zijn gestart was de 
‘challenge’ om samen met zoveel mogelijk 
dorpsbewoners zoveel mogelijk organismen 
in ons dorp te inventariseren en ons bewust 
te maken van de rijke en kostbare natuur om 
ons heen.
 
We hebben onszelf de uitdaging gesteld om 
in 2023 1500 verschillende soorten planten, 
dieren en paddenstoelen (schimmels) 
te inventariseren in en rondom het 
dorp. Daarvoor hebben we ons officieel 
aangemeld bij de landelijke organisatie die 
alle waarnemingen in Nederland controleert 
en vastlegt in het systeem dat heet 
waarneming.nlwaarneming.nl. Zo’n uitdaging noem je dan 
met een mooie term: BioBlitz:
 
BIOBLITZ ACTUEELBIOBLITZ ACTUEEL
Op de onderstaande afbeelding is de stand te 
zien op 29 november. Er zijn maar liefst 966 
soorten gezien en gemeld! Maar liefst 124 
mensen hebben aan de BioBlitz deelgenomen 
en samen 2732 waarnemingen gedaan. 
Dat is voor zo’n klein dorp als het onze echt 
aanzienlijk en daar zijn we ook heel trots op.
 
EXCURSIES EN WERKEN MET DE EXCURSIES EN WERKEN MET DE 
OBSIDENTIFY-APP**OBSIDENTIFY-APP**
We kijken terug op de 6 bijzonder geslaagde 
excursies, afgesloten met koffie of thee in 
de Bosduivel. Veel deelnemers hebben Heilig  
Landstichting, de parkjes, het Kerkebosje, 
de begraafplaats en vooral ook de eigen tuin 
met andere ogen bekeken. Het is bijna logisch 
in welk jaargetijde je op zoek gaat naar 
mossen, insecten of vogels. Natuurlijk zie je 
veel van de soorten het hele jaar door, maar 
in de winter springen de mossen eruit door 
de verschillende kleuren groen, doordat de 
bomen geen bladeren dragen en je niet wordt 
afgeleid door insecten of bloemen in de berm. 
In het vroege voorjaar laten de vogels zich 
goed horen en zien. In de zomer tot aan de 

vroege herfst kijk je, als vanzelf, naar planten, 
insecten en andere kleine kruipende dieren, al 
of niet met een eigen web. Deze herfst was, 
vanwege het natte weer, een buitengewoon 
rijk paddenstoelenseizoen, maar liefst 173 
verschillende soorten zagen we. Ook heel 
interessant om te zien wat inwoners ‘vangen’ 
met de wildcamera. Zo komen vos, egel en 
steenmarter regelmatig in beeld.
 
WINTERRUSTWINTERRUST
Wanneer je eenmaal weet wat er allemaal 
leeft onder het blad en in de strooisel-laag, 
bedenk je je wel twee maal om de tuin weer 
helemaal kaal de winter in te laten gaan. 
Winterklaar maken krijgt daarmee een 
andere betekenis. Winterrust en geduldig 
afwachten hoe het leven in het voorjaar weer 
tevoorschijn komt.
 
CHALLENGE GEPROLONGEERDCHALLENGE GEPROLONGEERD
We gaan in 2024 op naar de 1500 soorten! 
Met de steun van onze trouwe excursieleider 
Wouter Helmer en de vele enthousiaste 
waarnemers gaat dat zeker lukken. Let op 
de agenda en de dorpsapp, waar we twee 
tot drie weken van tevoren de excursies 
aankondigen. 
Doe mee en word net zo vertrouwd met de 
Obsidentify-app als 124 ervaren waarnemers 
die er nu al zijn. 

________
 

* Een BioBlitz of bioblitz is een vastgestelde 
periode van biologisch onderzoek in een 
poging om alle levende soorten binnen 
een aangewezen gebied vast te leggen. 
Op de startpagina van de website 
dorpsverenigingheiliglandstichting.nl staat 
een directe link om de actuele stand te 
bekijken.

** meer informatie over de 
excursies en de Obsidentify-app: 
dorpsverenigingheiliglandstichting.nl/
werkgroep-duurzaamheid.

Ooit gehoord van een maagdelijke mineermot, een machospookkreeft, of 
een knotskronkel? Deze beestjes leven allemaal in onze achtertuin en zijn 
dus onze buren. Dankzij de Bioblitz komen we tot die ontdekking. Wat is 
een BioBlitz en hoe zijn we daar ooit aan begonnen?

Wie even niet in museumpark Orientalis 
is geweest, zal verbaasd zijn over de 
metamorfose die in het park gaande 
is. Het doet een beetje denken aan de 
‘echte’ Metamorfosen, de schepping en 
geschiedenis van de wereld volgens de 
Romeinse en Griekse mythologie. Net als 
in dit werk van de Latijnse dichter Ovidius 
rijgen zich in het park steeds meer 
verhalen aaneen. Laten we er een paar 
noemen.  

ROMEINSE STRAAT 
De Romeinse straat komt tot leven, de activi-
teiten nemen gestaag toe. Proeverijen in de 
Romeinse herberg, even binnenlopen in het 
saplokaal, rondneuzen bij oude ambachten. En 
als het je even te druk wordt kun je even tot 
jezelf komen in het Zencafé. Maar dat is dan 
weer bij de uitgang van het park, of zo je wilt 
‘de ingang’.

OOGSTEN
Voor het eerst sinds jaren wordt de oogst-
tijd gevierd. Maar liefst 30 kg druiven uit de 
Romeinse tuin worden -met dank aan het Ne-

derlands Wijncentrum in Groesbeek- vergist. 
Elke week op de woensdag-morgen komen 
de vrijwilligers van de ‘groengroep’ bij elkaar. 
Na een bakje koffie gaan zij aan de slag in de 
kruidentuin, de moestuin of in het park waar 
langzaam maar zeker prachtige zichtlijnen en 
idyllische plekken zichtbaar worden.

7 HILLS HIKE
Op een zonnige zondag start en eindigt de 
Zevenheuvelen wandeltocht in het tenten-
kamp. Een gezellige, zomerse drukte in de 
Romeinse straat en op de wandelpaden van 
het museumpark. De vele deelnemers, als 
pelgrims komend van heinde en ver, weten 
“onze bergen en dalen” zeer te waarderen en 
zijn verbaasd over zoveel “buitenland” binnen 
onze landsgrenzen. Een prachtige manier om 
de spirituele visie en missie van Orientalis uit 
te dragen. Eind december krijgt de hike een 
winters vervolg.

KIDSPROOF
Afgelopen jaar beoordeelden jonge muse-
uminspecteurs dat het museumpark voor 
kinderen erg de moeite waard is! Het Muse-
umpark mag zich sindsdien officieel ‘kidsproof’ 
noemen. Je vindt er niet alleen een Joods en 

op excursie door Heilig Landstichting
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een Arabisch dorp, de Karavanserai en een Ro-
meinse straat, maar ook veel activiteiten speciaal 
voor kinderen zoals een natuurbingo, een doe-
tocht en een archeologen-werkplaats. 

FEEST VAN LICHT
Tijdens het Feest van Licht worden duizenden 
bezoekers verwacht voor een wandeling door het 
sprookjesachtig verlichte park en een bezoek aan 
de grootste kerststallenverzameling in Euro-
pa, dit jaar aangevuld met een aantal creaties 
van jongeren in lego. In de Romeinse straat is 
een kerstmarkt te bezoeken met authentieke 
Romeinse producten ter plaatse gemaakt door 
ambachtslieden.

VREDESVERKLARING
De oorlog in de Gazastrook was de aanleiding om 
in Orientalis een vredesverklaring te onderteke-

nen, samen met vertegenwoordigers uit verschil-
lende Nijmeegse geloofsgemeenschappen. In 
breder kader is de boodschap om naar religie te 
kijken als bron van inspiratie in plaats van reden 
tot conflict. Het museumpark biedt ruimte voor 
bezinning en dialoog.

Een van de verhalen in de Metamorfosen gaat 
over Pythagoras en sluit wonderwel aan bij de 
ontwikkelingen in het museumpark. De Griekse 
filosoof wilde ‘de geest van de mens bevrijden 
van de ketenen en banden die hem vasthouden 
in de alledaagse sleur’ en ging op zoek naar een 
nieuwe harmonie in zogenaamde ‘mysterie-scho-
len’ waarin de mens zijn verborgen spirituele 
identiteit kan ontwikkelen. Misschien zien we 
binnenkort in het museumpark wel een nieuwe 
mysterie-school verrijzen.

kidsproof 7 Hills Hike

Wandelen met Annelies en Helen
TEKST en FOTO’s: Annelies van Gunst en Helen van der Ven 

Iedere twee weken organiseert de werkgroep Cultuur 
en Natuur van de Dorpsvereniging op vrijdagmiddag 
een wandeling vanuit ons dorpshuis. 
Een impressie van 2 wandelingen. 

Bezoek aan wijngaard Groot Vlasveld
Heilig Landstichting
Wisten jullie dat we in de Heilig landstichting een echte wijn-
gaard hebben? Om dat te ontdekken hebben we op vrijdag 8 

september een bezoek gebracht aan de familie de Groot, aan 
de Meerwijkse laan.

Peter en Margaret hebben 18 jaar geleden een wijngaard 
aangelegd op de zuidhelling naast en achter hun huis. Tij-
dens de rondleiding vertelde Peter over de wijnbouw in het 
algemeen en over de keuze van druivenrassen die bestand 
zijn tegen de kou en de nattigheid van ons klimaat, Cabernet 
Colonjes is daar een voorbeeld van. Verder vertelde hij over 
het onkruidvrij houden van de wijngaard zonder gebruik te 

maken van chemische bestrijdingsmiddelen. De druiven-
stokken worden niet bespoten want er worden biologische 
wijnen van gemaakt.
Op 8 september hingen de druiventrossen nog in volle glorie 
aan de stokken te rijpen. Een prachtig gezicht.
 
Peter en Margaret leveren hun druiven af bij de Wijnhoeve 
de Colonjes in Groesbeek. Daar wordt hun oogst bij die van 
Groesbeek gevoegd en wordt er een rosé wijn van gemaakt. 
Na verloop van tijd krijgen zij de flessen rosé geleverd, die ze 
dan voorzien van zelf ontworpen etiketten.
Na deze interessante rondleiding mochten we, met dit 
warme weer, een plekje in de schaduw zoeken op het terras 
en hebben we van een heerlijke glaasje rosé uit 2022 mogen 
genieten.
 
Wat een gastvrij onthaal op zo’n bijzondere plaats in ons 
dorp!!!

Zoektocht naar kabouters 
Wat beweegt witte, grijze en veelkleurige “duiven” om op een 
zonnige vrijdagmiddag in oktober in de Westermeerwijk op 
zoek te gaan naar kabouters?
Het antwoord is simpel: in maart 2023 is er, in het kader van 
‘Heel Holland Doet’, een prachtig permanent kabouterpad 
aangelegd door een aantal jonge mannen uit ons dorp.
Hoe leuk is het om met kinderen, kleinkinderen, op een 
familiedag, een boswandeling te maken en de kleintjes naar 
kabouters te laten zoeken? Dan hoor je niemand klagen over 
vermoeidheid, dan is het een wedstrijd wie als eerste een 
volgende kabouter spot.
Maar….voor de bovengenoemde “duiven” zijn de kabouters 
heel moeilijk te vinden. Ze zitten nogal verstopt in de bomen, 
op 2 à 3 meter hoogte en niet altijd direct langs het pad. 
Vandaar deze tocht, want als (toekomstige) opa en oma 
moet je goed voorbereid zijn!
Met vereende krachten en het plattegrondje met locaties in 
de hand hebben we 10 kabouters gevonden, Pietje Paddo, 
Hansje Hengel, Vrouwtje Theelepel…. Vijf zijn er uit de boom 
gewaaid en verdwenen. Mocht je een eenzame kabouter in 
de tuin hebben, die zich graag bij dit volkje wil aansluiten, 
meld je dan bij Jaap. jaapfesten@gmail.com
Onderweg hebben we heel wat paddenstoelen bewonderd, 
ook de kabouterpaddenstoel bij uitstek, de vliegenzwam. En 
wist je dat er biefstukzwammen in het bos groeien. De hoed 
lijkt op een sappige biefstuk.
In de herfstvakantie hebben de kabouters veel bezoek 
gekregen. Toen onze Benji (7 jaar) het kabouterrondje af had, 
riep hij enthousiast: ”Nog een keer!”.
 

• wijngaard Groot Vlasveld 

• een biefstukzwam

• kabouter in de boom
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ZAKKEN VOL ONGEZONDE GEWOONTES

- belevenissen van twee wijkhelden - TEKST: Marian Habets

HET HOOFD LEEGMAKEN
Lies vertelt dat het opruimen van zwerfafval helpt om haar 
hoofd leeg te maken of haar gedachten op een rij te zetten. 
Verder is het prettig om in beweging te zijn en tegelijkertijd 
iets nuttigs te doen voor de leefomgeving in ons dorp. Het 
geeft ook een positief gevoel als de route er na afloop weer 
netjes uitziet. En als er minder ligt, wordt er volgens ons 
ook minder weggegooid. De irritatie die Lies vroeger had bij 
het zien van zwerfafval is verminderd doordat ze er nu zelf 
invloed op kan hebben. 
Ik herken mijzelf in de ervaringen van Lies, we houden allebei 
wel van structuur. Lies gaat daarin nog een stapje verder 
dan ik: zij scheidt het zwerfafval ook nog in plastic, glas en 
restafval. Soms is er ineens de impuls om een uurtje op pad 
te gaan met zak en knijper. Die vrijheid om op elk moment te 
kunnen gaan spreekt ons aan en we gaan dan ook het liefst 
in ons eentje aan de slag. Het is voor ons na afloop een leuke 
opsteker dat we behalve met het verzamelde zwerfafval, 
ook vaak met een zak vol complimenten en bedankjes van 
voorbijgangers naar huis gaan. 

ONGEZONDE GEWOONTES
Sigarettenfilters, aanstekers en lege wietzakjes, 
verpakkingen van fastfood, koekjes, snoep, sigaretten en 
allerlei viesvage papiertjes. Lege blikken (het worden er 
door het statiegeld gelukkig steeds minder) van bier en 
energiedrankjes, wijn- en heupflessen. Dit afval komen we 
het meeste tegen. Het zijn de achtergelaten getuigen van 
ongezonde gewoonten. Het meeste zwerfafval vinden we 
langs de grotere doorgaande wegen rond ons dorp zoals de 
Nijmeegsebaan of de Sophiaweg. We treffen soms sporen 
aan van een aanrijding, er liggen dan allerlei ondefinieerbare 
kunststof brokstukjes van een auto of fiets in de berm. 
En als je dan ook nog een brandende devotiekaars bij een 
gebutste boom ziet, kun je je wel voorstellen wat daar 
gebeurd is.

PEUKENPROBLEMATIEK
Behalve het zwerfafval op te rapen knoopt Lies er soms 
een actie aan vast. Ze ging naar Mc Donalds om hun 

vaak rondzwervende verpakkingen onder de aandacht 
te brengen. Bij AH ging ze pleiten voor het opnemen van 
zakasbakjes in het assortiment. Zo’n mini-asbakje kun je 
in je jaszak meenemen om je peuk onderweg in te doen. 
Sigarettenfilters bevatten erg veel giftige stoffen die je 
niet in de bodem of het water wil krijgen. Ze staan ook 
hoog op onze ranglijst van irritantste dingen om met de 
knijper op te rapen, het gaat een voor een. Je krijgt er 
na verloop van tijd ‘wijkheldeneelt’ van op je duim. Ook 
glitterkerstboomsliertjes en blingblingconfetti, glasscherven, 
versnipperde blikjes (na het maaien van de berm) en zakjes 
hondenpoep scoren hoog in deze ranglijst. 

VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN
Dirk Groot uit Purmerend, alias de Zwerfinator (www.
zwerfinator.nl), ruimt dagelijks zwerfaval op. En dat 
niet alleen. Hij registreert het en wijst het bedrijfsleven 
en de overheid op de impact. Op zijn website zegt Dirk: 
‘Natuurlijk moeten we altijd blijven werken aan de 
opvoeding en het gedrag van de consument, maar er zijn 
veel meer oorzaken van zwerfafval dan weggooien alleen 
en ook het bedrijfsleven kan veel meer doen en haar 
verantwoordelijkheid nemen door bijvoorbeeld verpakkingen 
te verbeteren. Daar strijd ik voor, het voorkomen van 
zwerfafval en plasticvervuiling bij de bron’.

Wijkhelden Lies van Campen en ik besloten om onze ervaringen als zwerfvuilopruimers in ons dorp met elkaar en met de 
lezers van de Oorschelp te delen. Beiden zijn we tijdens de coronalockdown ermee begonnen, los van elkaar. Lies reageerde op 
een oproep van Jasmijn Suidman, die het onderwerp in de Oorschelp aankaartte in het kader van haar studieopdracht. Ze had 
er een wedstrijd van gemaakt: wie de meeste kilo’s zwerfvuil ophaalde kreeg een prijs. De winnaar was Lies. Ze vond het fijn 
om te doen en ze is er niet meer mee opgehouden.

OVERZICHT
Om een betere indruk te krijgen van wat we op straat 
aantreffen hebben Lies en ik een paar zakken zwerfvuil 
gesorteerd en er vervolgens een afvalmandala van gemaakt. 
Categorieën die we onderscheiden: fastfood, rookwaren, snoep 
en koek, drank, persoonlijke verzorging en allerlei per ongeluk 
verloren dingen.
Het indelen in een overzichtelijk aantal categorieën geeft 
de structuurliefhebbers onder ons een beter inkijkje in het 
zwerfafval. Het wordt er minder versnipperd en chaotisch 

door. 
Om er vervolgens dan nog iets ‘moois’ van te maken dat bijna 
op de foto paste was een uitdaging.

Lies en ik hopen tijdens onze opruimwandelingen 
voorbijgangers die ons zien, te inspireren om hun afval in het 
vervolg mee naar huis te nemen of, nog beter, om zelf ook 
Wijkheld te worden en zo hun buurt helpen schoonhouden. 

Zelf ook Wijkheld worden? Zelf ook Wijkheld worden? 
Kijk dan op wijk-helden.nl voor meer informatie en Kijk dan op wijk-helden.nl voor meer informatie en 
aanmelden.aanmelden.

Is er iets kapot in de buurt, ligt er afval of ervaar je Is er iets kapot in de buurt, ligt er afval of ervaar je 
overlast?overlast?

Via de app Meldpunt Buitenruimte Berg en Dal kun je Via de app Meldpunt Buitenruimte Berg en Dal kun je 
dit gemakkelijk melden.dit gemakkelijk melden.

Voor Nijmegen is er de app Meld & Herstel Nijmegen.Voor Nijmegen is er de app Meld & Herstel Nijmegen.

Infiltratieputten voor hemelwaterafvoer Infiltratieputten voor hemelwaterafvoer 
geplaatst in ons dorp!geplaatst in ons dorp!
TEKST: Bert Peters,  FOTO’S: Vera Mattijssen 

De gemeente plaatste onlangs 5 
infiltratieputten in de Koning David- 
en Joanneslaan op die punten waar 
veel wateroverlast ontstond. 
Doel is deze overlast terug te 
dringen en de riolering te ontlasten. 

Op deze putten, met een doorsnede 
van ruim 2 meter en ongeveer vier 
meter diep, zijn de  omliggende 
hemelwaterafvoeren aangesloten. 

Daarmee wordt de riolering ontlast 
en zakt het water nu weg in de 
ondergrond.  
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ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) 
DORPSVERENIGING
Dinsdag 19 maart 2024, 20.00-22.00 uur, in de 
Bosduivel

Op het programma onder andere de nieuwe 
Dorpsagenda 2024-2028

WANDELEN, MET NIEUWE PROGRAMMA’S 
VOOR 2024 
Natuurwandelingen met het Bosduiveltje, op 
woensdagochtend
21 februari. 

Een stadsommetje.
20 maart. 

Voorjaarswandeling in het Bronnenbos, waar 
speenkruid en bosanemoon het landschap kleuren.

17 april. 
De Kraaienbergseplassen, vogelparadijs waar o.a. 
de blauwborst zich graag laat spotten.

15 mei. 
Schildbroek, pareltje in het Groesbeekse landschap 
waar de orchideeën floreren.

19 juni. 
De Millingerwaard, struintocht door het oerbos 
langs de rivier.

Verzamelen om 09.30 u bij de Bosduivel om te 
carpoolen. Rond 12.30 u weer terug.
Tevoren altijd aanmelden bij Helen van der Ven: 
helenvanderven@gmail.comhelenvanderven@gmail.com
Kosten: €5 per wandeling of €35 voor 8 
wandelingen.

Wandelprogramma HLS met thema in ons dorp, op 
vrijdagmiddag

De eerstvolgende wandeling zal in februari zijn. 
Aan het programma wordt nog druk gewerkt. 
Nadere informatie volgt. Verzamelen om 14.00 
uur voor de Bosduivel.Na afloop samen koffie of 
thee drinken. Kosten: €10 voor 5 wandelingen, of 
€3 per keer.Aanmelden bij Annelies van Gunst: 
anneliesvgunst@gmail.comanneliesvgunst@gmail.com 

JAARGETIJDE DORPSSOEP
Vrijdag 19 januari, 18.00 uur, winter soep
Vrijdag 12 april, 18.00 uur, lente soep

Uit ervaring weten we inmiddels dat Dyonne van 
Duren, Christianne de Meijer en Tony te Pas steeds 
een heerlijke nieuwe soep voor ons maken. Én een 
toetje na. Voor jong en oud. En breng je buurvrouw 
of buurman ook mee! Uiterlijk 2 dagen tevoren  
aanmelden via de Evenementenkalender op www.
dorpsverenigingheiliglandstichting.nl. €5,- p.p. 

DORPSLUNCH / BISTRO VAN LOON 
Iedere 1e woensdag van de maand van 12.00 uur tot 
14.00 uur in Bistro van Loon (voorheen de Rozenhof)

Deelname €15 p.p. Reserveren kan via uw 
straatcontactpersoon.

KOFFIE DRINKEN / BOSDUIVEL - 
DORPSVERENIGING - VERENIGING 50PLUS 
Iedere 2e en 4e donderdagochtend van de maand om 
10.30 uur

Iedereen is welkom voor ontmoeting bij een (gratis) 
kop koffie, in de Bosduivel. 

VERENIGING 50PLUS
Kerstmiddag met kerstdiner
21 december 15.00 u. 

Aanmelden vóór 14 december

Nieuwjaarsbijeenkomst
18 januari 2024

Bewegingsprogramma voor alle inwoners van Heilig 
Landstichting: 
Op dinsdagochtend in de Bosduivel: 

• 9.00 uur: pilates
• 10.30 uur: sportief wandelen
• 11.00 uur: functioneel bewegen voor 70+

Voor inlichtingen: Hans Bartels, 
jhhbartels@kpnmailjhhbartels@kpnmail.nl .nl of 06-20245760

Bezoek onze website www.dorpsverenigingheilig-www.dorpsverenigingheilig-
landstichting.nllandstichting.nl voor een actueel overzicht  van de 
evenementen en cursussen.

AGEN
DA

Museumpark Orientalis
FEEST VAN LICHT
Het museumpark is dagelijks open van 16 december 
2023 t/m 7 januari 2024,
van 14.00 -21.00 uur. Alleen op 24, 25, en 31 
december is de sluiting om 18.00 uur.

Het park vormt dan het decor voor een bijzondere 
(avond)wandeling. Er is een vernieuwde lichtroute, 
aangevuld met theater, ambachtenmarkt, 
speurtochten en meditatieve wandeling door het 
lichtlabyrint. En natuurlijk is er de kerststallen 
tentoonstelling, met dit jaar ook door kinderen 
gemaakte LEGO-kerststallen. 
Voor het dagschema van het programma zie: 
www.museumparkorientalis.nlwww.museumparkorientalis.nl

In de Romeinse HerbergRomeinse Herberg kun je terecht om iets te 
drinken of voor een lekkere lunch.
 
Voor openingstijden van het Zencafé zie: 
www.dezendo.nlwww.dezendo.nl

                             

Afrikamuseum
Normaal gesproken vindt u hier informatie over 
activiteiten in het Afrika Museum. Het museum 
is gesloten, over de achtergrond van deze sluiting 
informeren we u in het voorjaarsnummer van de 
oorschelp.

Cenakelkerk
KINDJE ZOEKEN
Zondagmiddag 17 december, 16.00 uur kerstconcert, 
16.30 uur start het traditionele spel. 

De kinderen gaan samen met Simon op zoek naar 
zijn weggelopen schaapje. Onderweg wijst een 
herbergier de weg naar een stal. Daar wordt niet 
alleen het schaapje gevonden …
Na afloop chocolademelk en kampvuur op het 
kerkplein. 
Deelname is kosteloos, aanmelden is niet nodig. 
Breng je zaklantaarn of lampion mee!

KINDERKERSTVIERING
24 december om 17.30 uur.

Kinderen spelen en zingen het Kerstverhaal, o.l.v. 
dirigente Marleen Moggré. 

BEZICHTIGING EN AUDIOTOUR
Open voor bezichtiging op donderdag t/m zondag, 
14.00-16.30 uur.

De Cenakelkerk is onderdeel van het Grootste 
Museum van Nederland.
Er zijn vrijwilligers aanwezig die uitleg kunnen 
geven. Een audiotour kost € 3.

GREGORIAANSE VESPERS IN DE CENAKELKERK
Iedere 1e zondag van de maand om 17.00 uur.

Door het Gregoriaans Instituut Nijmegen. Toegang 
gratis; een donatie achteraf wordt op prijs gesteld. 
Informatie: www.gregoriaansinstituutnijmegen.nlwww.gregoriaansinstituutnijmegen.nl

Dorpsvereniging 
Heilig Landstichting
NIEUWJAARSRECEPTIE
Zondagmiddag 14 januari, 15.30-18.00 uur
in de Bosduivel

Deze dag en tijdstip zijn gekozen om zo veel 
mogelijk dorpsbewoners de gelegenheid te geven 
elkaar tijdens een gezellig samenzijn een goed 
nieuw jaar te wensen. Iedereen is van harte 
uitgenodigd, en met name ook nieuwe gezinnen / 
bewoners zijn van harte welkom! 

NLDOET 2024
Zaterdag 16 maart

Nieuwe trapleuning bospad Mgr. Suysplein. 
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Hebt u goede ideeën over hoe een laatste afscheid 
er uit zou moeten zien, misschien dat van uzelf..? 
Praat er eens over met ons. Wij kunnen als geen 
ander aangeven wat mogelijk is (alles), waar u aan 
moet denken en wat het gaat kosten en eventuele 
voorzieningen daarvoor.  We hebben iedere don-
derdagmiddag een vrij inloopspreekuur (14.00-
16.00u), maar wij maken ook graag een afspraak 
voor een kopje thee bij u thuis.

              Oud-Mariënboom    Groesbeekseweg 424    Nijmegen         024-323 4444           www.kk.nl

9,7

DAMES – BEWAAR DIT
ERVAREN COUPEUSE maakt 

DAMES- HEREN- EN KINDERKLEDING. Tevens GORDIJNEN, 
KUSSENS ENZ.  Ook voor HERSTEL- EN VERMAAKWERK.

Zéér redelijke vergoeding. 
Bel Coby 06-52157020
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Droomwoning kopen 
zonder voorbehoud 
van fi nanciering? 

HET KAN VEILIG!

Financieel Fit I Nijmegen
Marienburg 92

6511 PS  Nijmegen 

nijmegen@fi nancieelfi t.nl

fi nancieelfi t.nl

Bel nu voor een passend advies:

024 - 388 3338

Uw droomhuis Uw droomhuis 
gevonden?gevonden?

Nu nog Nu nog 
verbouwen en verbouwen en 
inrichten.inrichten.

Bel voor advies Dorothé Derks of Jan Lücker
024 - 324 59 90

KEK dnl | interieur - architectuur - ontwerp BNO
Carmelweg 13, 6564 AH  Heilig Landstichting - info@kekdnl.nl • www.kekdnl.nl 

wij wensen 
iedereen fijne 
feestdagen en 
een gezond en 

goed 2024!

https://www.kk.nl
https://marcelkrijgsman.nl
http://www.bazuinzonwering.nl
https://www.voetreflexcoach.nl
http://www.pullesmakelaardij.nl
http://www.pullesmakelaardij.nl
http://KEK dnl.nl
http://KEK dnl.nl
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Maak jij een ontmoeting 

graag tot een succes? 

Heb je affiniteit met ouderen? 

Of je nu gaat rummikubben, 

duo-fietsen of wandelen? 

Je bent welkom! Vaste dagen 

en tijden of juist niet? 

Beide is mogelijk!

vrijwilligers-
vacatures

Informatie? 
Informeer naar de mogelijk-

heden voor vrijwilligerswerk 

op Eikenhorst of Plataan,  

Coördinator welzijn Marion 

Brouwer 06 - 11 47 21 50

Wijnhandel "In de Blauwe Druif" - Steenbokstraat 30 - 6531 TH Nijmegen - Tel. 024 355 73 46 - info@dedruif.nl

www.dedruif.nl

wijnhandel

@indeblauwedruif @wijnhandelindeblauwedruif

DE DRANKSPECIALIST VOOR AL UW DRANKEN 
DICHT IN DE BUURT!

Meer dan 700 
verschillende soorten wijn 

vanuit de gehele wereld

Meer dan 
550 verschillende soorten 

speciaalbier

Meer dan 
250 verschillende 

whisky’s

• Ruim assortiment aan Alcoholvrij (bier, wijn, rum, gin, whisky)
• Tapverhuur, statafels, glaswerkverhuur en het hele pakket aan dranken voor uw feest!

• Advies  voor wijn/spijs combinaties passend bij uw diner, Wijnproeverijen en Wijncursussen (WSET)

• Bezoek onze webshop op www.wijnhuisnijmegen.nl

Ons gezin (arts, ondernemer en twee dochters 
van 12 en 14) zoekt een rustig thuis in Heilig 
Landstichting. We mikken op medio 2024 en 
ongeveer 750.000 euro.

Als bewoner van Heilig Landstichting weet u hoe 
bijzonder het is om hier te wonen. De rust, de sfeer, 
de prachtige natuur en de ligging dichtbij alle 
voorzieningen maken deze wijk uniek. 

Wij woonden en studeerden allebei in Nijmegen, 
onze meiden werden er geboren en ik heb goede 
herinneringen aan de logeerpartijtjes bij de familie 
Helmer in de Joanneslaan. Dus na 10 jaar in Noord-
Holland gewoond te hebben, zoeken we bewust in 
uw buurt naar onze nieuwe thuisbasis.

Otto Wijnen, 06 4778 1000
otto.wijnen@hotmail.com

WĲ ZOEKEN EEN HUIS IN 
HEILIG LANDSTICHTING

UW HULP IS WELKOM!

Kent of bent u iemand die binnenkort een 
huis in de verkoop gaat zetten? Help ons de 
geschikte plek te vinden en neem alstublieft 
contact met ons op als u informatie heeft. 
De gouden tip wordt passend beloond, alvast 
bedankt!
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Dé kliniek voor plastische chirurgie
Over ons: Over ons: 
Betrouwbaar, professioneel en persoonlijk: dat is Kliniek HeyendaelBetrouwbaar, professioneel en persoonlijk: dat is Kliniek Heyendael.

Al sinds 2011 zijn we een begrip als het gaat om cosmetische plastische 
chirurgie. Onze privékliniek bevindt zich bij Nijmegen.
Bij ons staan jouw wensen centraal. Deze worden tijdens een uitgebreid 
consult met de plastisch chirurg besproken om zo een realistisch beeld te 
krijgen over de mogelijkheden. Je kunt bij ons terecht voor alle plastische 
chirurgische behandelingen en ingrepen.

Kom langs voor en vrijblijvend consult bij een van onze plastisch 
chirurgen!

024-845050

info@kliniekheyendael.nl

www.kliniekheyendael.nl

Q KliniekHeyendael

E Kliniek Heyendael

Behandelingen:Behandelingen:
• Borstvergroting
• Neuscorrectie
• Gezichtscorrectie
• Lipofilling
• Liposuctie

• Buikwandcorrectie
• Gynaecomastie 

            (mannenborsten)
• Ooglidcorrectie
• Injectables

Scan de QRCode 
voor onze website

https://www.zzgzorggroep.nl/
http://www.dedruif.nl
mailto:otto.wijnen%40hotmail.com?subject=
mailto:otto.wijnen%40hotmail.com?subject=
http://www.kliniekheyendael.nl
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Het onpeilbare en het 
alledaagse horen bij elkaar als 
twee voeten bij het lopen.
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Zolang er mensen bestaan, begeven zij zich, vooral 
tegen het einde van het jaar, op een zoektocht naar 
licht. In onze contreien, met zijn donkere, stormachtige 
eindejaarsmaanden, is dit verlangen naar het licht een 
nog heftiger metafoor, dan als je kerstmis viert onder 
een tropenzon. Het winterzonnewendefeest beoogde 
in de oudste, zogenaamd heidense, beschavingen 
de terugkeer van het licht, zeg maar een nieuwe 
lente. Maar volgens de Babylonische Talmoed is 
er een veel diepere symboliek aan de orde: het 
winterzonnewendefeest werd ‘ingesteld’ door Adam, 
de eerste mens, om de terugkeer van het licht na de 
zondeval te vieren. Het licht van bevrijding.

Hoe het ook zij, in bijna alle culturen vind je lichtfeesten 
in allerlei gedaanten terug. In de christelijke, westerse 
culturen kun je, behalve aan Kerstmis, denken aan 
allerlei varianten van Sint-Maarten, Driekoningen 
en Sint-Nicolaas. Verder hebben we bijvoorbeeld 
het joodse lichtfeest Chanoeka, het einde van de 
islamitische Ramadan met het Suikerfeest en het 
hindoeïstische lichtfeest Divali. En natuurlijk het 
uit Angelsaksische landen overgewaaide, Keltische 
Halloween dat ook in ons Heilig Landstichting een 
groeiende populariteit geniet. En bij al die feesten gaat 
het er in feite om dat het licht de nacht, het duister, 
overwint. Je zou deze feesten best kunnen zien als 
uitdrukking van een universele zoektocht naar het 
licht. Dat oergevoel gaat dieper dan een drang naar 
het voorjaar en appelleert aan de behoefte bevrijd te 
worden van het juk van de menselijke beperking.

Ons eigen Museumpark Orientalis doet hier al jaren 
op zijn eigen manier aan mee met het Feest van Licht. 
Deze maand is het thema Groots. Terecht, denk ik. De 
vernieuwde lichtroute wordt aangevuld met theater, 
ambachtenmarkt, de grootste kerststal van Europa, 
speurtochten en meditatieve wandelingen door het 
labyrint, dat op gezette tijden letterlijk met licht wordt 
afgebakend. Zo krijgt één van de basismotto’s van het 

museumpark Ontdek de pelgrim in jezelf in de kersttijd 
wel een heel speciale invulling.

Eigenlijk is het museumpark bezig zich het hele jaar 
door te ontwikkelen als lichtfeest. De bedrijvigheid 
in het park groeit gestaag. Van ‘partners’ en 
vrijwilligers. Hun activiteiten worden gedragen door 
positieve energie en werken onderling bevruchtend 
en verbindend. Er is ruimte geschapen voor meerdere 
levensbeschouwingen. Er is licht gemaakt in landschap 
en beplanting. Gebouwen krijgen nieuwe, open en 
verbindende functies. En Orientalis is nu ook één van 
de 77 Nederlandse musea die voor 2024 Kidsproof zijn. 
Want ook Orientalis beseft dat we het uiteindelijk van 
nieuwe generaties zullen moeten hebben.

Iedereen is de pelgrim in zijn eigen leven. Dat is een 
waarheid als een koe. In deze tijden van intense 
verandering en bedreiging, lijkt dat pelgrimschap 
een extra dimensie te krijgen. Vanuit welke 
levensbeschouwelijke hoek je ook kijkt: we hebben het 
hier op dit ondermaanse te doen. Sorry dat ik mij te 
buiten ga aan enige wijsgerigheid aan het eind van het 
jaar. Maar ik heb nu twee nieuwe knieën van titanium. 
En als pelgrim zijn benen met knieën wel handig om 
je weg te gaan. Vandaar! En wat zei een oosterse 
wijsgeer uit de achtste eeuw over dit gaan van de 
weg? Het onpeilbare en het alledaagse horen bij elkaar 
als twee voeten bij het lopen. Hoe wonderbaarlijk. 
Orientalis wijdt zich aan het toelaten van deze 
verwondering, die licht en bevrijding in zich draagt.
Groots.

ColumnColumn Dick Verstegen

Groots lichtfeest


