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Vreemd om dit najaarsnummer van de Oorschelp in 
hittegolfachtige omstandigheden te schrijven. Op de voorgrond 
in dit nummer staat de verbondenheid als buren in ons dorp. 
Die manifesteert zich op burendag de 23ste van deze maand, 
lees het programma en vier het mee! 
Daarnaast is er de treurnis over het afscheid van ons redactielid 
Miep Thuijls en de voorzitter Tom Smit. 
Echter ook vreugde valt ons ten deel. Een nieuw redactielid 
stelt zich voor, een mooie vertolking van Wagners Parsifal, 
de vierdaagselopers in de Bosduivel, creatieve jonge nieuwe 
bewoners, en natuurlijk komt er een viervoeter op ons pad. 
Na de geslaagde literaire bijeenkomst met Jaap Robben komt 
begin oktober Thomas Verbogt op bezoek, komt 50PLUS met 
nieuwe activiteiten, starten wandelingen en kunt u aan de slag 
om planten en dieren te herkennen met een app. 
 In “Opgroeien in de Ploeg” en het boek “de Kwakkenberg” van 
Klaas Bouwer leest u over de geschiedenis van de streek waar 
we nu wonen. 
Vooruitlopend op het vallen van de bladeren: is mulchen een 
goed alternatief voor de bladerbak? En natuurlijk vindt u in dit 
nummer de agenda, het vegetarische recept en nog meer.

De redactie wenst u veel genoegen met het lezen van deze 
Oorschelp.

van de redactiecolofon
De OORSCHELP is een uitgave van Dorpsvereniging 
Heilig Landstichting en wordt bezorgd op alle 
adressen in Heilig Landstichting. 

De OORSCHELP verschijnt vier keer per jaar en bevat 
nieuws voor en over het dorp, berichten van belang 
voor de dorpsbewoners en de agenda.
Niet-inwoners van Heilig Landstichting kunnen een 
abonnement op de Oorschelp nemen tegen kostprijs. 
Opgave bij de redactie.

REDACTIE:
Wim de Vries,  Marleen Moggré, Jan de Koning, 
Marian Habets, Vera Mattijssen (vanuit de 
Dorpsvereniging), Jan Lücker (vormgeving).

De redactie behoudt zich het recht voor om 
aangeleverde teksten in te korten of redactioneel te 
wijzigen. Altijd in overleg met de schrijver(s).

CONTACT:
Andreaslaan 29,
6564 AT Heilig Landstichting
E: oorschelphls@gmail.com

AANLEVEREN FOTO’S BIJ ARTIKELEN:
*	 Zo groot mogelijk, maar minimaal 150dpi op 

gewenste grootte van afdruk.
*	 Stuur foto’s als losse bestanden (dus niet in een 

Word document).
*	 Afbeeldingen in kleur als JPG-, PNG-, of als PDF-

bestand.

ADVERTEREN:
De Oorschelp wordt (mede) mogelijk gemaakt door de 
volgende adverteerders: 

Marcel Krijgsman, In De Blauwe Druif, Klopper & 
Kramer, KEK dnl, Van Och Tuinen, Kliniek Heyendael, 
Rozenhof, Bazuin Zonwering, Delahaije, Zencentrum 
Nijmegen, Coby, Pulles Makelaardij.
 
Wilt u ook adverteren in De Oorschelp? 
Dat kan. Neemt u hiervoor contact op met
oorschelphls@gmail.com

MEER INFORMATIE: 
www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl

De volgende Oorschelp verschijnt medio december 2023. 
Kopij aanleveren vóór 1 december 2023 en sturen naar:
oorschelphls@gmail.com. 

De Oorschelp in kleur:De Oorschelp in kleur:
Op de website van de dorpsvereniging kunt u een versie 
van De Oorschelp  in kleur vinden. Deze versie is bovendien 
interactief.  De verwijzingen en links naar websites, 
e-mailadressen e.d. zijn actief. 
Ook de advertenties verwijzen naar de websites van onze 
adverteerders.

foto omslag:  Burendag 2022  (foto: Wim de Vries)foto omslag:  Burendag 2022  (foto: Wim de Vries)
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Bijna is het weer zover, een mooie traditie, onze 
jaarlijkse burendag! 
Op zaterdag 23 september ontmoeten we elkaar in en 
rond ons dorpshuis de Bosduivel. Het programma zit 
vol met allerlei activiteiten voor jong en oud en ziet er 
veelbelovend uit. Het bestuur van de dorpsvereniging 
tekent daarmee weer voor veel mooie ontmoetingen.

Onze tweede dorpsagenda 2024 -2029 staat die dag 
centraal. Waar staan we eigenlijk voor in ons dorp? 
Wat vinden we belangrijk en wat willen we met elkaar 
bereiken? Voor het daadwerkelijk uitvoeren van een 
aantal ideeën ligt er, als het meezit, een subsidie 
van de gemeente Berg en Dal in het verschiet. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor het verder vergroenen van 
onze omgeving. Onder het motto ‘grijs eruit, groen 
erin’ kunnen we bijvoorbeeld de straten in ons dorp 
verkeersluw en veiliger maken. 
Met u, onze buren, gaan we hierover op 23 september 
graag in gesprek.

En goed om hierbij nog eens vast te stellen dat het 
samenleven en samenzijn in ons dorp al door heel veel 
meer dan de jaarlijkse burendag gedragen wordt.  We 
weten en ervaren het, ‘beter een goede buur, dan een 
verre vriend’! 

Onze dorpsvereniging bestaat intussen ruim zestien 
jaar en heeft al heel wat stenen in de dorpsvijver 
gegooid.  Onder meer onze straatcontactpersonen 
getuigen daarvan. Zij heten nieuwkomers welkom en 
houden ook verder ‘de menselijke vinger een beetje 
aan de straatpols’. En terwijl de vereniging 50plus 
in ons dorp dankzij een actief ledenbestand zeer 
zichtbaar is, trakteert het Oranjecomité onze jeugd 
gedurende het jaar op allerlei activiteiten. 

Via onze eigen website, de Oorschelp, het 
maandelijkse Oorbelletje, onze dorps-app en voor 
noodgevallen een 112-dorps-app onderhouden we 
dagelijkse en bijzondere contacten.

We horen van elkaar en helpen elkaar. 
Samenleefbaarheid als werkwoord. Als voorzitter van 
het bestuur van onze dorpsvereniging ben ik hier trots 
op!

Zo neem ik afscheid als voorzitter van de 
dorpsvereniging.  Eerder dan gedacht en gepland leg ik 
binnenkort pen en voorzittershamer neer. 
De gevolgen van de brand bij voetbalvereniging Orion 
en een enorme, langlopende opbouwopgave hebben 
mij hiertoe doen besluiten. Het voorzitterschap van 
de dorpsvereniging laat zich hiermee niet meer op een 
goede manier combineren.

Mijn laatste voorwoord van de Oorschelp sluit ik 
hiermee af. Niet zonder weemoed, omdat ik me altijd 
met plezier voor onze dorpsvereniging heb ingezet. 
Dank dat ik bijna vier jaar uw voorzitter mocht zijn!

Voor mij zit het er nu op en een nieuwe voorzitter zal 
gevonden worden.
Maar afscheid nemen doen we niet. 
Want buren blijven we, iedere dag buren.

Tom Smit
voorzitter Dorpsvereniging

Buren, iedere dag buren!Buren, iedere dag buren!

van devoorzitter
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Samenleefbaarheid
als werkwoord
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‘Wie kan het beste tekenen?’ is mijn eerste vraag vanuit de gedachte: laat ik eens een nieuwe insteek 
kiezen. Drie jongens zitten aan een knutseltafel vol Lego, stiften, auto’s en papier. “Papa kan dat het beste, 
die heeft vroeger nog graffiti gespoten op muren,” weet Tommie, de oudste zoon. Na wat weerstand en 
ik-wil-niets, gaat de jeugd aan de slag om ons vervolgens met regelmatige tussenpozen te ‘storen’ met 
tekeningen waarin de genderkenmerken onmiskenbaar in beeld zijn gebracht.  
TEKST: Jan de Koning

Nieuwe bewoners*
Roos Brugman, Arjan Zwaan, Mick, Tommie en Bor | Petruslaan

Arjan (1978), geboren in Rotterdam, studeerde tandheelkun-
de in Nijmegen en ging als tandarts aan de slag in Amster-
dam. Toen hij na enkele jaren ervaring op zoek ging naar 
een eigen praktijk kwam hij terecht in deze contreien. “We 
wilden eerst in het westen, in de buurt van Noordwijk iets 
zoeken, maar dat ging erg moeizaam. Toen we hoorden dat 
er in Beek een praktijk te koop stond, ontdekten we deze 
prachtige omgeving. Het klikte bovendien bijzonder goed 
met de verkoper van die praktijk, Marc San Giorgi, die sinds 
we hier wonen onze dorpsgenoot is.” In 2019 ging de praktijk 
open met 9 medewerkers en assistentes. Mick (8 jaar, groep 
6) laat zijn tekening van een sterke papa zien, de handen in 
de zij en korte mouwen in tandartstuniek.  

Even later komt Bor (5 jaar, groep 2) met een tekening van 
het hele gezin. “Die met drie benen, zijn papa en de jongens.” 
legt Bor uit en wijst voor alle duidelijkheid de betreffende 
koppoters aan. “En dit is mama!”. Roos (1984), geboren in 
Leiderdorp, is als meisje tussen twee broers opgegroeid en 
gewend om met jongens om te gaan. “Ik deed vroeger veel 
‘jongensdingen’ en ben nog steeds gek op actiefilms, horror-, 
thrillers en scifi-verhalen, zoals Stephen King, Dan Brown 
en zo.” Arjan houdt meer van schrijvers als Tommy Wierin-
ga en Ilja Leonard Pfeijffer.  Roos studeerde commerciële 
economie in Amsterdam en werkte, voordat de kinderen 
kwamen, in de stofzuigers bij Philips. Later, bij de afdeling 
Kitchen Appliances, was zij actief op beurspresentaties en 
demonstraties van keukenapparatuur. Nu zijn haar dagen 
naar haar zeggen ‘veel minder gehaast’ en vooral gevuld met 
de opvoeding.

Naast een paar dagen per week receptie en administratie 
voor de tandartsenpraktijk en de jongens wegbrengen naar 
en ophalen van school, is Roos vooral bezig met naar de 
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speeltuin gaan, kikkers vangen, voetballen of 
struinen door de natuur. “Onze families en vrien-
den uit het westen zijn natuurlijk erg nieuwsgierig 
naar hoe we hier wonen. Dus in de weekenden 
hebben we veel aanloop en dan is het een drukte 
van belang in huis.” Het huis is inderdaad de 
moeite waard. Vanaf begin 2022 is er ver- en 
aangebouwd. De oude muren zijn blijven staan, 
maar daar is nog het dubbele volume bijgekomen. 
In de tuin stond een aantal bijzondere planten. 
“We hebben die zoveel mogelijk laten staan. Al-
leen de voortuin moet nog worden aangelegd, de 
achtertuin is prima zo. We zijn er heel blij mee. En 
groene vingers heb ik (nog) niet, maar dat komt 
wel.”

“Waar we ons druk om maken? Voorlopig zijn we 
toe aan eindelijk een beetje rust na de verbou-
wing, de verhuizing en corona. We hebben vijf 
maanden in een vakantiehuisje op de Holdeurn 
moeten wachten tot het huis klaar was. En toen 
we al waren ingehuisd, was de keuken nog niet 

klaar en moesten we dus vaak buitenshuis eten. 
Daar liepen de jongens een salmonellavergiftiging 
op en beleefden daarmee een valse start. Maar 
nu vinden zij het heerlijk om hier te wonen,” ver-
telt Roos. En Arjan vult aan: “We zijn blij verrast 
dat er in ons dorp zoveel voor de jeugd wordt 
georganiseerd. In de Pijp in Amsterdam of aan 
de Groenewoudseweg, waar we eerder woonden, 
kende je vanaf drie huizen verder niemand meer, 
terwijl we hier veel pret hadden op het water-
feest deze zomer, de pannenkoekenwagen en 
het levend Stratego. Je leert op zo’n manier veel 
mensen kennen.”

Arjan en Roos zijn vast van plan actief mee te 
doen aan het dorpsleven. Zij hebben zich al aan-
gemeld bij het Oranjecomité en organiseren dit 
jaar de straatborrel voor de Petruslaan. Wellicht 
is het een idee om in de Bosduivel een avond 
plaatjes te gaan draaien. Arjan heeft enkele jaren 
geleden de Beker van de Gelderse DeeJay-con-
test gewonnen, dus weet van draaien. Bovendien 
staat er een kelder vol met vinyl stof te verzame-
len. Wie weet.
Inmiddels heeft ook Tommie zijn interpretatie 
van het gezin gesigneerd en ingeleverd, heeft 
zich op een ruime bank genesteld en is met een 
spannende game begonnen. Dan komt Bor met 
slaperige oogjes bij zijn moeder hangen. Bedtijd 
en welkom in de Heilig Landstichting!

Waar we ons druk om maken? 
Voorlopig zijn we toe aan eindelijk 
een beetje rust na de verbouwing, de 
verhuizing en corona.
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Vierdaagse in de Bosduivel

Verzoeken van oud-lopers, de facilitaire mogelijkheden 
van de Bosduivel, en de wens om een bijdrage te leveren 
aan het Nijmeegse wandelfestijn waren voor het bestuur 
van de Bosduivel reden om begin van dit jaar een oproep 
te doen aan vrijwilligers uit de buurt om een Vierdaagse 
ontvangstteam te gaan vormen. En dat had succes. 
Dertien mannen en vrouwen sterk ging dit team aan de 
slag. Dat betekende: draaiboek maken, gasten werven, 
buren informeren, bedden huren, maaltijden plannen, 
dienstroosters maken. En kort tevoren: schoonmaken, party 
tent opzetten en véél boodschappen doen. 

Natuurlijk werd er ook aan teambuilding gedaan. Zo 
trakteerde de Bosduivel de vrijwilligers op een zomerse 
maaltijd bij Sam van Knaapfood in de Romeinse straat van 
Orientalis. Reuze gezellig was dat, en de stemming kwam er 
toen echt goed in. Tevens kon iedereen daarna beamen dat 
het een uitstekende keus was om Sam de avondmaaltijden 
voor onze Vierdaagsegasten te laten verzorgen.  

Maar het ging uiteindelijk allemaal om die derde week van 
juli. In de grote zaal sliepen 11 lopers, die veelal de 30 en 
40 km liepen. Sommigen kwamen hier jaren geleden al 
en wisten méér van ’t Zaaltje en het oude Bosduiveltje 
dan menig vrijwilliger. Zaal 2 was voor 10 (oud-)militairen, 
voornamelijk uit Duitsland, die allen de 50 km liepen. De 
sfeer was gemoedelijk en rustig. 

Ons eigen team fungeerde als vraagbaak en draaide bar- 
en keukendienst. Erg laat werd het niet, want zeker de 50 
km lopers gingen om 20 à 21 uur naar bed om überhaupt 
nog wat uren te kunnen maken. Bovendien bleken de 
lopers in alles heel zelfredzaam. Over het verblijf in de 
Bosduivel waren ze zeer te spreken. En alhoewel er op 
donderdagavond heel wat afgestrompeld werd, hebben allen 
de Vierdaagse uitgelopen.

Na de zomervakantie gaat het Vierdaagse team nog formeel 
evalueren. Inzet is volgend jaar wéér Vierdaagse in de 
Bosduivel? De werving van de gasten verdient aandacht. Er 
was van te voren ingezet op 40 lopers. Achteraf misschien 
wat veel voor de grootte van de zalen, maar het mogen er 
echt wel meer zijn dan de 21 van nu. 
Verder hebben we geleerd dat boterhammen en yoghurt 
sterk onderdoen voor pannenkoeken en omelet als ontbijt, 
dat de lopers zelf hun blaren verzorgen, en dat het geen 
doorzakkers zijn. Ach, burgemeester Bruls zong het ook al: 
“echte lopers stappen niet”. 

Het lijkt wel haast zeker dat er volgend jaar weer een 
enthousiast Vierdaagse team geformeerd kan worden. Een 
draaiboek ligt al klaar. De opbrengst van het Vierdaagse-
verblijf komt overigens ten goede aan de aanschaf van 
zonnepanelen voor de Bosduivel. En ook daarvoor zou een 
nieuw rondje Vierdaagse wel gewenst zijn! 

Op zondag 16 juli 2023 was het zover: na 3 jaren van onderbreking kon de Vierdaagsevlag weer wapperen 
aan de gevel van de Bosduivel en konden de eerste lopers verwelkomd worden. Een intensieve maar zeker 
ook gezellige voorbereiding door een enthousiaste groep vrijwilligers lag hieraan ten grondslag. 
TEKST en FOTO’s: Vera Mattijssen 

Teambuilding bij Sam in de Romeinse straat. Het Vierdaagse vrijwilligers team voor de Bosduivel. 
Op de foto ontbreken Paul C, Anna M, en Monique S.
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Opgroeien in de PLOEG
TEKST: Jan de Koning

FOREVER YOUNG

‘Ga eens op zoek naar hoe het was om na de oorlog op te groeien in Heilig Landstichting, ofwel in 

buurtschap de Ploeg, zoals ons dorp tot rond 1965 in de volksmond heette.’ 

Dat was een gedachte die bleef hangen nadat ik een paar dorpsbewoners tegenkwam in het 

Kerkenbosje. Noem ons niet bij naam, maar vertel de ‘oude verhalen’ over de opgroeiende jeugd 

in een tijd van verandering, opbouw, maar -voor de oude buurtschap aan de overkant van de 

Groesbeekseweg- ook een tijd van armoede en afbraak.

ROOMS KATHOLIEKROOMS KATHOLIEK
Jeugd was er genoeg in de jaren na de oorlog. En armoede. 
In het katholieke geloof was Gods opdracht eenvoudig: 
zoveel mogelijk kinderen, geen voorbehoedmiddelen, 
‘s zondags verplicht naar de kerk en een keer per maand 
biechten. Zo hadden ze bij de familie Fleuren drie dochters 
en zes zonen. In het café van de familie Kaal hadden ze 
er acht, vijf meisjes en drie jongens. En Kees Jongenelis, 
een goedgeluimde boom van een kerel, had er maar liefst 
11. Kees had grote moeite om een café voorbij te gaan en 
thuisgekomen gingen vaak alle remmen los. Het katho-
lieke gareel werd elk jaar voor iedereen duidelijk gemaakt 
in drukbezochte processies en optochten door de hele 
buurtschap.
Overigens ging de jeugd na de oorlog niet altijd mee in 
het Katholieke gareel. Zeker de zondagse dienst werd als 
het even kon omzeild. Van het groepje jongens ging er 
dan eentje kijken welk kazuifel de pastoor aanhad, zodat 
ieder thuis ‘kon bewijzen’ naar de kerk geweest te zijn. En 
ondertussen was er tijd genoeg om appeltjes te jatten in 
de boomgaard van Casa Nova, tegenwoordig bekend als 
‘het maisveldje’. 

SCHOOLSCHOOL
Tot de zestiger jaren waren er aparte scholen voor jongens 
en meisjes. Juffrouw Peters ‘runde’ de meisjesschool in ‘’t 
Zaaltje’, nu de Bosduivel. Daarnaast lag de bewaarschool, 
zodat de oudere meisjes hun kleuterbroertjes en -zusjes na 
schooltijd gelijk mee naar huis konden nemen. De jongens-
school was eerst gevestigd naast het poortgebouw, op de 
plek waar nu het speeltuintje is. Jongens die van de school af 
kwamen noemden spottend dat zij ‘op de universiteit’ had-
den gezeten. In de jaren zestig werd de ‘gemengde’ school 
aan de Cenakelweg gebouwd. Er was veel rivaliteit tussen de 
jongens en driftkikkers gingen graag en met groot gemak op 
de vuist zonder dat er veel was voorgevallen. De meesters 

moesten dan tussenbeide komen en daarbij vielen ook nogal 
eens klappen. En wie thuis durfde te zeggen dat hij van de 
meester op zijn sodemieter had gekregen kon rekenen op 
nog eens een klap van de heer des huizes. 
Na een aantal jaren waarin onderwijsvernieuwing weinig 
voet aan de grond kreeg, ging de kwaliteit van de school 
hard achteruit. Wie erover fantaseerde om ontdekkings-
reiziger te worden kreeg te horen dat ‘alles al ontdekt 
was’. Uiteindelijk moest de school in 1984 sluiten nadat de 
waarnemend meester de orde niet wist te herstellen en 
overspannen thuis bleef.

WERKWERK
In de jaren vijftig was er veel lokale bedrijvigheid in de buurt-
schap. Vader Verberk was timmerman en maakte deuren, 
ramen en kozijnen voor de bouw in een timmerloods aan de 
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Rechterslaan, toentertijd de winkelstraat van het dorp. Daar 
kwam later de Sparwinkel van Pietje Willems en nog later de 
Centra van de familie de Haas. Als beginner op de arbeids-
markt kon je daar voor een paar centen vakken vullen. Op de 
‘Scheiwal, tegenwoordig de Andreaslaan, had Henk Gerritsen 
zijn schoenmakerij en naast de Rozenhof woonde Piet de 
fietsenmaker. Van Boekhorst was de groenteboer die met 
paard en wagen langs de huizen kwam, maar nog te lui 
was om zijn klanten te helpen. ‘Aaa-je ‘n bloemkool hebben 
mot, vat em mar van de kaaar af’, riep hij dan. Voor een paar 
centen kon je die kar ‘s morgens volladen en ‘s middags 
weer leeg halen; en het paard uitspannen, voeren en op stal 
zetten. 
Sommige jongeren gingen als leerling-gezel werken in de 
Robinson schoenfabriek aan de Groesbeekseweg, niet zo ver 
van Groenewoud, of bij de Swift op de Muntweg. Soms wa-
ren de middenstanders erg breed georiënteerd en kon er dus 
van alles geleerd en gedaan worden. Bertus Hooymayer was 
bijvoorbeeld de huisschilder van de buurtschap. Daarnaast 
dreef hij met zijn vrouw een kruidenierswinkel en vanaf de 
jaren ‘60 kwam in het pand de bakkerij van Henk Coolen.
Na de lagere school gingen de meisjes meestal naar de huis-
houdschool Sint Brigitta in Groesbeek, of zij moesten direct 
in het huishouden aan de slag. Een select groepje wist het te 
schoppen tot de middelbare school.

SPORTSPORT
Voetbalclub ‘RKSV Meerwijk’ was erg ‘RK’ en werd opgericht 
in 1930 door de pater Montfortaan de Ponti en mijnheer 
Roncken, het hoofd van de jongensschool. De club had 
maar liefst drie teams en er zwerven hier en daar nog de 
nodige vaantjes en glazen rond aan muren en in pronkkast-
jes. Peter Thijssen was lange tijd voorzitter, Cor Claus zat 
minstens 25 jaar in het bestuur en ook Tony Füren en Bart 
Visser deden veel bestuurswerk. Voor veel jongeren vanaf 
de eerste klas tot soms wel na hun 30ste, was voetballen na 
school- of werktijd het belangrijkste tijdverdrijf, eerst op het 
schoolplein en later op het veld van ‘De Meerwijk’ op de plek 
waar nu het parkeerterrein van Orientalis is. Daar stonden 
toen nog geen bomen, wel een grote schuur die dienst deed 
als verenigingskantine. De club had met de gemeente een 
huurcontract van 1 gulden voor zolang de vereniging zou be-
staan. Maar in 2007 moest dat contract toch wijken voor de 
natuur die volgens de provincie Gelderland in het geding zou 
zijn en voor de bussen met Duitse toeristen die een bezoek 
brachten aan het openluchtmuseum. Toen achter de Nebo 
en ook aan de Panovenlaan geen ander veld te vinden bleek 
heeft de voetbalclub zichzelf opgeheven. 

VRIJE TIJDVRIJE TIJD
Na de schooltijd gingen de meeste jongens naar de LTS in 
de buurt, of in de leer bij een van de lokale ambachtslieden. 
Ze vormden groepjes van een man of vijf/zes, of leerden 

een meisje kennen. In één van de cafés in de Ploeg (Weissen 
Rössel, café Kaal en ‘t Huukske) of in Brakkenstein hingen zij 
aan de bar, rookten shag en speelden tafelvoetbal. Meestal 
gingen zij wat later op de avond op de vuist met een andere 
groep. Waarom? Omdat die anderen nu eenmaal niet uit de 
buurt kwamen en omdat zij dat wel eens even recht zouden 
zetten. Sowieso zaten de handjes in die tijd wat losser. Ook 
de ouderen die de oorlog hadden meegemaakt bij de KNIL 
of tegen de Jappen hadden gevochten gingen regelmatig op 
de vuist om in conditie te blijven. Bijzondere gelegenheden 
hiervoor waren Carnaval, de Vierdaagse en de Groesbeekse 
Kermis. Als je goed kon vechten was daar nog wat te verdie-
nen ook.
Op cultureel terrein was er voor jong en oud van alles te 
doen in ‘t Zaaltje dat vroeger ‘de Jubelzaal’ heette. Zo was 
er een soos gevestigd: Bumble Bee. Deze werd gerund door 
een aantal vrienden en diverse commissies organiseerden er 
films, disco-avonden en feesten met carnaval en de kermis. 
Elke zaterdagavond moest er een groot blok ijs worden 
gehaald om het bierfust in een grote teil koel te houden. 
Diverse clubs en verenigingen maakten graag en regelmatig 
gebruik van ‘t Zaaltje. Zij hadden prozaïsche namen, zoals 
toneelvereniging ‘Pit’, tafeltennisvereniging ‘de Flamingo’s’ 
en mandolineclub ‘Crescendo”. Zelfs Dries van Agt kwam 
op zaterdagavond een keer kijken, wat zijn dochter daar 
uitvoerde.

De jaren na de oorlog waren bewogen jaren, waarin veel ge-
beurde. In de buurtschap werden veel huizen gesloopt, maar 
nog meer nieuw gebouwd. Langzaam verdween de midden-
stand in de Rechterslaan, werden de andere lanen volge-
bouwd en moest de naam Ploeg wijken voor Heilig Land-
stichting. Gelukkig bleef er een bloeiend verenigingsleven in 
‘t Zaaltje. Hoe het er voor de oorlog uitzag in de buurtschap? 
Daar komen we de volgende keer op terug.

Met dank aan de dorpsbewoners 
die met hun verhalen hebben bijgedragen.
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Op 23 september vieren we in Heilig 

Landstichting de Burendag. Iedereen, van jong 

tot oud is welkom; het wordt een bonte dag met 

spelletjes, uitdagingen, beurzen en ontmoetingen. 

Tussen de bedrijven door vragen we ook naar 

nieuwe ideeën en suggesties van dorpsbewoners 

voor de dorpsagenda. 

Het programma ziet er in grote lijnen als volgt 

uit (zie ook de website). Via de website kun je je 

opgeven voor de activiteiten en het dorpsbuffet.

Vanaf 14:30 uur: inloop .
Met onder andere toren bouwen, milieuspel, boodschappenspel, voetbalspel, springkussen en schminken.
Er zijn diverse tafels met informatie en ideeënbussen, zoals de vrijwilligerstafel, de biodiversiteitstafel, de 
energietafel, de lekker lokaal tafel, de plantentafel, en de SWAP-kraam.
Je kunt ook meedenken over hoe we jouw straat verkeersveiliger kunnen maken. 
Laat bij diverse kramen je mening of je ideeën achter. Wat vind je bijvoorbeeld van het idee om in Heilig 
Landstichting een energie-coöperatie op te richten? Ben je geïnteresseerd om meer te weten over de informatie 
die op onze website te vinden is? Of welke apps er zijn? Of hoe je jouw expertise nuttig kunt inzetten als 
vrijwilliger?

15:30 uur: muzikaal intermezzo. 
Tijdens de markt zorgen het HLS Koor, Het Nijmeegs Kamerkoor en het Cenakelkoor voor een muzikaal 
intermezzo, waarbij iedereen naar hartenlust kan meezingen.

16:30 uur: dorpsborrel en voor de jeugd pannenkoeken- en ijskraam. 
Op de markt zijn er genoeg onderwerpen om over na te denken en elkaar te ontmoeten. Om half vijf kunnen de 
discussies worden voortgezet in het café van de Bosduivel. 

17:30 uur: dorpsbuffet. 
Voor het traditionele dorpsbuffet streven we ernaar dat iedereen/ieder gezin een (bij voorkeur vegetarisch) 
hoofd-, of bijgerecht, of toetje bereidt voor 4 tot 6 personen. De koks maken zelf een kaartje met de naam van 
het gerecht, eventueel de naam van de kok en het recept. 
 
Het dorpsbestuur verzorgt de soep vooraf. Als je met een hoofd- of bijgerecht, of 
een toetje bijdraagt aan het buffet zijn de kosten voor deelname van het hele gezin 
€ 1,00 per volwassene. Als je niet in de gelegenheid bent om een gerecht te maken 
zijn de kosten € 7,50 per volwassene. Voor kinderen bedragen de kosten € 2,50.  

Je kunt je aanmelden via: 
https://dorpsverenigingheiliglandstichting.nl/burendag-2023/https://dorpsverenigingheiliglandstichting.nl/burendag-2023/, 
of via bijgaande  QR Code.

Burendag 2023
TEKST: Jan de Koning
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vegetarische                      
recepten
estafette 

•	 Voeg vervolgens de kokosmelk, het citroengras, 200 ml 
water, het groentebouillonblokje en 2 theelepels suiker toe. 
Breng aan de kook en laat 5 minuten op laag vuur pruttelen. 
Snijd ondertussen de paksoi in dunne reepjes en voeg de 
paksoi en de helft van de basilicum toe. Laat nog 3 minuten 
pruttelen.

•	 Haal het citroengras uit de curry en breng de curry op 
smaak met peper en zout. 

•	 Verdeel de rijst en geroosterde bloemkool over diepe 
borden. Schep de currysaus over de bloemkool. Garneer met 
de cashewstukjes en de overige Thaise basilicum. 

•	 Serveer met een limoenpartje per persoon.  
 

•	 Eet smakelijk!

Ik geef de pollepel door aan Jean-Paul van Basten, die aan de 
andere kant van ons mooie dorp woont.

Geroosterde bloemkool
in groene currysaus 
(4 personen) TEKST: Simon Broecheler

Sinds onze reis door Vietnam en Cambodja is citroengras 
een van onze favoriete kruiden. Volgens diverse internet-
sites zitten de stengels boordevol goede voedingsstoffen 
die positieve effecten hebben op onze gezondheid. En 
hoewel ik het wetenschappelijk bewijs niet heb gecheckt, 
durf ik het wel aan om mijn dorpsgenoten dit gerecht aan 
te bevelen.

IngrediëntenIngrediënten
•	 1 bloemkool
•	 4 knoflooktenen
•	 2 sjalotjes
•	 1 limoen
•	 2 stengels citroengras
•	 20 gram Thaïse basilicum
•	 300-400 gram rijst
•	 40 gram cashewnoten
•	 groene currykruiden of -pasta
•	 400 ml kokosmelk
•	 200 ml water
•	 1 stronk paksoi
•	 3 eetlepels olijfolie
•	 2 eetlepels bloem
•	 2 theelepels suiker
•	 1 groentebouillonblokje

BereidingswijzeBereidingswijze
•	 Verwarm de oven voor op 200 graden. Snijd de 

bloemkool in roosjes en de steel in blokjes. Meng de 
bloemkool met 1-2 eetlepels olijfolie, peper en zout. 
Rooster 30 minuten in de oven. Schep halverwege 
om.

•	 Pers de knoflook of snijd fijn. Snipper de sjalot. 
Snijd de limoen in partjes. Kneus het citroengras 
door deze op 3 plaatsen te breken. Scheur de Thaise 
basilicum klein.

•	 Kook de rijst volgens de gebruiksaanwijzing. Maak 
de cashewnoten klein (met een vijzel of – minder 
professioneel – in een plastic zakje en dan met een 
hamer. Rooster deze goudbruin in een koekenpan 
zonder olie. Haal uit de pan en bewaar apart.

•	 Verhit een eetlepel olijfolie in een wok op middelhoog 
vuur en fruit eerst de sjalot en voeg later de knoflook 
toe. Voeg de groene currykruiden en 1/2 eetlepel 
bloem per persoon toe en bak 1 minuut mee.



11

De Oorschelp |  nummer 68 | september 2023

De HLS HondenestafetteDe HLS Hondenestafette
maak kennis met: Merlot

Hoe komt zo’n knappe zwarte labrador in dit leuke dorp aan zo’n goede 
naam? Daar gaat natuurlijk een mooie geschiedenis aan vooraf.   TEKST: Marina Imhoff  

Als klein meisje droomde Floor (in-
middels 17 jaar jong) al over een leven 
met een leuke hond erbij. Allerlei 
soorten honden kwamen in haar 
gedachten, ze maakte hele presenta-
ties en verslagen over honden en over 
de kenmerken van een perfecte hond. 
Om de beste keuze te kunnen maken 
interviewde Floor zelfs hondenbaas-
jes over hun trouwe viervoeter, om 
haar ouders te kunnen overtuigen 
om ook zo’n geweldig dier in huis 
te nemen. Eerst dacht ze aan een 
Sint-Bernard, maar ze wist al dat haar 
vader deze veel te groot en te harig 
zou vinden. Toen dacht ze aan een 
Bordercollie, een hond die veel uitda-
ging nodig heeft. Maar het gezin lijkt 
absoluut niet op een kudde schapen, 
dus die optie werd het ook niet. 

Eureka, ineens had ze het! Een la-
brador, dat zou de perfecte hond zijn. 
Haar moeder Janneke overhalen was 
niet zo moeilijk, die wilde wel. Haar 
broer Jelle (14 jaar nu) en zus Emma 
(nu 11 jaar) wilden ook dolgraag een 
viervoeter. Wel moesten ze nog ge-
duld hebben, want Janneke vond dat 
de kinderen oud genoeg moesten zijn 
om ook voor die lieve makker te kun-
nen zorgen. Niemand in het gezin had 
ervaring met honden, wel met twee 
prachtige konijnen, Olivia en Sterre. 
Kinderen groeien op, maar honden 
blijven jong van geest, dus zul je 
altijd voor ze moeten blijven zorgen. 
Nu moest alleen vader Machiel nog 
worden overtuigd. Hoe pak je dat als 
kinderen aan?
Om Machiel over te halen hadden 

de kinderen een waterdicht plan 
bedacht. Met een pakkende naam 
zou de hond ‘een kat in het bakkie’ 
zijn en om inspiratie voor een naam 
te krijgen gingen ze op zoek in de 
wijnkelder. Daar kwamen ze de 
naam ‘Merlot’ tegen. Met deze mooie 
‘blauwe druif’ als naam werd Machiel 
deelgenoot van dit prachtige plan om 
een hond in huis te nemen. 

Maar eerst moesten ze nog een test 
doorstaan. Na twee jaar oefenen 
in de zomervakantie met Jans, een 
bruine labrador, was de kogel door 
de kerk: er zou hoe dan ook een hond 
komen. Alleen had de eerste hond 
een ernstige aandoening, dus die kon-
den ze maar kort bij zich houden. En 
toen kwam hij er eindelijk dan echt, 
de ‘Merlot’ van het dorp.

Deze lieve Merlot (die in zijn paspoort 
Luuk heet) is een Lucky Luuk als je 
het mij vraagt. Inmiddels is hij al vijf 
jaar deel van het gezin Otten en ze 
kunnen niet meer zonder hem. Merlot 
leeft in een waar hondenparadijs: vier 
keer per dag een wandeling, de ene 
keer langer dan de andere; hij krijgt 
heerlijke maaltijden. Hij heeft ook 
een goede biologische klok, want om 
17.00 uur exact wil hij gewoon zijn 
avondmaal. Of zou hij toch stiekem 
klok kunnen kijken? 

Zijn allergrootste hobby is eten, eten, 
eten & kaas. Jawel, hij zou zomaar de 
eerste (uit vrije wil) vegetarische hond 
van de wereld kunnen worden, als hij 
elke dag maar kaas zou kunnen eten. 

Met of zonder plastic, liefst Beemster, 
of een andere kaas. Hij kan erg veel 
zin in eten hebben, maar afval vindt 
hij ook heerlijk. Hij kan de hele zak uit 
de prullenbak halen en de zak keurig 
schoonlikken, alsof er niets gebeurd 
is. Hoezo ligt er ineens zo’n schone 
zak op de vloer? Ook had hij met oud 
en nieuw een stiekeme party georga-
niseerd voor zichzelf (toen het gezin 
natuurlijk even niet stond op te let-
ten). Ik denk toch dat hij gewoon klok 
kan kijken… Hij had heerlijke hapjes 
met satéprikkers te pakken gekregen 
waardoor de oudejaarsfestiviteiten 
omgegooid moesten worden naar 
een ander feestje: een bezoek aan de 
dierenarts. Gelukkig kwam alles goed 
met deze sterke stoere reu. Wat er 
ook gebeurt, deze kerel eet altijd zijn 
bordje leeg. 
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Toch zijn er voor deze vrolijke veelvraat ook 
dingen die niet door zijn bek willen. Hij kan bij-
voorbeeld bepaalde pillen heel goed selecteren 
en die dus niet doorslikken. Maar als de kinderen 
de juiste techniek toepassen, dan vergeet hij 
gewoon dat hij een pil aan het eten is. Deze ge-
heime techniek bestaat uit het geven van lekkere 
brokjes met ineens een vieze pil ertussendoor. 
Daar merkt hij niets van en slobbert dan alles 
lekker weg. Ook houdt hij echt NIET van aardbei-
en, salami (hij lijkt echt vegetarisch), frambozen 
en citroen. En er is één groente waar hij echt van 
walgt… wortels. Hij is toch geen konijn? Mis-
schien komt dit ook wel door de goede band die 
hij had met de konijnen toen hij nog een jonge 
Merlot was. Met konijn Sterre heeft hij het langst 
samengeleefd, hij had een erg goede band met 
haar. Ze lagen vaak samen te chillen of met de 
neusjes tegen elkaar. Dus wortels zijn voor zijn 
vrienden, de konijnen. 

Hij houdt het meest van lekker bij de mensen 
zijn en liggen voor de haard. Of op het kleed als 
Machiel niet kijkt, buiten in de zon of lekker op de 
mat in de keuken. In de buurt van mensen willen 
zijn is natuurlijk logisch, misschien laten ze nog 
iets lekkers voor hem vallen..

Kortom, hij hoort er helemaal bij en is niet meer 
uit het gezin en het dorp weg te denken. Het liefst 
nemen ze hem mee op pad, met name naar het 
strand! Daar lijkt hij wel een puppy zo blij. En bij 
een verkleedfeestje is hij ook altijd graag van de 
partij. 

Gelukkig luistert hij altijd erg goed, als je hem 
maar beloont met een lekkere snack. En hij speelt 
dolgraag met andere buurthonden, ballen en 
takken. 

In de winter in het donker kun je hem herkennen 
aan de mooie rode knipperband!

Een poot, snuf en lik van Joep.

De Buurtklusser staat voor u klaar voor al uw kleine 
klusjes in en om het huis.
De “Buurtklusser” is in 2017 opgericht door Stichting 
Forte Welzijn uit Groesbeek en is bestemd voor ieder-
een die in Breedeweg, Heilig Landstichting, Groesbeek 
of op de Horst woont en geen middelen heeft om 
iemand in te huren om klusjes uit te voeren.

Kleine klusjes zoals: het ophangen van een lamp, klein 
tuinonderhoud, het ophangen van een rolgordijn, het 
monteren van een kraan of steunbeugel, enzovoort.

Heeft u een klusje? 
Bel dan naar Forte Welzijn 085-0406066 en vermeld 
dat het om een Buurtklus gaat. U bent en blijft zelf ver-

antwoordelijk voor het klusje. Ook dient u zelf aanwezig 
te zijn tijdens de uitvoering. De werkzaamheden zijn 
gratis. Voor eventuele materialen dient u zelf te zorgen.

BERICHT VAN FORTE WELZIJN  BERICHT VAN FORTE WELZIJN  
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Vereniging 50Plus HLS

Het afgelopen jaar is ons, het bestuur 
van de Vereniging 50Plus, door 
inwoners uit Heilig Landstichting vaak 
gevraagd wat het nut is om naast het 
lidmaatschap van de Dorpsvereniging 
ook lid te zijn of te worden van de 
Vereniging 50PlusHLS. 

In de Algemene Ledenvergadering 
van de Vereniging 50Plus HLS op 16 
maart jongstleden is hierover het 
volgende gezegd:

De Dorpsvereniging (DV) 
richt zich op alle inwoners uit 
Heilig Landstichting en kent 
een lidmaatschap per adres. 
Activiteiten van de DV zijn 
bedoeld voor alle leden, ongeacht 
hun leeftijd. 

De Vereniging 50Plus heeft een 
lidmaatschap gericht op senioren, 
niet alleen uit Heilig Landstichting, 
maar ook uit de omringende 
wijken Groenewoud, Brakkenstein 
en de Kwakkenberg. 

De Vereniging 50Plus HLS krijgt 
subsidie van de gemeente Berg en Dal 
voor al haar leden die gepensioneerd 
zijn, ook voor hen die niet in de 
gemeente Berg en Dal wonen. Als 
Vereniging 50Plus van het kerkdorp 

van de Gemeente Berg en Dal, 
grenzend aan de rand van Nijmegen, 
worden wij geacht ook inwoners van 
deze naastliggende gemeente zoals 
leden te accepteren. Uitgangspunt 
van ons bestuur is overigens dat 50% 
van de leden uit de gemeente Berg en 
Dal moet komen.

Onze Vereniging 50Plus is lid van KBO 
Gelderland en daardoor onderdeel 
van het Senioren Netwerk Nederland, 
waarmee vertegenwoordiging in de 
provincie en op landelijk niveau is 
gegarandeerd. 
Voor deze activiteiten betaalt de 
Vereniging 50Plus HLS jaarlijks 
contributie aan KBO-Gelderland.

De Vereniging 50Plus HLS richt 
zich op het welzijn van haar leden; 
centraal daarin staat het zorg 
en oog hebben voor elkaar met 
aandacht voor eenzaamheid. 
Daartoe organiseert onze Vereniging 
50Plus meerdere keren per 
maand een samenzijn in de vorm 
van lezingen, lunches en koffie-
ochtenden, alsmede diverse sport- en 
gymmogelijkheden. Jaarlijks worden 
uitjes georganiseerd naar musea of 
andere bezienswaardigheden zoals 
dit jaar naar de Keukenhof. 

Tot enkele jaren geleden was de 
afdeling van KBO Heilig Landstichting 
vooral actief voor ouderen, maar 
geleidelijk aan is zij gegroeid 
naar een seniorenvereniging. Om 
de continuïteit te waarborgen 
wordt gewerkt aan een betere 
leeftijdsopbouw van de Vereniging. 
Door het aanbieden van activiteiten 
buiten werkuren worden jongere 
senioren geïnteresseerd om lid te 
worden van onze Vereniging. Hierbij 
wordt gedacht aan: nordic walking, 
sportief wandelen of  bootcamp, 
maar ook aan volleybal, handballen, 
tafeltennis, etc. Binnenkort wordt 
op maandagavond gestart met 
Petanque. Al die activiteiten bieden 
volop mogelijkheden om zelf te 
genieten en in contact te komen met 
andere senioren uit boven genoemde 
wijken. 

Spreekt het bovenstaande u aan, dan 
vragen wij u dat per mail kenbaar 
te maken aan Hans Bartels, e-mail 
jhhbartels@kpnmail.nl. Bij voldoende 
interesse en aanmeldingen kunnen 
wij op korte termijn met genoemde 
activiteit(en) gaan starten.

Het bestuur van de Vereniging 50Plus 
Heilig Landstichting

LID ZIJN VAN DE VERENIGING 50PLUS OF DORPSVERENIGING ?

Vanaf 4 tot en met 26 september 
kunt u, wanneer u een rekening heeft 
bij de Rabobank, op de Vereniging 
50Plus Heilig Landstichting stemmen, 
want hoe meer stemmen des te meer 
geld we krijgen.
U stemt via de Rabo App of via Rabo 
Online Bankieren. Hiervoor is geen 
stemcode nodig.

De lijst met deelnemers staat onder 
de knop Rabo ClubSupport. Als u 
inlogt, vindt u deze knop via ‘service’ 
en vervolgens ‘lidmaatschap’. U vindt 
ons onder de naam Vereniging 50Plus 
Heilig Landstichting senioren. Spoort 
u s.v.p. al uw vrienden, bekenden en 
familie, die een Rabobankrekening 
hebben, aan om op ons te stemmen. 

Bij voorbaat heel veel dank voor uw 
stem, want die genereert geld voor 
onze Vereniging.

STEM OP ONS BIJ RABO CLUBSUPPORT STEM OP ONS BIJ RABO CLUBSUPPORT 

BERICHT VAN FORTE WELZIJN  BERICHT VAN FORTE WELZIJN  
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De afgelopen vijf jaar vormden jij en ik 
samen met de andere redactieleden, 
een geolied team. Wie deed wat, 
was geen vraag maar een weten. 
Consciëntieus als je bent hield je 
goed contact met redacteuren, 
redactieleden en bezorgers. Je haalde 
vele fout gespelde woorden uit 
teksten, verbeterde stijlbloempjes 
en kromme zinnen. Ik bewaar goede 
herinneringen aan de interviews 
die we afnamen bij nieuwe buren 
en we maakten daar samen een 
mooi verhaal van. Vooral door jouw 
toedoen rolde er elk kwartaal een 

Oorschelp in de bus in ons dorp. Ik 
hoor je al tegensputteren! 

OK, je was weleens in den vreemde 
en dan lukte het ook, echter nu neem 
je, met een zwaar gemoed, afscheid. 
Miep, je gaat je levensbakens 
verzetten, je richten op samen met 
Allen de hort op, reizen door Europa 
of soms net even daarbuiten omdat 
de EU-regels dat vereisen. Of in 
Nieuw-Zeeland genieten van samen 
nieuwe plekken verkennen. Voor jou 
nu niet meer elke dag videobellen 
maar samenzijn. Dat lijkt me een 

verademing voor jullie. Voor ons, als 
redactie, is het een aderlating. Het is 
een pak van mijn hart dat je ook nog 
een beetje bij ons blijft als bezorger 
van de Oorschelp, als je tenminste in 
ons dorp vertoeft. 

Maar bovenal blijft je mijn buurvrouw 
en zal ik je missen als mijn 
‘Oorschelpmaatje’. 
Veel dank Miep! Mede namens Jan, 
Vera, Jan en Marleen.

Wim de Vries     

Vanaf 5 september tot eind december worden 14 lessen 
gegeven voor leden van de Vereniging 50Plus, maar alle 
inwoners van ons dorp zijn van harte welkom om hieraan 
deel te nemen. De lesgelden hiervan bedragen, inclusief 
koffie, voor de trainingen:
•	 Bewegen voor 70+ (11.00 uur) en pilates (9.00 uur), voor 

leden 14 x 6 = € 84 ,00 en voor niet-leden 14 x 8 = € 
112,00.

•	 De lesgelden voor sportief wandelen (10.30 uur) 
bedragen voor leden 14 x 5 = € 70,00 en niet-leden 14 x 
7 = € 98,00. 

•	 Bij deelname aan zowel pilates als sportief wandelen is 
de prijs voor leden € 145,00 en voor niet-leden € 200,00.

Voor deelname kunt u zich per mail aanmelden bij Hans 
Bartels, e-mail jhhbartels@kpnmail.nl. Deelnemers van 
het eerste halfjaar die zich niet afgemeld hebben, zullen 
half september een rekening ontvangen voor het tweede 
halfjaar. 

BEWEGEN IS LEUK EN DOET EEN MENS GOEDBEWEGEN IS LEUK EN DOET EEN MENS GOED

Op 26 oktober a.s. verschijnt weer een prachtig boek van Op 26 oktober a.s. verschijnt weer een prachtig boek van 
Klaas Bouwer. De titel van het boek is: “De Kwakkenberg Klaas Bouwer. De titel van het boek is: “De Kwakkenberg 
en zijn grondlegger Joachimus van Houweninge”.  De en zijn grondlegger Joachimus van Houweninge”.  De 
geschiedenis van een Nijmeegse stadswijk. geschiedenis van een Nijmeegse stadswijk. 
Het boek wordt uitgegeven door boekhandel Roelants.  Het boek wordt uitgegeven door boekhandel Roelants.  

De stichting van Ploeg tot Heilig Landstichting treedt op als 
co-uitgever.

Klaas Bouwer is lid van de Heemkundewerkgroep en auteur 
van o.a. de boeken “Een notabel domein”, “Een verrukkelijk 

gezigt,“, “ Brakkenstein, een Nijmeegse buitenplaats en zijn 
bewoners” en “ Bij de boom van Maria”. 

Het zijn boeken die allemaal betrekking hebben op de 
geschiedenis van het dorp Heilig Landstichting en omgeving.
Eind november (onder voorbehoud) zal Klaas Bouwer een 
lezing geven over zijn nieuwe boek: “De Kwakkenberg en zijn 
grondlegger Joachimus van Houweninge.” 

De definitieve datum en tijd  worden tijdig bekend gemaakt.

Nieuws van de Heemkundewerkgroep
TEKST: Helma Nijenhuis

Afscheid van Miep
een aderlating voor de redactie! TEKST: Wim de Vries

sportactiviteiten Vereniging 50Plus HLS
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Persbericht

SUP-yoga 

in Museumpark Orientalis 

Op zondag 30 september organiseert Museumpark Orientalis een hele 
bijzondere activiteit. Om 10:00 uur, dus nog voor het museumpark opent, 
kunnen deelnemers ontspannen tijdens een workshop SUP-yoga op het meer 
voor het Arabische dorp. 
De workshop is ook voor beginners heel toegankelijk. 

Deze zomer belicht Museumpark Orientalis ieder weekend een ander 
onderdeel van ont(-)moeten. Je kunt dat namelijk op twee manieren lezen: als 
anderen leren kennen en als even niets moeten. De workshop SUP-yoga is 
onderdeel van het themaweekend ‘ont-moet jezelf’ op 29 en 30 september. 
Bezoekers kunnen zichzelf een beetje beter kennen tijdens verschillende 
workshops en tot rust komen in de natuur. 

Deelname aan de workshop SUP-yoga kost 30 euro per persoon, of 50 euro 
voor twee personen. Na de workshop is het natuurlijk mogelijk om het 
museumpark bezoeken.  Aanmelden voor de workshop: 
info@museumparkorientalis.nlinfo@museumparkorientalis.nl.  Meer informatie over de workshop staat op 
www.museumparkorientalis.nl/sup-yogawww.museumparkorientalis.nl/sup-yoga . 

Zin in Yoga?  
En dat bij jou om de hoek in Heilig Landstichting? Dat kan! 
 
Op dinsdagavond om 20:30 uur en op zaterdagochtend om 08:45 uur.

Met haar studio Yoga Times – www.yogatimes.nlwww.yogatimes.nl - geeft Natalie 
haar inspirerende yoga lessen: yoga met beweging, kracht, ontspanning en 
energie. 

Yoga gaat om verbinding. 
Door de houdingen en te bewegen op je ademhaling gaat energie stromen en 
voel je je lichter en soepeler.
Tijdens de lessen leer je beter naar je lichaam te luisteren en te ontdekken 
waar je jezelf vastzet en waar je los kan laten. 

Ben je beginnend of al meer ervaren, je kunt altijd meedoen op jouw niveau. 

Dus.. heb je zin in Yoga?
Neem contact op met Natalie via natalie@yogatimes.nnatalie@yogatimes.nl of bel 
06-51200152.

 

advertentie

sportactiviteiten Vereniging 50Plus HLS
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De kans dat je een tuin hebt is bijzonder De kans dat je een tuin hebt is bijzonder 
groot hier in het buitengebied Heilig groot hier in het buitengebied Heilig 
Landstichting. En met het onderhoud van Landstichting. En met het onderhoud van 
die tuin kun je het bij tijd en wijle ook best die tuin kun je het bij tijd en wijle ook best 
druk hebben. Snoeien, onkruid wieden, druk hebben. Snoeien, onkruid wieden, 
grasmaaien, blad vegen, water geven, grasmaaien, blad vegen, water geven, 
zaaien, stekken, noem maar op. Je wilt zaaien, stekken, noem maar op. Je wilt 
graag gezonde planten, mooie bloemen graag gezonde planten, mooie bloemen 
en struiken, en als je moestuiniert ook en struiken, en als je moestuiniert ook 
een goede fruit- en groenteopbrengst. een goede fruit- en groenteopbrengst. 
Wellicht heb je weleens van mulchen Wellicht heb je weleens van mulchen 
gehoord en pas je het ook hier en daar al gehoord en pas je het ook hier en daar al 
toe door het afgevallen blad te laten liggen toe door het afgevallen blad te laten liggen 
onder struiken en bomen. Of versnipper je onder struiken en bomen. Of versnipper je 
gesnoeide takken uit de tuin en strooi je gesnoeide takken uit de tuin en strooi je 
de snippers in borders of op paden. de snippers in borders of op paden. 

BODEMBEDEKKINGBODEMBEDEKKING
Mulchen is een nabootsing van de natuur, waar 
bomen en struiken elk jaar hun blad verliezen, 
daarmee de bodem bedekken en het bodemle-
ven stimuleren. Denk daarbij o.a. aan bacteriën, 
schimmels, mieren, duizendpoten, wormen en 
allerhande microscopisch kleine organismen. In 
een continu proces wordt plantaardig materiaal 
steeds weer omgezet in humus. Als de bodem 
niet bedekt wordt krijg je erosie: door blootstel-
ling aan regen, zon en wind verliest de boven-
ste bodemlaag haar structuur, bodemdeeltjes 
spoelen weg. 
Mulch kan elk organisch materiaal zijn dat 
op de bodem wordt gelegd om vocht vast te 
houden, de bodem te isoleren en te bescher-
men, planten te beschermen en te voeden of 
onkruid te onderdrukken. Behalve met bladeren 
en takken kun je in de tuin dus ook mulchen 
met grasmaaisel of hooi, gerijpte boombast, 
bladaarde, goed verteerde dennennaalden, stro, 
zeewier, ‘bijna compost’ (nog niet helemaal 
gerijpt), plantenresten en papier/karton. 

Mulchen is niet de enige vorm van bodem-
bedekking. Een andere vorm is zorgen dat de 
grond helemaal begroeid is, zoals met, hoe kan 
het ook anders, bodembedekkers. 
Op grond die helemaal kaal is (zoals delen van 
de moestuin na het oogsten) kun je ook groen-
bemesters zaaien. Het zijn gewassen die stik-
stof, koolstof, mineralen en organisch materiaal 
leveren om het bodemvoedselweb te voeden 
en de bodem te bedekken. Van deze gewassen 
wordt meestal alles aan de bodem ‘geserveerd’: 
wortels, stengels, bladeren, zaden en vruchten 

of bloemen. Alles wordt gemulcht of licht on-
dergewoeld, om goed contact te kunnen maken 
met de aarde, het bodemleven.

SCHIMMELS EN BACTERIËNSCHIMMELS EN BACTERIËN
Planten hebben stikstof nodig om te groeien. 
Een gezond bodemvoedselweb heeft twee 
soorten stikstof beschikbaar: nitraat en am-
monium. De ene plant heeft een voorkeur voor 
stikstof in nitraatvorm, de ander heeft liever 
ammonium. De meeste (kortlevende) groenten, 
eenjarigen en ook grassen hebben graag stik-
stof in nitraatvorm en doen het daardoor het 
beste in bodems waarin bacteriën domineren. 
De meeste (langlevende) bomen, struiken en 
meerjarigen hebben voorkeur voor schimmel-
dominante bodems, waarin stikstof in ammo-
niumvorm overheerst. 
Als de mulch vers en groen is, en fijngehakt, 
versnelt dat de kolonisatie door bacteriën. Is de 
mulch daarentegen grof gehakt en droog (brui-
ne bladeren, gedroogde takjes en houtsnippers) 
dan worden daarmee vooral de schimmels 
gevoed.

EIGENSCHAPPEN VAN GOEDWERKENDE EIGENSCHAPPEN VAN GOEDWERKENDE 
MULCHMULCH
Een goed werkende mulch voor de tuin heeft 
drie eigenschappen: hij is voldoende los en 
open om water en lucht door te laten; compact 
genoeg om onkruidgroei te verhinderen of te 
voorkomen en – niet onbelangrijk – geschikt als 
voedsel voor het bodemleven.

De laag mulch moet niet te dik zijn, er moet 
immers nog water en lucht doorheen kunnen 
komen om de belangrijke en kwetsbare schim-
mels niet te verstikken. Het is beter om de 
mulch niet tegen stengels of stammen aan te 
leggen, om te voorkomen dat de levende plant 
gaat ontbinden.
Bedek in het najaar de tuinbodem zoveel mo-
gelijk, om voor de winter een isolatiedeken te 
creëren. In het voorjaar is het voor de moestuin 
wel beter om, wat er van de mulch dan nog 
over is weer weg te halen. Anders vormt ze een 
isolerende laag die de grond belet overdag op te 
warmen; zaad heeft immers een warme bodem 
nodig om te ontkiemen.
Rond half mei kan er weer opnieuw gemulcht 
worden tussen de inmiddels grotere planten.
Mulch wordt uiteindelijk omgezet in humus, 
wat de bodem sponsachtiger maakt. Water 
wordt beter vastgehouden en planten kunnen M
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daardoor langer zonder regen. Bij harde buien spoelt het wa-
ter ook minder snel weg naar paden of bestrating.

Om onkruidgroei tegen te gaan moet de mulchlaag compact 
en dik genoeg zijn. Veel eenjarige onkruiden zijn immers 
lichtkiemers. Als er geen licht meer op de bodem valt zullen 
ze dus niet ontkiemen. Wortelonkruiden zoals kweekgras 
en zevenblad zullen zich helaas niet laten tegenhouden door 
een mulchlaag. Wel zullen ze steeds gemakkelijker uit te 
trekken zijn omdat de bodem losser wordt.
Het is beter om te beginnen met mulchen op een gedeelte 
van de tuin dan alles dun te verspreiden over de hele tuin. De 
juiste dikte hangt af van de bodemsoort, de beplanting, het 
mulchmateriaal en hoe grof dit gehakseld is. Zolang je nog 
kale grond ziet is de mulchlaag te dun.

VEEL GESTELDE VRAGENVEEL GESTELDE VRAGEN
Mag snoeiafval van de groenblijvende, giftige laurierkers als 
mulch gebruikt worden? 

In ons dorp zie je de laurierkers veel als groenblijvende 
haag. Het is een niet-inheemse plant en daarmee voor 
het bodemleven moeilijker om af te breken dan inheem-
se planten. Snoeiafval kun je kleingehakseld met mate 
gebruiken als mulch, liefst in combinatie met ander 
materiaal. Wat de giftigheid betreft: de laurierkers is 
misschien giftig voor ons, maar niet voor het bodemleven 
of de planten. Mocht je erg veel gesnoeide takken van de 
laurierkers hebben dan kunnen ze ook als takkenril dienen 
om dieren schuil- en nestgelegenheid te bieden. En wat je 
te veel hebt kan altijd nog in de groenbak.

Kan het zure blad van de Amerikaanse eik als mulch ge-
bruikt worden?

Voordat je deze (en trouwens ook andere) bladeren ge-
bruikt als mulch is het beter om ze tot kleine stukjes te 
vermalen zodat ze sneller verteren en niet samenklitten. 
Dat kan met een grasmaaier: blad verzamelen, dit op het 

gazon uitspreiden en er met de grasmaaier overheen 
gaan. De mengeling van gras en gescheurd blad kan dan 
over de bedden of borders. Je kunt het hele blad ook een 
jaar laten liggen (in een draadkorf of ergens in een hoek). 
Dan verteert het gedeeltelijk en is dan ideale mulch ge-
worden.
Het blad, waarin veel tannine zit verzuurt de bodem niet 
noemenswaardig. Het is uiteindelijk niet het organisch 
materiaal dat de zuurgraad van een bodem bepaalt, maar 
het bodemleven zelf. Als het blad versnipperd is zullen bij 
de eerste regenbui de tannines grotendeels verdwijnen. 
En als het blad heel blijft verdwijnen de tannines wat 
langzamer.
Voor alle mulch geldt echter: hoe groter de diversiteit van 
het mulchmateriaal, hoe groter de diversiteit in de bodem. 

Trekt mulch niet juist slakken aan?
Slakken zijn opruimers in de natuur en worden aange-
trokken door, in hun ogen, zwakke planten. Verbeter je de 
bodem door te mulchen en versterk je dus je planten, dan 
worden ze steeds minder een prooi voor slakken. Mulch 
geeft slakken veel organisch materiaal om op te ruimen, 
waardoor ze de tuinplanten links laten liggen. Daarnaast 
vormt een mulchlaag ook een schuilplaats voor allerlei na-
tuurlijke vijanden zoals spinnen en kevers die helpen om 
een evenwicht te vinden in de tuin en allerlei plaagdieren 
onder controle te houden.

Mocht je hierna nog meer willen lezen en dieper ingaan op 
mulchen en het bodemvoedselweb dan vind je hieronder de 
belangrijkste bronnen die ik heb geraadpleegd.

•	 Mulchen in de natuurlijke moestuin - Frank Anrijs
•	 Het bodemvoedselweb: alle kleine beestjes helpen – 

Lowenfels en Lewis (vertaald door Marc Siepman)

In het afgelopen nummer van de 
Oorschelp was de redactie ‘op 
zoek naar versterking, iemand die 
interesse heeft om activiteiten die 
plaatsvinden in ons dorp te verslaan, 
mensen te interviewen en artikelen 
te schrijven’.

Die iemand stelt zich nu graag aan u 
voor.
Ik ben Marian Habets, geboren in 
1960 in Zuid-Limburg en na veel 
omzwervingen in 1998 beland 
in het voormalig klooster aan de 
Carmelweg. Ik heb lang gewerkt in 
de (geestelijke) gezondheidszorg en 

per 1 januari van dit jaar heb ik vrij 
genomen tot aan mijn pensioen.
Naast alles wat je kunt doen op 
het gebied van kunst en taal – 
waaronder schrijven – loop ik (mij) 
ook warm voor planten, tuin, natuur, 
duurzaamheid, gezondheid. 

Omdat ik mijn kennis en ervaring, 
maar ook mijn verwondering graag 
wil delen, zult u in de Oorschelp 
regelmatig een artikel, verslag of 
interview van mijn hand tegemoet 
kunnen zien.

Tot gauw.
Marian Habets
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Voor het komende seizoen hebben we weer 
een mooi programma van 8 wandelingen ge-
maakt in het Rijk van Nijmegen en daarbui-
ten. We volgen de seizoenen en kiezen steeds 
andere landschappen, zoals uiterwaarden, 
stuwwallen, landgoederen. De wandelingen 
zijn 3 tot 4 km lang, de gidsen vertellen on-
derweg veel over de natuur.

Ons programma voor de komende 3 maan-
den:
•	 20 september: nazomeren in de uiter-

waarden.
•	 18 oktober: paddenstoelen in het Oos-

terhoutse bos.
•	 15 november: De Diepen, moerasgebied 

aan de voet van de St.Jansberg. 

De data in 2024 zijn: 21 februari, 20 maart, 17 
april, 15 mei, 19 juni.

Je kunt intekenen voor alle 8 wandelingen, 
dan zijn de kosten € 35--. Je kunt ook een 
enkele wandeling kiezen, kosten  €5,-- (wel 
altijd aanmelden!).

We vertrekken om 9.30 uur en verzamelen 
bij de Bosduivel.  We carpoolen om het milieu 
te sparen. Rond 12.30 uur zijn we weer terug 
(kan wat uitlopen).

Wil je graag meer informatie of wil je je 
aanmelden, stuur dan een mail naar 
helenvanderven@gmail.com

Kledingswap 
Heilig Landstichting 

TEKST: Helma Oolbekkink

Op vrijdagavond 29 september organiseren we een 
kledingswap in het dorpshuis. Het principe is eenvoudig. In 
het dorpshuis richten we een gezellige ruimte in. Reken in 
ieder geval op kleedkamers, een passpiegel, een kledingrek 
om je kleding op te hangen en tafels om je kleding uit te 
stallen. En natuurlijk koffie, thee, fris en iets lekkers.
Als je mee wilt doen, vrije inloop, dus neem vooral je 

vriendinnen of groepje van binnen of buiten ons dorp 
mee. Zoek een paar kledingstukken (zomer of winter) of 
sieraden (bijvoorbeeld kettingen, oorbellen) of accessoires 
(bijvoorbeeld tassen, riemen, hoeden) uit die nog goed zijn 
en neem die mee. Ter plekke ben je in de gelegenheid om je 
kleding of accessoires uit te stallen en op je gemak rond te 
kijken, wat te passen en mee te nemen.   

Meer informatie of vragen? Kom naar de burendag op 23 
september.
•	 Doelgroep: meisjes (14+) en vrouwen
•	 Datum: Vrijdag 29 september
•	 Tijdstip: 19.30-22.00 uur
•	 Lokatie: de Bosduivel 
•	 Meenemen: een paar kledingstukken en/of accessoires
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ObsIdentify: 

een boeiende App!
TEKST: Wim de Vries 

Help! Hoe heet deze plant? Of bent u nieuwsgierig naar de naam 
van dit insect of deze vogel? De App “ObsIdentify” brengt (meestal) 
uitkomst en is een prachtig hulpmiddel om je nieuwsgierigheid te 
bevredigen en te vergroten. 

Hoe het werkt zie je in de volgende stappen.
•	 Stap 1: Download deze app (foto 1)
•	 Stap 2: Open “ObsIdentify” en maak een account aan.
•	 Stap 3: Klik op de knop “fototoestel” en je camera wordt geactiveerd (foto 

2)
•	 Stap 4: Maak een foto van de wilde plant of dier en kies voor: “Gebruik 

foto”. (foto 3)
•	 Stap 5: Snijdt de foto eventueel bij door de knop in de foto rechts te ge-

bruiken en plaats het object in het centrum. (Foto 4)
•	 Stap 6: Druk op de knop “Identificeer”.
•	 Stap 7: En voilà! “Resultaten” De naam van de plant, insect, dier, of vogel 

verschijnt in beeld waarbij een onzekerheidsmarge wordt aangegeven. 
Soms geeft de app ook een of meer mogelijke alternatieven. Voor het 
bewaren druk je op de knop “Upload”.  (foto 5)

•	 Stap 8: Je waarnemingen worden bijgehouden. (foto 6)
•	 Stap 9: Dashboard biedt een overzicht van alle waarnemingen. (foto 7)

Veel plezier!

foto 3 foto 4 foto 5 foto 6 foto 7

foto 1

foto 2
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De voorstelling begon met een uitleg 
over de eerste en de tweede akte 
van dit Bühnenweihfestspiel. Een 
juffrouw, in eenvoudige kledij met 
een klein mutsje op, deed het woord 
terwijl er zacht op een keyboard werd 
gespeeld. De muziek werd heftiger en 
de juffrouw trok een pruik met krullen 
over het mutsje, ging aan de tafel zit-
ten die vooraan op het podium stond, 
frunnikte wat aan het tafelkleed, 
gooide het toen plotseling over zich 
heen, legde hoofd en armen op tafel 
en bleef zo liggen. 
Een verpleegkundige, in wit tenue, 
bracht een patiënt in pyjama en op 
pantoffels naar het harmonium. Zelf 
nam hij plaats achter de piano. Zij be-
gonnen te spelen. De persoon achter 
het keyboard bleek de dirigent te zijn. 
Er kwam een zanger het podium op. 
Hij “wekte” de juffrouw aan de tafel. 
Ze sprong op, deed een schort voor en 
begon te zorgen: schoonmaken, koffie 
en koekjes klaarzetten.
Op een moment dat de organist even 
niets te doen had, stond hij op, liep 
naar de tafel, nam daar een koekje, 
ging weer achter het harmonium 
zitten en speelde verder.
Een tweede zanger verscheen op het 
toneel, met een lange jas en laar-
zen aan en een helm op. Hij had een 
bezemsteel en een beker bij zich. Er 
ontspon zich een dialoog tussen de 
twee zangers. Ondertussen ontdeed 
de tweede zanger zich van zijn jas 
en helm, de juffrouw met de pruik 
trok hem zijn laarzen uit, pakte zijn 
bezemsteel, zette er een borstel aan 

en begon te vegen.
Al die tijd zat er een oude man achter 
een beeldscherm midden op het 
toneel, met de rug naar het publiek. 
Op een gegeven moment stond de 
dirigent op, liep naar hem toe, liet 
hem opstaan en bracht hem weg. 
Plotseling was er koorzang te horen: 
een mannenkoor in pyjama en op 
pantoffels verscheen achter op het 
podium. Enkele keren ging de muziek 
zodanig naar een hoogtepunt, dat 

de juffrouw met de krullenpruik mee 
ging spelen op een basgitaar. 
Het stuk is in het Duits en de verta-
ling werd op schermen  aan weers-
zijden van het podium weergegeven. 
De taal is oud en nogal moeilijk, het 
verhaal ingewikkeld, maar het was 
zo schitterend vormgegeven en 
gespeeld, dat het alles bij elkaar een 
prachtige voorstelling was.

Wagner festival in Orientalis

en Cenakelkerk
TEKST: Marleen Moggré, FOTO: Vera Mathijssen 

Wagner?.... Ik heb niets met Wagner, werkelijk helemaal niets. 
Maar op het laatste nippertje besloten we op zaterdagavond 12 augustus toch te 

gaan. We waren eigenlijk wel nieuwsgierig en het was zo dicht bij. Op de stoep 
voor de kerk konden we kaartjes kopen en we hadden de beste plek, helemaal 

vooraan. Opgevoerd werd de derde akte van de opera Parsival van Wagner.
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LITERAIRE ONTMOETING 

MET THOMAS VERBOGT 
OP 5 OKTOBER 2023 IN HEILIG LANDSTICHTING

Na de succesvolle en sfeervolle ontmoeting met 
Jaap Robben in maart jongstleden, zijn we blij dat 
we Thomas Verbogt bereid hebben gevonden om 
over zijn werk te komen vertellen. Hij vertelt over de 
ontwikkelingen in zijn werk en zal het ook hebben 
over zijn columns, dus over ‘de verwondering over het 
alledaagse’. 
	
Thomas (1952) debuteerde in 1981 met de verhalenbundel 
De feestavond. Sindsdien schreef hij vele romans, 
verhalenbundels en toneelstukken. Met zijn oeuvre groeide 
ook zijn publiek. Waar hij vooral om geprezen wordt is zijn 
melancholieke en lichte toon en zijn filmische manier van 
vertellen. Ook met zijn humoristische korte verhalen bindt 
hij veel lezers aan zich.

Thomas Verbogt heeft een dagelijkse column in De 
Gelderlander, de krant van zijn geboortestreek. 
Hij is één van de schrijvers (naast A.F. Th van der Heijden, 
Jaap Robben en Tessa de Loo), die sinds 2015 in opdracht van 
de gemeente Nijmegen een boek hebben geschreven waarin 
Nijmegen een prominente rol speelt.

In oktober 2022 verscheen, in het kader van deze literaire 
serie over Nijmegen, zijn nieuwe roman ‘Maak het mooi’. 
Het boek gaat over het verlangen naar verbinding en over 
van betekenis zijn, maar natuurlijk vooral over hoe te leven, 
hoe dat goed te doen, hoe jezelf te begrijpen. 
		

PRAKTISCHE INFORMATIEPRAKTISCHE INFORMATIE
Locatie: Dorpshuis de Bosduivel, Joanneslaan 4, 6564 AG 
Heilig Landstichting
Tijd: 20.00 - 22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Kaartverkoop: De entree is 10 euro, inclusief koffie of thee. 
De kaarten zijn te koop op de site van de dorpsvereniging via 
de evenementenkalender:  
https://dorpsverenigingheiliglandstichting.nl/

Na afloop zal Thomas signeren. Ook is er gelegenheid tot het 
stellen van vragen en voor een drankje. 
Boekhandel Roelants verzorgt op deze avond de verkoop 
van zijn boeken.
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AGENDA

Afrikamuseum
In Schitterend Licht

Afrikaanse moderne en hedendaagse kunst. 
Door de internationaal geprezen (gast)curator Azu 
Nwagbogu. 

Museumpark Orientalis
Het museumpark is deze herfst open van 14 t/m 29 
oktober.

In de Romeinse HerbergRomeinse Herberg kun je terecht om iets te 
drinken of voor een lekkere lunch.
 
Voor openingstijden van het Zencafé zie: 
www.dezendo.nlwww.dezendo.nl

                             Cenakelkerk
Open voor bezichtiging op donderdag t/m zondag, 
14.00-16.30 uur.

De Cenakelkerk is onderdeel van het Grootste 
Museum van Nederland.
Er zijn vrijwilligers aanwezig die uitleg kunnen 
geven. Een audiotour kost € 3.

Gregoriaanse Vespers in de Cenakelkerk
Iedere 1e zondag van de maand om 17.00 uur (Niet op 
5 nov 2023). 
Door het Gregoriaans Instituut Nijmegen en 
vrouwenschola Voces Caelestes 

Toegang gratis; een donatie achteraf wordt op prijs 
gesteld. 
Informatie: www.gregoriaansinstituutnijmegen.nlwww.gregoriaansinstituutnijmegen.nl

Open Gregoriaanse Kring
Woensdag 20 september 10.00-12.00 uur 

voor alle belangstellenden die een keer willen 
komen meezingen. 

Golftoernooi Heilig Landstichting
Zaterdag 16 september 2023

Ook dit jaar weer georganiseerd door Bert Peters. 
Je kunt je voor deelname bij hem aanmelden door 
een e-mail aan: bertpeters@lijbrandt.nl bertpeters@lijbrandt.nl 

Dorpsvereniging 
Heilig Landstichting
Wandelen, met nieuwe programma’s na de zomer: 

Natuurwandelingen met het Bosduiveltje, op 
woensdagochtend
20 september

Nazomers in de uiterwaarden
18 oktober

Paddenstoelen in het Oosterhoutse bos
15 november

De Diepen, moerasgebied aan de voet van de St. 
Jansberg
Verzamelen om 09.30 u bij de Bosduivel om te 
carpoolen. Rond 12.30 u weer terug.
Tevoren altijd aanmelden bij Helen van der Ven: 
helenvanderven@gmail.comhelenvanderven@gmail.com
Kosten: €5 per wandeling of €35 voor 8 
wandelingen.

Wandelprogramma HLS met thema in ons dorp, op 
vrijdagmiddag
Vrijdag 8 september

Naar wijngaard Groot-Vlasveld op de 
Meerwijkselaan.

Andere data voor het najaar volgen; kijk op de 
website.
Verzamelen om 14.00 uur voor de Bosduivel.
Na afloop samen koffie of thee drinken. Kosten: 
€10 voor 5 wandelingen, of €3 per keer.
Aanmelden bij Annelies van Gunst: 
anneliesvgunst@gmail.comanneliesvgunst@gmail.com

Het Nijmeegs Kamerkoor
Donderdag 14 september 19.45 uur .

open repetitie in de Bosduivel. Kom luisteren en/
of meezingen. Vanaf september vaste repetities 
van dit koor in de Bosduivel. 
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Buitenbios 
Vrijdag 22 september 19.15-22.30 uur, bij de 
speeltuin.

Eerst draait er een kinderfilm, en daarná een film 
voor 12+. 
Voor drinken en iets lekkers voor de kinderen wordt 
gezorgd. Brengen de volwassenen zelf iets mee? 
Iedereen is welkom. Aanmelden hoeft niet. 
Organisatie: Oranjecomité.

Burendag 
Zaterdag 23 september,

•	 Vanaf 14.30 uur: inloop, burenmarkt, 
activiteiten voor jong en oud, allerlei 
informatie, en inspraak in verkeersveiligheid 
door meer groen in eigen straat.

•	 15.30 uur: muzikaal intermezzo door onze 
koren.

•	 16.30 uur: dorpsborrel, en voor de kinderen 
pannenkoeken en ijs. 

•	 17.30 uur: dorpsbuffet, voor en door bewoners.
Voor meer informatie en inschrijving zie elders in 
deze Oorschelp

Kleding swap (kleding wissel)
Vrijdag 29 september, 19.30-22.00 uur, in de 
Bosduivel

Organisatie: werkgroep Duurzaamheid

Literaire ontmoeting met Thomas Verbogt
Donderdag 5 oktober, 20.00-22.00 uur, inloop vanaf 
om 19.30 uur , in de Bosduivel

Kosten €10,- p.p. Aanmelden uiterlijk 30 september 
via de evenementenkalender op 
www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl. www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl. 
Organisatie bibliotheekcommissie

Jaargetijde dorpssoep
Vrijdag 27 oktober, 18.00 uur. 

Er wordt weer een heerlijke herfstsoep voor ons 
gekookt door Dyonne van Duren, Christianne de 
Meijer en Tony te Pas. Én een toetje na. Uiterlijk 25 
oktober aanmelden via de evenementenkalender 
op www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nlwww.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl. 
€5,- p.p.  Organisatie: Dyonne, Christianne en Tony

Pubquiz HLS 2023
Vooralsnog gepland op vrijdag 10 november om 
20.00 uur  in de Bosduivel

Organisatie Tom Smit

Dorpslunch / Restaurant Rozenhof 
Iedere 1e woensdag van de maand van 12.00 uur tot 
14.00 uur 

Deelname €15 p.p. Reserveren kan via uw 
straatcontactpersoon.
Op 4 oktober is de laatste lunch door de huidige 
eigenaren van Rozenhof.
Organisatie: Ver. 50Plus

Koffie drinken / Bosduivel - Dorpsvereniging - 
Vereniging 50Plus 
Iedere 2e en 4e donderdagochtend van de maand om 
10.30 uur

Iedereen is welkom voor ontmoeting bij een (gratis) 
kop koffie, in de Bosduivel. 

Vereniging 50Plus
Bewegingsprogramma voor alle inwoners van Heilig 
Landstichting: 
Op dinsdagochtend vanaf 5 september in de 
Bosduivel: 

•	 9.00 uur: pilates
•	 10.30 uur: sportief wandelen
•	 11.00 uur: functioneel bewegen voor 70+

Voor inlichtingen: Hans Bartels, 
jhhbartels@kpnmailjhhbartels@kpnmail.nl .nl of 06-20245760

Lezing energie besparen en “van gas los” door Cor 
Veroude
Woensdag 20 september om 14.00 uur in de 
Bosduivel

Pannenkoeken eten, 
Vrijdag 29 september om 12.00 uur in de Bosduivel 
In het kader van Week van de Eenzaamheid en 
Nationale Ouderendag. Aanmelden uiterlijk 24 
sept door overmaking van €8 per persoon t.n.v. 
penningmeester KBO HLS, rekeningnr. NL 40 RABO 
0117424528, o.v.v. pannenkoekenlunch.

Bezoek Museumfabriek in Enschede
Vrijdag 8 december

Digitaal Café in de Bosduivel
Iedere 2e dinsdag van de maand 10.00-12.00 uur. 

Voor al uw digitale vragen. Door vrijwilligers van 
Seniorweb.

Bezoek onze website www.dorpsverenigingheilig-www.dorpsverenigingheilig-
landstichting.nllandstichting.nl voor een actueel overzicht  van de 
evenementen en cursussen.
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Dé kliniek voor plastische chirurgie
Over ons: Over ons: 
Betrouwbaar, professioneel en persoonlijk: dat is Kliniek HeyendaelBetrouwbaar, professioneel en persoonlijk: dat is Kliniek Heyendael.

Al sinds 2011 zijn we een begrip als het gaat om cosmetische plastische 
chirurgie. Onze privékliniek bevindt zich bij Nijmegen.
Bij ons staan jouw wensen centraal. Deze worden tijdens een uitgebreid 
consult met de plastisch chirurg besproken om zo een realistisch beeld te 
krijgen over de mogelijkheden. Je kunt bij ons terecht voor alle plastische 
chirurgische behandelingen en ingrepen.

Kom langs voor en vrijblijvend consult bij een van onze plastisch 
chirurgen!

024-845050

info@kliniekheyendael.nl

www.kliniekheyendael.nl

Q KliniekHeyendael

E Kliniek Heyendael

Behandelingen:Behandelingen:
• Borstvergroting
• Neuscorrectie
• Gezichtscorrectie
• Lipofilling
• Liposuctie

• Buikwandcorrectie
• Gynaecomastie 

            (mannenborsten)
• Ooglidcorrectie
• Injectables

Scan de QRCode 
voor onze website

Maak jij een ontmoeting 

graag tot een succes? 

Heb je affiniteit met ouderen? 

Of je nu gaat rummikubben, 

duo-fietsen of wandelen? 

Je bent welkom! Vaste dagen 

en tijden of juist niet? 

Beide is mogelijk!

vrijwilligers-
vacatures

Informatie? 
Informeer naar de mogelijk-

heden voor vrijwilligerswerk 

op Eikenhorst of Plataan,  

Coördinator welzijn Marion 

Brouwer 06 - 11 47 21 50
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Wijnhandel "In de Blauwe Druif" - Steenbokstraat 30 - 6531 TH Nijmegen - Tel. 024 355 73 46 - info@dedruif.nl

www.dedruif.nl

wijnhandel

@indeblauwedruif @wijnhandelindeblauwedruif

DE DRANKSPECIALIST VOOR AL UW DRANKEN 
DICHT IN DE BUURT!

Meer dan 700 
verschillende soorten wijn 

vanuit de gehele wereld

Meer dan 
550 verschillende soorten 

speciaalbier

Meer dan 
250 verschillende 

whisky’s

• Ruim assortiment aan Alcoholvrij (bier, wijn, rum, gin, whisky)
• Tapverhuur, statafels, glaswerkverhuur en het hele pakket aan dranken voor uw feest!

• Advies  voor wijn/spijs combinaties passend bij uw diner, Wijnproeverijen en Wijncursussen (WSET)

• Bezoek onze webshop op www.wijnhuisnijmegen.nl
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Hebt u goede ideeën over hoe een laatste afscheid 
er uit zou moeten zien, misschien dat van uzelf..? 
Praat er eens over met ons. Wij kunnen als geen 
ander aangeven wat mogelijk is (alles), waar u aan 
moet denken en wat het gaat kosten en eventuele 
voorzieningen daarvoor.  We hebben iedere don-
derdagmiddag een vrij inloopspreekuur (14.00-
16.00u), maar wij maken ook graag een afspraak 
voor een kopje thee bij u thuis.

              Oud-Mariënboom    Groesbeekseweg 424    Nijmegen         024-323 4444           www.kk.nl

9,7

DAMES – BEWAAR DIT
ERVAREN COUPEUSE maakt 

DAMES- HEREN- EN KINDERKLEDING. Tevens GORDIJNEN, 
KUSSENS ENZ.  Ook voor HERSTEL- EN VERMAAKWERK.

Zéér redelijke vergoeding. 
Bel Coby 06-52157020
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Droomwoning kopen 
zonder voorbehoud 
van fi nanciering? 

HET KAN VEILIG!

Financieel Fit I Nijmegen
Marienburg 92

6511 PS  Nijmegen 

nijmegen@fi nancieelfi t.nl

fi nancieelfi t.nl

Bel nu voor een passend advies:

024 - 388 3338

Uw droomhuis Uw droomhuis 
gevonden?gevonden?

Nu nog Nu nog 
verbouwen en verbouwen en 
inrichten.inrichten.

Bel voor advies Dorothé Derks of Jan Lücker
024 - 324 59 90

KEK dnl | interieur - architectuur - ontwerp BNO
Carmelweg 13, 6564 AH  Heilig Landstichting - info@kekdnl.nl • www.kekdnl.nl 
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Tegenwoordig staan de media bol van gevaarlijk 
fietsende ouderen. Het ene mediumkanaal piept 
het andere na: hoera, dan hebben we weer wat in 
de komkommertijd of de chef-stad is boos dat de 
Nijmeegse Nieuws Bode het wel heeft en zij niet. 
Vertel mij wat, ik heb ruim veertig jaar in die wereld 
rondgelopen. En er is veel veranderd, ten goede en ten 
slechte, maar dat niet.  Napiepen is in journalistenland 
een afschuwelijk fenomeen, dat graag door voorlichters 
wordt uitgebuit.
Misschien zit er trouwens dit keer ook wel wat in. Als je 
ouder wordt en je blijft fietsen, moet je beseffen dat je 
veren laat: je boet in aan kracht, alertheid, souplesse en 
reactiesnelheid. 

Daarom is consigne 1: een goed werkende spiegel die op 
de juiste plaats vakkundig op je stuur is gemonteerd. 
Maar pas op! Bij veel spiegels zit je voortdurend tegen 
de linkermouw van je jas aan te kijken. Maar besef, 
als je zo’n spiegel hebt, moet je iets aantrekken voor 
een vrije blik; dat is trouwens altijd geboden. Fysiek 
immers is het grote inleveren begonnen en dan moet 
je een goed beeld houden van wat er achter je gebeurt. 
Dus gebruik een goed afgestelde spiegel met een vrij 
blikveld voor het verkrijgen van zekerheid en kijk daarna 
ook nog om, want je moet je nek blijven oefenen in het 
achterom kijken. 

Consigne 2: draag een helm. Onlangs sprak ik nog een 
oudere dame van 81 die een helm geen gezicht vond en 
bovendien het idee had dat heur haar na de helmdracht 
niet meer mooi zat. In deze ‘als-je-haar-maar-goed-
zit-wereld’ is dat natuurlijk een serieus probleem, maar 
fietshelmfabrikanten gaan daar tegenwoordig steeds 
meer rekening mee houden. BMW heeft al iets op 
komst. In die tussentijd komt Fons Bikes op Pinterest 
met Hairstyles to wear under your cycling helmet en 
presenteert www.mmaplaneet 15x Helm-proof kapsels 
voor vrouwen die graag motorrijden. 

Die kapsels zullen ook wel onder een helm op de fiets 
mogen. Toch? Maar hoe dan ook, mvlhbtqia+, helm op!!

De fietshelm is  m.i. een absolute must. Toen ik laatst 
gevallen was met de fiets en in het Radboud op de 
spoedpost kwam, was het eerste wat ze me vroegen 
of ik een helm had gedragen. “Maar ik ben niet op 
mijn hoofd gevallen. Ja, maar we willen het toch graag 
weten.”

Ik weet het, in Oorschelp 64 heb ik, vanuit een heel 
andere invalshoek ook geschreven over de fietsende 
mens, een stukje dat overigens weinig heeft uitgehaald. 
De autoriteiten maken er nog steeds, ook wat fietsers 
betreft, een potje van. Ik begrijp oprecht niet dat er niet 
dagelijks honderden doden vallen onder fietsers. Er is 
wel een flinke toename. In 2022 kwamen 291 fietsers 
om het leven in het verkeer. Dat zijn 84 meer dan het 
jaar ervoor, het hoogste aantal sinds 1996 (het begin 
van de registratie). Onder 75-plussers op de fiets is 
het aantal fatale ongelukken het opvallendst. Het CBS 
registreert een stijging van 59 procent in vergelijking 
met 2021: 150 doden in 2022, tegen 94 het jaar ervoor. 

Paaltjes, wielrenners, fatbikes, bakfietsen, speed-
pedelecs, snorfietsen en scooters zijn de grootste 
vijanden van de gewone fietser. Maar ook: slecht 
onderhouden en te smalle fietspaden. Slecht 
onderhoud kenmerkt zich bijvoorbeeld door 
ongegeneerde ophoging met grind of gravel. Gooi die 
gaten maar vol. Dat rijdt er wel in... Maar dat rijdt er 
helemaal niet in; fietsen zijn geen auto’s. Als er te 
veel grind of gravel ligt, blijven het levensgevaarlijke 
trajecten, zoals de paadjes naar het Piper-cubpad, de 
D’Almarasweg en de Panovenlaan en het pad door 
Brakkestein aan het eind bij de Driehuizerweg. 
Hoort U dat wijkagent, raadslid, wethouder, 
burgemeester? Hoort U de wanhopige oudere fietser?

ColumnColumn Dick Verstegen

De oudere fietser 


